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Tourism Today 2 ayda bir yayınlanmaktadır. Derginin isim ve yayın hakkı Yedi Reklam Tan. Org. A Ş ye alti. Dergide yer alan yazı ve fotoğraflar - 


izinalınmaksızın kullanılamaz. Yazılardaki görüşler sahiplerine alti. Murat Taşlıcal 


“Pamukkale daha (© Ramazan Üçdan: “Yatırım Turizm ile cari açık yarıya iner ISSN 1304 - 1754 iyi yerlere gelebilir” yapmaya devam edeceğiz” 


ğ) 


BEKLE BİZİ 2019 


Türkiye, 2016 ve 2017'nin ardından 2018 yılına odaklandı. Birçok pazarda umut veren gelişmeler yaşanıyor. Bir sıkıntı yaşanmaması durumunda 2018'in turist sayıları anlamında iyi bir yıl olacağı aşikar. 
Ancak turizmcilerin odak noktasında 2019 yılı var. 


2018 yılında istedikleri turist sayısına ulaşacak olan turizmcilerimiz 2019 yıl için de çalışmalarını 
sürdürüyor. Çünkü 2018 yılında talep gören Türkiye, 2019 yılında aynı talep ile karşılaşırsa fiyatlarını küçük de olsa yükseltebilecek. Bu açıdan 2019 yılı Türkiye turizminin eskiye dönüş yılı olabilir. Ticaretin bir gereği olarak talep fiyatları artırır. Dolayısı ile Türkiye 2018 yılında talep görüyor. Çünkü fiyatlarımız en büyük rakibimiz olan İspanya'nın fiyatlarına göre bir hayli cazip, İspanyolların turistten bıkmış olduğunu ve sundukları kaliteyi de hesaba katarsak Türkiye'nin avantajlarını daha net görebiliyoruz. 


Türkiye'nin 2014 rakamlarına ulaşmasında en önemli unsur kalite olacak. Dolayısı ile kalite odaklı çalışanlar ilk kazanan kesim olacak. En sıkıntılı dönemlerde sunduğu kaliteyi bozmadan hizmet veren otelleri gördük. Bunun yanında paraya daha fazla önem verip kaliteden ödün verenleri de gördük. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz: “Geleceği düşünenler kaliteden ödün vermedi” 


Türkiye, 2015 yılı ve sonrasındaki 2016 ve 2017 yılında bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntıların çoğu konjonktürel sıkıntılardı. Tüm dünya bunu çok iyi biliyor. Türkiye, bu süreçte turizmde küçük bir mola verdi. Bu küçük mola, kayıplar yaşamamıza neden oldu ancak önemli bir gerçeği de gözler önüne serdi. Türkiye'nin turizm sektöründeki yerinin ne kadar önemli olduğunun görülmesi turizmcilerimize önemli bir koz sağladı. Çünkü Türkiye, dünya turizmine kalite ve fiyat anlamında önemli bir çeşitlilik kazandırıyor. Tur operatörlerinin gelirlerine ciddi katkı sağlayan Türkiye, bundan sonra yükselişine devam edecektir. Türkiyesiz bir turizm bazı ülkelerin turizm sektöründe tekelleşmesine neden oldu. Örneğin İspanya; Türkiye'nin düşüşte olduğu dönemde o kadar fazla talep aldı ki fiyatları ve sunduğu hizmet tur operatörlerini rahatsız edecek boyuta ulaştı. Bu durum tur operatörünü ve tatilcileri mutsuz etti. Kısacası turizm sektörü Türkiye'nin dünya turizminde ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gördü. 


Tebrikler Firuz Bağlıkaya 

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en önemli turizm birliklerinden TÜRSAB'ın dümenine Firuz Bağlıkaya geçti. Bağlıkaya ve ekibi, TÜRSAB'da değişimin startını verdi. Bu birlik son yıllarda çok fazla yıpranmıştı. 
Dolayısı ile TÜRSAB Başkanlığı'na Firuz Bağlıkaya gibi otelciliği ve tur operatörlüğünü iyi bilen saygın bir ismin gelmesi çok önemliydi. Bağlıkaya'ya bundan sonra çok ciddi ve önemli işler düşüyor. Turizm STK'ları ve üyeleri ile uyum içerisinde ülke turizmine faydalı olacaklarına inanıyoruz. Seçim sloganları olan TÜRSAB daki değişimi başlatan Firuz Bağlıkaya ve ekip arkadaşlarını kutluyor, başarılar diliyorum. 
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Türkiye Otelciler Federasyonu ile Rusya Restorancılar ve Otelciler Birliği arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) adına başkan Osman Ayık, Rusya Restorancılar ve Otelciler Birliği adına başkan Vadim Shpilman ve Tunus Proje Geliştirme Derneği Başkanı van Starodusbtsev'un imza attığı anlaşma iki kurum arasında turizmle ilgili özel projeler geliştirilmesini kapsıyor. Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “Hem Türk tarafı hem de Rus tarafı deneyimlerini ve 
tecrübelerini paylaşacak. Asıl amaç turizmde Türk Rus yılı ilan edilen 2019 
yılında karşılıklı olarak yapılacakları ele almak ve çalışmalarda bulunmak. Biz sivil toplum örgütleri olarak her türlü işbirliğini yapacağız" dedi 


RUS VE TÜRK TURİZMCİLER 
ORTAK PROJE GELİŞTİRECEK 


Limak Turizm Grubu 
10.000 yeni fidan dikti 


Antalya Bölgesi'nde sahip olduğu 4 tesisle resort otelciliğinin en iddialı isimlerinden olan Limak Turizm Grubu, bu kapsamda gelenekselleştirdiği fidan dikimini bu yılda gerçekleştirdi. Otel yöneticileri ve personelin yanı sıra 14 farklı ülkeden gelen misafirlerin de katıldığı bu keyifli etkinlikte, Limak Ormanı'na 10 bin fidan daha dikildi. Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, “Orman Bakanlığı 
tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde tahsis edilen 100 
dönümlük alana, müşterilerimiz adına bugüne kadar on binlerce fidan diktik. 7 yıldır devam eden bu gelenek artık Limak Ailesi için önemli bir etkinlik olmayı başardı” dedi. 


The 2018 
H ', 

Gold List'te Yy” 
Türkiye'den üç otel girdi 
Dünyanın en prestijli seyahat dergilerinden Conde Nast Traveler, dünyadaki en iyi otellerin sıralandığı “The 2018 Gold List"i açıkladı. Açıklanan listeye Türkiye'den Maça Kızı Bodrum, Four Seasons Hotel İstanbul at Sultanahmet ve Soho House İstanbul 


girmeyi başardı. Ayrıca Maça Kızı Bodrum, Avrupa'nın En sevilen 
10 Sahil Oteli listesinde de 9. sırada yer aldı 


GÜÇ VE PERFORMANS DOLU BİR SERÜVENE 
HAZIR MISINIZ? 


MASERATI ŞİMDİ ANTALYA'DA! 


e eri kitlesi için dünya obiller yaratıyor. Levante, Ghibli ve O orte, hepsi bu teci Nefes kesen hi ayı elle üretilen Maserati'ler, çığır açan ii performansı ve görkemli lüksü yeni nesil müşterileri için sunuyor 


rati, 100 yılı aşkın si 


ayr 


nın hayranlıkla İzle 


iği eden yola çıkılarak 


asyonu, olağanüstü 


Bu serüvene siz de katılmak istiyorsanız, Maserati modellerini görmek ve detaylı bilgi almak için Birmot Antalya showroom'u ziyaret 


Bi 


Birmot Antalya 


Altınova Sinan Mh. Serik Cd. Hava Limanı Karşısı, No: 301/B Kepez/Antalya Tel: (0242) 225 18 18 wwww.birmot.com.tr 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TUJ, Türkiye'nin en çevreci otellerini açıkladı 


Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden TUL, 2018 yılının en çevreci otellerini açıkladı. 
Türkiye'den listede yer alan oteller şunlar: Ali Bey Resort, Barut Acanthus Cennet, Barut Arum Barut Hemera, Barut Kemer, Barut Lara, Blue Waters, Club Mega Saray, Commodore Elite, Concorde de Luxe, Gloria Serenity, Paloma Grida Paloma Oceana, Robinson Nobilis, Robinson Pamfilya, TUL Blue Palm Garden, TUl Magic 

Life Jacaranda, TUl Magic Life Waterworld. 

TUİ Sensimar Andız, TUl Sensimar Belek, TUl Sensimar Side, Club & Hotel Letoonia, Robinson Sangerme. 


Yapılan bir araştırmada tatillerini Türkiye'de yapmak isteyen 
Almanların oranında yüzde 79'luk artış olduğu belirlendi. Araştırma kuruluşu check24 tarafından yapılan ve “Almanların en çok sevdiği tatil beldesi neresidir?” 
diye sorulan araştırmada 
İspanya'nın ardından Türkiye 


Almanlar ikinci sırada yer aldı. Araştırmada 


Türkiye'de tatillerini yapmak 


Türkiye'de tatil isteyen Almanların oranında 


yüzde 79'luk artışın olduğunu 


yapmak istiyor belirledi 


Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasının korunması, yaşatılması ve tüm Dünyaya tanıtılması vizyonuyla 2016 yılında Firuz Bağlıkaya tarafından kurulan AKG (Anadolu Kültürel Girişimcilik), bünyesinde bulunan müze mağazalarında 

yer alan replika ürün koleksiyonu, geniş hediyelik eşya çeşitliliği ve gurme lezzetleriyle müze severlere keyifli ve özel bir alışveriş deneyimi sunuyor. 
AKG'nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya yaptı. İk yılını başarılı bir şekilde geride bırakan AKG ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bağlıkaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından taşın altına elini koyarak AKG'yi kurduklarını ve tek gayelerinin ülke turizmine hizmet etmek olduğunu söyledi. 


FİRUZ BAĞLIKAYA Z 
AKG İLE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK 


"corendon 


corendonair AIRLINES 


TOURISMTODAY 


KISA HABERLER 


Türkiye'nin 5 kıtada toplam 239 temsilciliği var 


Türkiye'nin 5 kıtada 138 büyükelçilik, 86 başkonsolosluk, 13 daimi temsilcilik, bir ticaret ofisi, birde konsolosluk ajansı olmak üzere toplam 239 temsilcilik ile dünyada en fazla temsilciliği bulunan 5. ülke olduğu belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress'in Dışişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD 273 temsilcilikle ilk sırada yer alırken, Çin'in 268 temsilcilikle ikinci, Fransa'nın 266 temsilcilikle üçüncü sırada yer aldığı p 


sinde yapılan ankette, Antalya'nın turistik ve tarihi bölgesi Antalya- saptandı. Rusya Federasyonu'nun 242 temsilcilikle Olympos'ta bulunan 'Kadir'in Ağaç Evleri, "kalınacak en iyi hostel" dördüncü olduğu sıralamada küresel diplomasi seçildi. Kadir'in Ağaç Evleri'nin kurucusu Kadir Kaya, Kolombiya, endeksinin 2017 yılına ait verilerine göre 229'ar İsveç, İspanya, Avustralya, ABD ve Yeni Zelenda gibi ülkelerdeki temsilcilik ile Türkiye ve Japonya'nın ise beşinci hostellerin arasında olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. sırayı paylaştığı tespit edildi. Avrupa'da 92, Asya'da 
70, Afrika'da 44, Amerika'da 29, Okyanusya'da 4 


KADİR'İN AĞAÇ EVLERİ temsili bulunan Türkiye'nin dünyanın bütün EN İYİ HOSTEL SEÇİLDİ kıtalarında varlığını hissettirdiği belirlendi. 


KATİD'de 2. 
Murat Toktaş dönemi 


Karadeniz turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) 2. Olağan Genel Kurulu 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirildi. Genel Kurul seçimleri sonrasında Murat Toktaş yeniden başkan olarak belirlendi. 
Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: Murat Toktaş, Ali Şahin, Ramazan Aydoğan, Mustafa Yılmaz, Aslı Poyraz, Savaş Türkay, Erdinç Sezer. 
Denetleme Kurulu: Kadriye Kara, Özcan İlarslan, Onur Bıyıklı 


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Toplantısı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katılımı ile Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, turizm şehirlerinin sıkıntılarına değindi Hisarcıklıoğlu, “Turizm şehirlerimizde hep süregelen bir sıkıntı var. Turizm mevsiminde bu şehirlerin bütçesi yetersiz kalıyor. Zira belediye gelirleri, turist miktarını dikkate alınmadan belirleniyor. Vergilerin şirket merkezi olan illerde ödenmesinden dolayı, asıl yükü taşıyan, üretimin yapıldığı şehirlere haksızlık yapılıyor. Üretim ve ticaret hangi şehirde yapılıyorsa vergi gelirinden pay aktarımı da ona göre düzenlenmeli” 


TURİZM ŞEHİRLERİNE VERGİ 
HAKSIZLIĞI YAPILIYOR 


 Prdi İ 
Masa, kapı, dolap... Hayal edin! 


Yarı tahtasına dönüştürün. a vii 
Artık toplantı odaları ve okullarda yazı tahtalarına, is e e - 


duvarlarda kullanılan yapışkanlı yazı tahtası yüzeyi ürünlerine ihtiyacınız yok. Evlerinizde duvarları boyayan b eğ çocuklarınıza engel olmak da yok! Duvarlarınızı, — dolaplarınızı, masalarınızı, sıralarınızı artık yazı tahtasına dönüştürebilirsiniz. 
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“Avusturya'da gerçekleştirilen Viyana Turizm Fuarı (Ferienmesse) Türkiye açısından geçen yıla oranla daha hareketli geçti. Fuara katılan Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Sefa Altınay, yaptığı açıklamada, “Viyana Turizm Fuarı, Türkiye açısından geçen yıla oranla biraz daha hareketli. Avusturyalı turizmciler, hükümetler arası ilişkilerin yumuşaması durumunda Avusturya'dan Türkiye'ye turist akını yaşanacağını dile getiriyor” dedi. 


AVUSTURYA'DAN TÜRKİYE'YE 
TURİST AKINI YAŞANIR 


ALMAN SEYAHAT ACENTELERİ 
ANTALYA'YA GELİYOR 


Binlerce seyahat acentesini bünyesinde toplayan Ouality Travel Alliance (OTA), 2018'deki yılık 


toplantısını Antalya-Belek'te yapacak. Kültür ve Turizm li Bakanlığı, TÜROFED ve TÜRSAB'ın çalışmaları sonuç Gua ij verdi. GTA'nın 2018 yılı toplantısı 17-20 Mayıs tarihleri GN: arasında Antalya-Belek'te gerçekleştirilecek. Türkiye Alliance 


ve Almanya arasındaki turizm bağlarını güçlendirecek olan toplantı, dostluk ilişkilerine de büyük katkı sağlayacak. 


ETS Tur'un tercihi 
Gloria Hotels 
& Resorts 


ETS Tur'un 450 kişilik acentelerden oluşan ekibi, Gloria Hotels& Resorts'un düzenlediği “Gloria ETS Weekend" etkinliğinde bir araya geldi. ETS ekibi, Akdeniz'in incisi Belek'te sahil kıyısı boyunca uzanan Gloria Hotels&Resorts'ta muhteşem iki gün geçirdi. 
Türkiye'nin dört bir yanından gelen ETS acentelerinin yöneticileri ve çalışanları, doğanın kusursuz güzelliğinin, Lüks ve konforla buluştuğu Gloria Hotels&Resorts'ta yeni sezon için güç topladı. 
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Spor Turizmi Birliği (STB) Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, kamp çalışmaları kapsamında Antalya'ya gelen futbol takımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Serik'te kamp çalışmalarını sürdüren FK Zenit takımının teknik direktörü Roberto Mancini'nin Türkiye'yi çok sevdiğini de anlatan Şamil Yaşacan, “Israrla Türkiye'yi istedi. Burada tesislerinin çok iyi olduğunu bildiği için ısrarla buraya geldiler. Hatta İspanya, ücretsiz kamp teklifi vermesine rağmen onlar Türkiye'yi tercih etti. Bizim tesislerimizi tercih ettiler" dedi. 


İSPANYA'NIN KAMP TEKLİFİNİ REDDEDEN 


MANCINI, N 
TAKIMINI ANTALYA'YA GETİRDİ 


FATİH TERİM'DEN 
SUENO HOTELS'E TEŞEKKÜR 


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu Fatih Terim, Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı tesislerde gerçekleştirilen röportajda kamp dönemi ve hedefler hakkında son bilgileri aktardı. Sueno Hotels Deluxe Belek'e davet 

ve hizmetleri için teşekkür eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Artı mükemmel bir sahada antrenman yaptık. Her şey çok güzel” diye konuştu. 


ATAV VE ICF 


Airports'tan 
Antalya için ortak proje 


Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) P — ve |CF Airports, “Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir” sloganı ile önemli bir projeye daha imza atacak. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, dün gerçekleştirilen Antalya Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda projenin sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye'den kaçırılarak 

tarihi eserlere de dikkat çekecek. Proje kapsamında Nereidler Anıtı'nın replikası ICF Airport Antalya Dış Hatlar Terminal 1'de sergilenecek. Ayrıca yabancı misafirler ile yapılacak olan ankete cevap verenlere Antalya logolu Elmalı Sikkesi hediye edilecek 


i 


i 
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MİRA OFİS BEYTEPE / ANKARA 


“Alumen Yapı Sistemleri bilgi ve teknolojiye, insan kaynaklarına ve yeni yönetim sistemlerine yatırım yapar” 


fn MWMIEN ALUMEN MİMARİ CEPHE SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM METAL İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. 
LUJ OFİS h Tr 4 F:49 
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TÜRSAB'daki değişimi başlattı 


66 Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) 23. Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleştirildi. Güvenlik leri sürülerek ertelenen, 
adaylar arasındaki atışmalar ve iddiaların gölgesinde geçen seçimi “Değişim” hareketinin lideri Firuz Bağlıkaya, açık ara seçimin de lideri oldu. Rakiplerine büyük fark atan Bağlıkaya, böylece TÜRSAB'daki değişimin de startını vermiş oldu. 


TÜRSAB 23 Olağan Genel Kurulu Kongre Toplantısı dün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. 
Değişim Hareketi üyeleriyle birlikte toplantının gerçekleştiği Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na gelen Firuz Bağlıkaya'ya ilgi oldukça büyüktü. Sırasıyla Başkan adaylarının stantlarını ziyaret eden Bağlıkaya, dostça ve kardeşçe bir kongre olması temennisini yineledi. 


Proje ve çözüm önerileri sundu 
Toplantının başlamasıyla birlikte ekibiyle birlikte salondaki yerini alan Değişim Hareketi lideri, söz sırası kendisine geldiğinde kürsüye çıkarak meslektaşlarına seslendi. Bağlıkaya'nın konuşmasına zaman zaman müdahale edilse de Başkan adayı hakkındaki iftiralara tek tek yanıt verdi. Özellikle Seyahat Acentalarının önünü açacak proje ve çözüm önerilerini delegelerle paylaştı. 


Yönetim ve Denetim Kurulu ibra edilmedi Yönetimin bilanço gelir gider tablosu yapılan oylama Genel Kurulca kabul edilmedi. İbranın kapalı oylama ile yapılması yönünde bir öneri sunan Bağlıkaya, meslektaşlarından büyük destek aldı. Yapılan oylama sonunda İbranın kapalı olarak gerçekleşmesine 

karar verildi. 1644 geçerli oyun kullanıldığı oylama sonucunda; 1094 delegenin oyuyla 9666.5 oranla mevcut Yönetim Kurulu ibra edilmedi. Aynı şekilde 
1065 delegenin oyuyla 9464. oranla mevcut Denetim 
Kurulu ibra edilmedi. 


Alkışlar Bağlıkaya için 

Toplantının ardından İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) düzenlenen Değişim Hareketi Yemekli Toplantısına katılan Bağlıkaya salona alkışlar eşliğinde girdi. Acenta temsilcilerinin sevgi gösterisinde bulunduğu Başkan adayına turizm gazetecileri de yoğun ilgi gösterdi. Değişim Hareketi liderinin kongre toplantısında yaptığı ve sık sık alkışlarla kesilen konuşmasının satır başları ise şöyle: “Kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bugün vatanımızı korumak için hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 
TÜRSAB Başkan adayı olarak, bu hizmet yarışına girmekten onur ve gurur duyuyorum Diğer aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben isterdim 

ki, bizim gösterdiğimiz saygıyı Emin Bey ve ekibi 

de bize göstersin ve bizi dinlesinler ama maalesef salonu terk ettiler. Tesadüfen teknik bir aksaklık çıkıyor, arkadaşımız kürsüden diyor ki Değişim'i önce kafanızda değiştireceksiniz. Teknik bir arızayı bile bize mal ediyorlar. 


“Hak ve menfaatleri koruyacağız” 

Konuşmaya başlamadan önce Hüseyin Kırk kardeşimize bir şey tavsiye vermek istiyorum; hiçbir zaman Haziruna; 'Sizlere rağmen seçileceğim, sizlere rağmen yapacağım' denmez. Bu göreve talibim çünkü derinleşen sorunlarımızı çözmek ve mesleğimizin önünü açacak projelerimizi gerçekleştirmek istiyorum. 
Üyeleriyle ticaret yapan değil, üyelerinin ticaretini büyüten, geliştiren bir TÜRSAB olacağız. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruyarak, mesleğimiz daha itibarlı bir hale getireceğiz. Genel Kurulumuzu haksız ve hukuksuz bir şekilde erteleyen, birliğin itibarını yerle bir eden, Türk turizmine ve TÜRSAB'a verdiği zararı hiç düşünmeden bir kişinin kişisel çıkar ve hesaplarına hizmet eden bu yönetimi şiddetle kınıyorum. Seyahat &centaları sizleri bu sorumsuz davranışlarınızdan dolayı asla affetmeyecek! Değişimin zamanı 

geldi mi durdurulamaz. Ne yaparsanız yapın 'durduramayacaksınız. Değişimin ayak seslerini duymazdan geldiler. Bu ses sadece İstanbul'un sesi değildi; tüm Anadolu'nun Değişim sesiydi. 


Aynı yalanı tekrar ettiler 

Arkadaşlar; hiç kimsenin şüphesi olmasın, TÜRSAB'ın üzerine düşürülen gölge verdiğimiz oylarla 

arkamızda kalacak; aydınlık, ışıl ışıl günlere yeniden kavuşacağız. TÜRSAB! layıkıyla yönetebilmek için üye aidatları dışında yeni kaynaklar ve imkanlar yaratacağız. Aidatların düşürülmesi için gerekli 

yasal düzenlemeleri derhal yapacağımız gibi birikmiş borçlarımızla ilgili yeni yapılandırmalar yapacağız. 

Bu seçim sürecinde, her zaman olduğu gibi iftira ve yalanlara maruz kaldık. Şu 250 bin yalanı var ya! 
İmza burada arkadaşlar. Ayıptır. Aynı yalanı bıkmadan usanmadan tekrar etmeye utanmıyor musun? Kim. 
bu 25 tur operatörü? Size hizmet edip, oy verirken Acentalardı da bizi destekleyince mi tur operatörü oldular? Bizim için tüm Seyahat Acentaları eşittir. BİZ, tüm Seyahat Acentalara eşit mesafedeyiz. Neden para toplama telaşına girdiklerini biliyoruz. Seçim için para lazım, kasa tam takır üyenin cebindekine göz diktiler. 
Ayıptır! 


Free biletleri size kim veriyor 

Küçük ve büyük acenta ayrımı yoktur. Bu Yönetim küçükleri korumak için hiçbir şey yapmadı. 

Masrafları karşılamıyoruz dediler. Biz de üyelerin tercihleri sandığa doğru yansısın diye gelemeyen arkadaşlarımıza yardımcı olalım dedik. O anda başladı bir telaş. "Onlarla gitmeyin, benle gelin' diye acentaları aramaya başladılar. Bu Atlas Jet'in free biletlerini kim veriyor size? Söz veriyorum, göreve gelir gelmez Küçük ve Orta Ölçekli Seyahat Acentalarının KGF'den destek almasını sağlayacağız. Görüşmesini bizzat ben yaptım. Gün yeniden birlik olma günüdür. Aklınızla ve vicdanınızın sesini dinleyerek kullanacağınız oyların Türk turizmine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bir şey değişecek, her şey değişecek. Her birinize ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum." 


İşte Yönetim Kurulu 

Birliğe kayıtlı 3 bin 613 acente sahibinin oy kullandığı seçimde, Firuz Bağlıkaya 2 bin 200, Çetin Gürcün bin 57, Emin Çakmak 356 oy aldı. Böylece TÜRSAB'ın yeni başkanı, Firuz Bağlıkaya oldu. Bağlıkaya'nın liderliğini yaptığı TÜRSAB'ın yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Hasan Erdem, Mehmet Nezih Hacialioğlu, İbrahim Halil Kalay, Hacı İbrahim Canatan, Ali Bilir, Ahmet Özden, Selçuk Boynueğri, Bedirhan Bayka. 
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2017'nin en iyi otellerini ödüllendirdi 


66 Türkiye'nin önemli turizm markalarından Gorendon, Hollanda'da düzenlediği tören ile 
2017 yılının en iyi otellerini ödüllendirdi. 


Corendon Hotel of the Awards 2017 ile Fiyat-Kalite, Yiyecek, Servis, Oda, Çocuk Dostu, Özel Ödül kategorilerinde otelleri ödüllendirdi. 


İŞTE TÜRKİYE'DEKİ ÖDÜL ALAN OTELLER: 


FİYAT - KALİTE ÖZEL ÖDÜL ÇOCUK DOSTU 
Titan Garden Eftalia Hotels Club Paradiso Linde Terrace Hotels Kamelya K Club 
Limak Arcadia Voyage Hotels Granada Luxury Belek Grand Park Lara Baia Lara Saturn Palace Grand Park Kemer Fame Hotels Limak Limra Turguoise Fethiye Orka Hotels Liberty Lykia World Banu İdeal Hotels Club Turban 
Forever Club Bodrum Holiday Titanic Deluxe Didim Beach Resort Bodrum 
Palm Wings Ephesus Korumar Hotels Ephesia Beach Club Topset Vuni Palace Salamis Bay Conti 
YİYECEK SERVİS ODA 
Granada Luxury Delphin Deluxe Long Beach Resort Resort (Alanya) Side Star Elegance 
Turguoise Resort Royal Dragon Sueno Deluxe Titanic Deluxe Maxx Royal Belek Royal Seginus Aska Lara Miracle Resort Amara Dolci Vita Nirvana Lagoon Akka Alinda Letoonia Club Hotel Belcekız Beach Alla Turca Club Green Nature Cettia Beach Paşa Beach Diamond 
Kefaluka Resort Parkız Ayaz Grand Park Bodrum Venosa Beach Palm Wings Didim Venosa Beach Batıhan Beach Resort Palm Wings Kuşadası Ramada Resort Kaya Artemis Oscar Resort Kuşadası 
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GE İsnbulböçesinilgiyi artırmak ve turizmde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla kurulan 
İstanbul Turizm Demeği 
(ISTTA) turizm sektörünün önemli aktörleri ve kamu kurumlarıyla İstanbul için iş birliği başlattı. 


İstanbul turizmine yeni bir soluk katacak 


İstanbul markasına hizmet edecek katma değeri yüksek ve büyük ölçekli projelerle, metropolü “ilk tercih edilen destinasyon" haline dönüştürmeyi hedefleyen ISTTA, 2018 yılını İstanbul markası ile Türkiye'nin uluslararası arenada yeniden tanıtım yılı olarak değerlendiriyor. 


ISTTA, kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen önemli çalışmalara imza atmaya başladı. 
EMİTT fuarı ile çalışmalarının startını veren ISTTA, İstanbul turizmine katkı sağlamak için aktif işbirliği ve tanıtım çalışmaları içinde yer alacak. 


İşte ISTTA'nın projelerinden bazıları: 


600'den fazla hosted buyer'ı Emitt'te ağırladı ISTTA, EMİTT kapsamında gerçekleştirilen ve yaklaşık 
80 ülkeden 600'ün üzerinde seyahat acentası, tur 
operatörü ve turizm sektörü temsilcisinin (hosted buyer) fuar süresünce 7000 civarında iş görüşmesi yapmasına imkan sağladı. ISTTA, EMITT'te yaptığı 
sponsorlukla hosted buyerları 6. Salonda kurulan 600 
metrekarelik standında buluşturdu. 
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Pullman Istanbul gece düzenledi. 

Çanakkale ve 2018 Troia yılı tanıtımı vesilesi ile Çanakkaleli turizmcilere de destek vererek ISTTA olarak Hosted Buyer'lar için Başkan Saruhan Saraylı'nın ev sahipliğinde Pullman Istanbul Hotels Airport and Convention Center'da organize edilen gecede Çanakkale turizmine de katkıda bulunarak sektörle işbirliği içerisinde olduklarını gösterdiler. 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkaleli turizmcilere destek verme anlamında, geceye katılım gösterdi. 


“Definitely Istanbul” 

ISTTA, katılımcılara derneğin tanıtım filmi ve “Definitely Istanbul" sloganı ile hazırlanan görsel çalışmaları sundu. Gecede dernek adına kısa bir konuşma yapan ISTTA ikinci Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, salonda bulunan tüm seyahat acentesi, tur operatörü ve turizm sektörü temsilcilerini İstanbul'un marka elçisi olarak kabul ettiklerini ve İstanbul turizmine desteklerini beklediklerini belirtti. 


re 


Talep Rifai, İstanbul turizmine katkı sağlayacak Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) daveti ile EMITT'in açılışına katılan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü eski Genel Sekreteri Talep Rifai, ISTTA tarafından İstanbul'da ağırlandı. Görevini 31. 
Aralık 2017 yılında Zürab Polikashvili'ye devreden Rifai'nin onuruna Pullman İstanbul'da verilen yemeğe, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, ISTTA Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Saraylı, ISTTA ikinci Başkanı İ. Halil Korkmaz, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı ve bakanlık yetkilileri katıldı. 


Toplantıda İstanbul'un tanıtımına ilişkin yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, hazırlanan çalışmalar paylaşıldı. ISTTA, İstanbul turizminin tanıtımı için Talep Rifai'nin tecrübelerinden yararlanmak için zaman zaman bir araya gelme kararı aldı, Talep Rifai bundan sonra ISTTA'nın gönüllü marka elçisi olarak destek vereceğini İstanbul'un sembolü olan LALE motifli ISTTA rozetini takarak başlattı. 


Rus otelciler İstanbul'da 

TÜROFED'in daveti ve ISTTA'nın ev sahipliğinde İstanbul'a gelen Rusya Otelciler ve Restorancılar Federasyonu Başkanı Igor Bukharov, Başkan Yardımcısı Vadim Shpilman ve Türkiye-Rusya Proje Geliştirme Derneği Başkanı Ivan Starodubtsev ağırlandılar. 
Yapılan görüşmeler neticesinde Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Karadeniz'e komşu ülkelerin mutfaklarını ön plana çıkarmak amacıyla çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. 


Rusya, Çin ve Polonya'da İstanbul'u tanıtacak ISTTA, İstanbul'un yurt dışındaki tanıtımları için de çalışmalarının startını verdi. ISTTA, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde TÜROFED'in koordinasyonunda Rusya Federasyonu, Çin ve Polonya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Festivalleri'ne katılım kararı aldı. STTA, Türkiye turizmi için büyük önem, taşıyan Türkiye Festivalleri'nde yüzbinlerce turist ile buluşacak. 


Definitely Istanbul'u tüm dünya konuşacak 

ISTTA, İstanbul'u tanıtmak amacıyla belirlediği “Definitely Istanbul” sloganı için mesleğinde dünyaca bilinen sanatçı.sporcu, yazar, doktor ve iş dünyası temsilcisi Türk vatandaşlarının katılımı ile çekecekleri tanıtım filmini dünya çapında gösterime sokmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca İstanbul'a seyahat edecek yerli ve yabanci turistlere yönelik “www. 
definetely.istanbul” internet sitesinden yeme, içme, konaklama, sağlık, finans, yatırım, kültür ve sanat konularında hizmet verecek. Bu kapsamda yurt dışındaki çeşitli etkinliklere katılacak ve İstanbul'un turizm zenginliğini tüm dünyaya izleme fırsatı sunacak. 


TÜROFED ile yoğun işbirliği 

Kuruluş çalışmalarını tamamlayan ve İstanbul turizminin tanıtımı için harekete geçen ISTTA'nın, ulusal ve uluslararası çalışmalarda birlikte hareket etmek ve güçbirliği yapmak amacı ile Türkiye Otelciler Federasyonu'na (TÜROFED) üye olarak katıldı. 


Alman devi FVW'yı ağırlayacak 

ISTTA, aynı zamanda Almanya'nın en büyük turizm medya kuruluşu FVW Medien ile TÜROFED'in Mart ayında yapacağı İstanbul 2018 Workshop'unun evsahipliğini de yapacak. 


ISTTA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

Başkan B.Saruhan SARAYLI 
İkinci Başkan İbrahim Halil KORKMAZ 
Başkan Yardımcıları Yalçın AYDIN, Ziya CİHAN 


Yönetim Kurulu Üyeleri Üstün ÖZBEY, Burak GÖREN Sayman M. Erol TURANLIOĞLU 
Genel Sekreter Ahmet KÜÇÜKBAŞKAN 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TripAdvisor'dan 
KAPTİD üyesi otellere ödül yağmuru 


Geçen yıl “Travelers' Choice 2017” ödüllerinde yapılan oylamada 4 kategoride - 5 ödüle layık görülen Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği 
(KAPTİD) üyesi oteller bu yıl “Dünya'nın En İyi 25 
Oteli” listesi de dahil olmak üzere toplam 9 kategoride 
14 ödüle hak kazanarak bu yılın ödüllerine resmen 


ambargo koydu. 


İşte o kategoriler ve oteller: 
Dünya'nın En İyi 25 Oteli 

Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 12. Sıra (Türkiye'den sıralamada olan tek otel) 


Avrupa'nın En İyi 25 Oteli 
Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 3. Sıra 


Türkiye'nin En İyi 25 Oteli 
Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 1. Sıra Museum Hotel / 8. Sıra 


Avrupa'nın En İyi Hizmeti Sunan 25 Oteli Göreme Inn / 11. Sıra 


Türkiye'nin En İyi Hizmeti Sunan 25 Oteli Göreme Inn / 2. Sira * Dere Suites / 7. Sıra Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 12. Sıra 


Avrupa'nın En Lüks 25 Oteli 
Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 12. Sıra 


Türkiye'nin En Lüks 25 Oteli 
Kayakapı Premium Caves - Cappadocia / 1. Sıra 


Türkiye'nin En İyi 25 Küçük Oteli 
Dere Suites / 4. Sıra 
Taşkonaklar / 20. Sıra 


Türkiye'nin En İyi 25 Pansiyon ve Konukevi Castle Inn - Cappadocia / 5. Sıra 
Royal Stone Houses - Göreme / 9. Sıra 


Kapadokya'nın, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine ilaveten konaklama işletmeciliği anlamında Dünya'nın örnek bölgelerinden birisi olduğunu bu ödüllerle tescillendiğini söyleyen KAPTİD Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Yakup 
Dinler, sözlerine “Toplam 9 farklı kategoride 14 

ödül kazanan 7 tesisimizi de en içten dileklerimizle kutluyoruz. 2017 yılı daha iyi günlere adım atacağımız 
2018 yılının güzel bir provası oldu. Otelciliğin nasıl 
yapılması noktasında tüm otelcilere örnek olan 

ve Kapadokya'nın adını bu listelerde yer almasını sağlayan en başta KAPTİD üye tesisler olmak üzere 
tüm Kapadokya tesislerini kutlarız. Umarız ki 2019 
ödüllerinde çok daha fazla kategoride KAPTİD otelleri olarak yer alır; Kapadokya'yı ve Kapadokya Turizmini çok daha iyi noktalara taşırız” dedi. 


Dünya'nın en büyük, en güvenilir otel ve seyahat değerlendirme sitesi TripAdvisor, milyonlarca kullanıcısının oyları sonucu belirlenen “Travelers' Ghoice 2018” ödüllerini açıkladı. 
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66 Hollanda'nın Utrecht kentinde gerçekleştirilen Vakantiebeurs 
turizm fuarı turizmcilerimizin yüzünü güldürdü. Hollandalı tatilcilerin yoğun ilgisi le karşılaşan ve Hollanda'da faaliyet gösteren tur operatörlerinin umut veren açıklaması ile bu pazara umutla bakan turizmciler rezervasyonlardaki büyüme ile daha da moral buldu. 


Hollanda'nın Utrecht kentinde gerçekleştirilen Vakantiebeurs turizm fuarı turizmcilerimizi Hollanda ve Avrupa pazarında umutlandırdı, Fuar öncesine kadar karamsar bir bekleyiş içinde bulunan turizmciler, fuarın ilk günü itibari ile karamsarlığı daha umutlu bir bekleyişe bıraktı 


Türkiye'ye ilgi bi 
Hollanda ve Avrupa pazarındaki son durumu görmek için fuara büyük bir ilgi gösteren turizmcilerin fuarda gördükleri ilgi yüzleri güldürdü. Türkiye'yi özlediklerini gösteren Hollandalı ziyaretçiler, kalite ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdüren Türkiye otellerine büyük ilgi gösterdi. 


Türkiye fuara 38. kez katıldı 
Fuarda Türkiye standının açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy Türkiye'nin 2018'de Hollandalı turist sayısında 2014-15 seviyelerini yakalayacağını söyledi. Arısoy, bu sene 48'si gerçekleştirilen Utrecht Turizm Fuarı'nda 38, 
kez Türkiye standı açtıklarını belirterek, “Bu fuarın 48 
yıllık bir tarihi var ve biz bu fuara 38. kez katılıyoruz. 
Bu da bu fuara gösterdiğimiz önemi gözler önüne seriyor. Bakanlığımızın katıldığı 7 büyük fuarından biri olan Utrecht Turizm Fuarı'ndayız ve değerli sektör temsilcilerimizle olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi. 


“2018'den umutluyuz" 

Hollanda'nın Türkiye turizmi için önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ömer Arısoy, Türkiye'nin Hollanda pazarındaki eski gücüne kavuşacağını söyledi. 


Müsteşar Arısoy şu açıklamaları yaptı: “2014 ve 2015 
yıllarında 1 milyon 300 bin seviyelerinde Hollandalı misafir ağırladık. 2017'de de 800 bin düzeyinde Hollandalı misafir Türkiye'ye geldi. 2018'den biz çok umutluyuz. Çok güzel haberler olduğunu biliyoruz. 
2018'de turist sayısında 2014 ve 2015 seviyelerine geleceğimizi biliyoruz” 


2017'de büyük toparlanma 

Müsteşar Arısoy, 2018 yılının 2017'den çok daha olacağını söyledi. Arısoy, “Turizm sektörü, her şeye rağmen 2015 ve 2016'da anmak istemediğimiz olumsuz gelişmelere rağmen 2017 yılında büyük bir toparlanma gerçekleştirdi. Bu toparlanma Türkiye turizm sektörünün ve ürünümüzün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İnşallah 2018, 2017'den çok 

çok daha iyi olacak. Bunun işaretlerini 2017'nin ikinci yarısından itibaren almaya başlamıştık. Biz de bakanlık olarak ülkemizin kültürünü, tarihini, doğal güzelliklerini ve bu güzel turizm ürününü sektörle birlikte tanıtmak için çaba göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu. 
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“Fuarın enerjisi yüksekti" 


Hollanda fuarına katılan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Avrupa için Türkiye turizminin önemine dikkat çekti. Yağcı. 
“Fuarın enerjisi bir hayli yüksekti. Bunu Türkiye açısından gördük” dedi. 


Fuar kapsamında çalışmalarda bulunan AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, fuara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yıl ilk defa fuar stant yerleşiminde ve koordinasyonunda destinasyon odaklı tanıtım uygulandı. Utrecht Vakantiebeurs Turizm Fuarı, kamu ve özel sektör ortak çalışmasının başarılı bir örneği oldu. Fuarın enerjisi yüksek, bu enerjiyi gelen Hollandalı ziyaretçilerde ve Hollanda pazarında Türkiye satan partnerlerimizde görüyoruz" dedi. 


Satışlar iyi gidiyor 

Yumuşayan uluslararası ilişkilere de değinen Yağcı: “bu yumuşama ile fuarda alınan çıkışın tüm Avrupa pazarında olumlu yansımaları olacaktır. Avrupa pazarı Türk turizminin çıkışını sağlayan en önemli mihenk taşıdır. Çalışmalarımız bu yönde daha da artacak. Bu pazardaki partnerlerimiz de her koşulda yanımızda olduklarını gösterdi. Hollanda pazarında 2018 satışları geçtiğimiz yıla göre daha iyi gidiyor. Türkiye ve Türk turizmi 2017 yılında yaşadığı büyüme eğilimini 2018 yılında Avrupa pazarında yakalaması son derece önemlidir” diye konuştu. 


“Hollanda'ya iyi konsantre olmalıyız" 


AKTOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Cornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya, geçtiğimiz günlerde katıldıkları Utrecht Turizm Fuarı'nı değerlendirdi. Alkaya, “Potansiyeli nedeniyle Hollanda pazarına çok iyi konsantre olmalıyız” dedi. 


Hollanda pazarının, Türkiye ve Antalya için çok önemli olduğunu belirten Alkaya, “Özellikle Antalya'ya Hollanda'dan önemli miktarda turist alıyorduk ama son iki sene istediğimiz rakamları alamamaya başlamıştık. İki sene öncesine kadar Hollanda'dan golf turisti ve futbol takımları 

da alıyorduk. Sejour pazarda da Hollandalılar iyi bir müşteri potansiyeli oluşturuyorlar. Bu nedenlerle Hollanda pazarına çok iyi konsantre olmalıyız” dedi. 


Eski günlere dönüş 

Hollanda ile İlişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden deneyimli turizmci, “Biz 2017'de Hollandalıları İspanya'ya kaptırdık onları yeniden ülkemize kazandırmamız gerekiyor. Bıkmadan, yılmadan Hollanda pazarı üzerine çalışmalara devam etmeliyiz. Hollanda pazarı eski günlerine doğru ivme gösteriyor. Ama bu yeterli değil. Her anlamda Hollanda'dan eski yıllarda aldığımız turist sayısını almamız şart” diye konuştu. 
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“2018'de çok başarılı bir turizm sezonu geçireceğiz" 


Hollanda deki Utrecht Turizm Fuarı'nda Avrupa pazarının nabzını tutan Güral Premier Hotels&Resorts Genel Müdürü Atalay Arslan, Türkiye için gelişmelerin olumlu olduğunu belirterek: "2018'de çok başarılı bir sezon geçireceğiz” dedi. 


2016 yılında çok zorlu bir sezon yaşadıklarını hatırlatan Atalay Arslan, 2017'nin turizmciler için 
toparlanma yılı olduğunu söyledi. Arslan: “2018 turizmci arkadaşlarımızı sevindirecek rakamlarla başladı. Hatırlarsanız 2016 yılında yapılan Hollanda fuarına çok olumsuz bir olayla başlamıştık. 
Şimdi ise çok güzel gelişmelerle fuarı açtık. İnşallah bu iki haneli yükselişler devam eder. Eğer 2018 
yılında olumsuz bir gelişme yaşanmazsa çok başarılı bir sezon geçireceğiz diye düşünüyorum. 2019 
yılı için ümidimiz 2014 sezonunda yaşadığımız doluluklar ve gelirlere ulaşmaktır" 


Belçika ve Hollanda pazarlarını da değerlendiren Atalay Arslan açıklamalarına şöyle devam 

etti: “Belçika pazarı ise geçen sene bütün sıkıntılara rağmen diğer batı Avrupa ülkelerinden daha olumluydu. Umarım oradaki değerler de korunur ve sonucunda hepimiz için iyi bir sezon olur." 
Atalay Arslan, Güral Premier Hotels'in tüm pazarlarda çok ciddi artışlar yakaladığını söyledi, 

Arslan: “Kriz dönemlerinde bile kaliteden taviz vermedik ve tanıtım çalışmalarımıza tam gaz devam ettik. Tesislerimizde tasarruf anlamında hiçbir konuda taviz vermedik. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda da emeklerimizin karşılığını aldık. Bu şekilde de devam edeceğiz" diye konuştu 


“2018 için umutluyuz" 


Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Özden, turizmcilerin 2018'e büyük bir moralle girdiğini belirterek, “Sanki yılda büyük sıkıntılar çeken turizmciler 2018'e büyük bir moralle girdi. Bizi iyi bir yıl bekliyor” dedi. 


Hollanda'nın Utrecht kentinde fuarı yakından takip eden Tacettin Özden, Belçika ve Hollanda pazarlarındaki artışların turizmcilere moral verdiğini dile getirdi. Özden: "2016 çok kötü bir yıldı. 
2017 yılı ise toparlanma senesiydi. Bu iki yılda gerileyen Hollanda ve Belçika pazarında 2018 
için iyi bir görünüm var. Özellikle Belçika'da ciddi bir artış ve aynı şekilde Hollanda da artışta, Siyasi ilişkiler de düzelme noktasında. Dolayısı ile gayet iyi giden bir ivme var. Bu iki pazarda kişi sayısında 2015 yılı rakamlarını yakalarız” dedi 


İvme yukarıya doğdu ilerliyor 

2018 yılının turizmcileri motive ettiğini söyleyen deneyimli turizmci, “Son iki yılda sıkıntı çeken 
otelcilerimiz ve turizmcilerimiz heyecanlı bir şekilde 2018 yılını bekliyor. Moral ve motivasyon iyi. Çünkü turizmcilerimiz önlerini görmeye başladı. 2018 için iyi bir beklenti var. Olumsuz bir gelişme olmazsa ivme yukarıya doğru ilerlemeye devam eder" diye konuştu. 
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“Hollanda ve Belçika'da yüzde 25 artış var" 


Hollanda daki Vakantiebeurs Turizm Fuarı'nı yakından takip eden Turguoise Hotel Side Genel Müdürü Tuncay Özbakır, Hollanda pazarındaki rezervasyonların 2017'nin üzerinde olduğunu belirterek, “2018 iyi olacak” dedi. 


Hollanda pazarında çok umutluyuz” diyerek açıklamalarına başlayan Özbakır, "Gelişmeler ve aldığımız rezervasyonlar 2018'in iyi olacağını gösteriyor. 2018'in ilk fuarında Hollanda'da turizmcinin yüzü gülmeye başladı. Acentelerle yapılan görüşmelerde olumlu ve umut veren geri dönüşümler aldık. ” dedi. 


2018 yılı 2017'den daha iyi olacak 

Hollanda ve Belçika pazarlarında yaklaşık yüzde 25'lik artış bulunduğunu söyleyen Tuncay Özbakır, “Bu artışları erken rezervasyonlardan da görüyoruz. Gelen rezervasyonlar 2017'nin üzerinde. Türkiye'nin çizgisi şu hali ile devam ederse 2018 yılı 2017'den daha iyi olacak gibi görünüyor” diye konuştu. 


“Kaybettiğimiz pax'ları fazlası ile geri alacağız" 


Fame Residance Lara Hotel Müdürü M.Boğaçhan Gönkeroğlu, 2018 yılını Tourism Today'e değerlendirdi. Gönkeroğlu. *2016-17'de kaybettiğimiz pax'ları 2018'de fazlası ile geri alacağız” dedi. 


Fame Hotels açısından 2018 yılı için bütün pazarların iyi göründüğünü söyleyen M.Boğaçhan Cönkeroğlu, “Fame Hotels için bütün pazarlardaki görünüm gayet iyi. Kemer ve Lara'daki otellerimiz sayesinde diğer otelleri de gözlemleyebiliyoruz. Gözlemlediğimiz kadarıyla diğer otellerde de ciddi oranlarda yükseliş var" dedi 


2018'e moralli girdiler 

M Boğaçhan Cönkeroğlu, Hollanda pazarındaki gelişmeleri de değerlendirdi: “Otel olarak ağırlıklı olarak Hollanda pazarında çalışıyoruz. Kendi otelimiz açısından bakarsak Hollanda pazarı ciddi yükselişlerde. 2016-17'de kaybettiğimiz pax'ları 2018'de fazlası ile geri alacağız" şeklinde konuştu. Tüm turizm camiasının 2018'e moralli girdiğini söyleyen Cönkeroğlu, “Fame Hotels olarak 2018'de 2015 yılını yakalar hatta geçeriz diye düşünüyoruz" diye konuştu. 


TEKNOLOJİNİN 
GELDİĞİ SON NOKTA 
KONFORLA BULUŞTU 


Maraton akıllı teknolojileri ve üstün özellikleri ile 

yolculuk standartlarını yeniden tanımlıyor. Özel güvenlik sistemleri ile tasarlanan Maraton, ergonomik sürücü bölgesi, geniş uyku kabini ve dijital gösterge paneli ile sürücülerine benzersiz bir deneyim sunarken, rahat ve geniş koltuklarıyla yolculara da eşsiz bir seyahat yaşatıyor. 
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“Slot sorunu çözülürse turist sayısı artacaktır" 


Paloma Hotels Satış ve Pazarlama Direktörü Seda Gezgüç, “Belçika ve Hollanda pazarında ciddi bir artış olacağını öngörüyoruz. Bizim için asıl önemli olan konu Slot konusuydu. Slot sorunu çözülürse turist sayısı artacaktır” dedi. 


Seda Gezgüç, 2018'in Türkiye için pozitif ve verimli geçeceğini belirterek “Bu dakikadan sonra satış sürecinin doğru yönetilmesi gerekiyor” dedi. 2018 yılında Belçika ve Hollanda pazarında ciddi bir artış olacağını öngördüklerini belirten Seda Gezgüç, "Şu ana kadar gelen satışlar 

da bu yönde ilerliyor. Bizim için asıl önemli olan konu slot konusuydu ve bu slot konusunda problemlerin çözülmesi için alternatif yolların arandığına dair olumlu mesajlar aldık. Dolayısıyla da bu artışın gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi. 


“Satış süreci çok önemli” 

2018 yılının Türkiye için çok pozitif ve verimli geçeceğini de söyleyen Seda Gezgüç, “2016 ve 
2017 yıllarının ardından 2018 daha pozitif bir görüntüye sahip. Avrupa'dan olumlu sinyallerin 
gelmeye başlaması ile daha moralliyiz. Bu dakikadan sonra en önemli nokta satış sürecini doğru yönetebilmek olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu 


“2018 iyi geçecek, asıl hedefimiz 2019" 


Hollanda fuarına katılan ve Türkiye rezervasyonlarındaki artış ile büyük bir moral kazanan turizmciler, 2018 yılı için umutlu. 2018 yılında geçmişteki turist sayılarına ulaşmayı hedefleyen turizmciler, 2019 yılında da gelirlerde büyümeyi hedefliyor. 


Fuara katılan ve Türkiye'nin gördüğü ilgiyi yakından gözlemleyen Sealight Hotels Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Uçar, fuarda Türkiye'ye karşı ilginin yüksek olduğunu söyledi. Uçar, "Kuşadası, Belçika ve Hollanda'nın favori tatil bölgelerinden biridir. Bu açıdan bölge turizmcileri olarak fuarı çok önemsiyoruz. Fuarda da Türkiye'ye gerçekten iyi bir ilgi var. Hollanda ile ilişkileri iyi tutarsak bu pazarlardan iyi bir dönüş alırız diye düşünüyorum” dedi. 


“Türkiye ve Kuşadası için iyi bir yıl olacak" 
2018 yılı için morallerin daha iyi olduğunu belirten Gökçe Uçar, turizmcilerin 2016 yılı etkilerini 
yavaş yavaş atlattığını söyledi. Uçar, açıklamalarına şöyle devam etti: “2016 yılı sonrasında 
2017'de doluluklarımız iyiydi ama istediğimiz ciroları ve gelirleri elde edemedik. Umarım 2018 
bu açıdan da iyi geçer. Ama asıl hedefimiz 2019. Bütün turizmcilerin hedefi bu” Türk tatilcilerin 
2017 yılında turizme çok önemli katkı sağladığını da hatırlatan Uçar, “Türk tatilciler özellikle Ege 
Bölgesi'ne büyük ilgi gösterdi. Dolayısı ile Kuşadası da bu ilgiden nasibini aldı. 2018 yılı Türkiye ve Kuşadası için iyi bir yıl olacak” diye konuştu. 
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SERDAR SARIL 


“Geri dönüş başladı. 2015 rakamlarını aşacağız" 


Bodrum Holiday Resort & Spa Genel Müdürü Serdar Sarıl, Hollanda ve Belçika pazarlarındaki durumun olumlu ilerlediğini belirterek, “Gidişatı korursak ve olumsuz bir durum ile karşı karşıya kalmazsak turist sayısı anlamında 2015 yılını geçeriz diye düşünüyoruz” dedi. 


Bodrum Holiday Resort & Spa Genel Müdürü Serdar Sarıl, Hollanda ve Belçika pazarlarındaki durumu Tourism Today'e değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Utrecht Turizm Fuarı'na katılan Bodrum Holiday Resort & Spa Genel Müdürü Serdar Sarıl, Hollanda ve Belçika pazarlarında Türkiye'ye geri dönüşün başladığını söyledi. 


“Gidişat iyi görünüyor” 

Fuardaki gelişmeler ve rezervasyonlar ışığında 2018 yılını değerlendiren Sarıl, “Bodrum olarak baktığımızda Conrendon artıda görünüyor. Thomas ve TUl'de stabil bir durum var. Geçen seneleri koruyorlar. Bizim otelimizde Corendon 2015'in de üzerinde görünüyor. Bu gidişat iyi olacağını gösteriyor. Bunu korursak ve olumsuz bir durum ile karşı karşıya kalmazsak turist sayısı anlamında 2015 yılını geçeriz diye düşünüyoruz. Artık Türkiye'ye geriye dönüş başladı" diye konuştu 


“Bu seneki ilgi geçen senenin iki katı" 


Hollanda'da düzenlenen Vakantiebeurs Turizm Fuarı'na katılan ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Hollandalılar Türkiye'yi özlemiş. Bu seneki ilgi geçen yıldan en az iki kat fazla" dedi. 


Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yönetimi çalışmalarına devam ediyor. 9-14 Ocak arasında yapılan Hollanda'nın Utrecht kentindeki Vakantiebeurs Fuarı'na katılan ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Hollanda'dan güzel haberler verdi. “Hollanda'da işler yolunda” diyen Dahaoğlu, * Hollandalılar Türkiye'yi gerçekten özlemiş. Bu seneki ilgi geçen senenin en az iki katı fazla” dedi 


Corendon satışlarını katladı 
Hollanda pazarının en büyüğü konumundaki Corendon'un Türkiye satışlarını da ikiye katladığını söyleyen Dahaoğlu, “Bilindiği üzere Corendon çok taze bir de karar aldı ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) ek seferler koydu. Bunda Alanyalı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ciddi katkısı var. Avrupa ile yaptığı sıcak ve samimi temaslar bu artışta büyük pay sahibi. Üstelik bunu Hollandalılar söylüyor. Bakanlık da çok ciddi bir çalışma yapmış, büyük bir stant kiralamış” şeklinde konuştu. 
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“Türkiye, Almanya pazarında iyi bir yıl geçirecek” 
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Antalya Kent Konseyi Turizm 
Grubu'nun konuğu olan 

Meeting Point Türkiye GEO'su Kamil 
Özil, Almanya pazarı hakkında açıklamalarda bulundu. Kamil 

Özil Türkiye'nin 2018'de Almanya pazarında iyi br yıl geçireceğini söyledi. 


Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu 
Başkanı Recep Yavuz'un moderatörlüğünde turizmcilere açıklamalarda bulunan Kamil Özil, ilk olarak Meeting Point Türkiye hakkında bilgiler paylaştı. Meeting Point Türkiye olarak son 2 yılda yaşanan krizlere rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini söyleyen Özil, “Bu sıkıntılı süreçte büyüme trendimize ve yatırımlarımıza devam ettik” dedi. 


Türkiye turizmine büyük katkı sağladılar Kamil Özil, daha sonra Almanya'nın dünya turizmindeki yeri hakkında açıklamalarda bulundu. Almanya pazarının dünya turizminde çok önemli bir potansiyeli bulunduğunu belirten Özil, “Alman nüfusunun büyük bir çoğunluğu yılda 

1-2-3 veya daha fazla sayıda seyahate çakıyor ve bu ülke tüm dünyadaki tatil destinasyonlarının beslenme kaynağıdır. 
1980'li yıllardan itibaren Almanya sayesinde Türkiye turizm gelişti ve belli bir standarta ulaştı. Bu standart Türkiye'nin turizm sektöründe ilerlemesine büyük katkı sağladı. 


Alman disiplini ve kültürü ile oluşturulan oteller ve tur operatörleri Türkiye'deki turizmin gelişmesinde büyük katkılar sağladı. Ruslar gelmeye başladıktan sonra farklı bir blok oluştu ve farklı standartlar 

gelişti. Örneğin Kemer bölgesi bir Rus bölgesi, Side ise Almanların bölgesi haline geldi. Lara ve Belek ise karışık bir durumda. Alanya İskandinav ülkelerinin Ege ise İngiliz turistlerin tercihi halini geldi" dedi 


“Ruslarla yoğun çalışan oteller boş kaldı" Almanya'nın kapasitesi ve dinamiği ile Türkiye turizmi için her zaman önemli bir ülke olduğunu söyleyen Kamil Özil, "Almanya, bu önemini hiçbir zaman kaybetmedi. Bunu ne zaman anladık? 2016 yılında Özellikle otelciler, 2016 yılında bu bloklaşmaların 

ve yığılmaların doğru bir strateji olmadığını anladı. 
Ruslar çok yoğun ve baskın bir şekilde gelirken birden gelmemeye başlayınca Ruslarla yoğun çalışan oteller boş kaldı. Avrupa ile çalışan oteller bir şekilde idare etti hatta kayıp bile yaşamadı. 2016 yılı Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Krizlerle başa çıkma ve riskleri yayma konusunda herkese bir tecrübe kazandırdı. 

Acı bir tecrübe oldu bu. Çünkü çok ciddi miktarda para kaybedildi. Çalışan sayısı azaldı kalifiye personel bulunamama gibi durumlar ortaya çıktı" şeklinde konuştu. 


Demokrasi ve barış turizm için önemli unsurlar Almanya nüfusunun yüzde 77'sinin tatil yaptığını hatırlatan Kamil Özil, 5 gece ve üstünde geceleme yapan Alman sayısı 54 milyon olduğunu söyledi. Özil açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu 54 milyon kişi 
69 milyon kez seyahat etti. Bu seyahatlerde de 68 
milyar Euro para harcıyor. Bu kitle Türkiye'nin hedef kitlesidir. Biz bu rakamlardan ne kadarını alıyoruz? 
İşte planlamalar bunun üzerine kurulmalı. 5 milyon Alman geldi diye seviniyoruz. Bu 5 milyon içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğunu görüyoruz. 


Türkiye, Almanya'daki potansiyelin sadece yüzde 8-10'una hitap ediyor. Bu şu demektir: 54 milyon Alman'ın yüzde 10'u Türkiye'yi bir tatil ülkesi olarak kabul ediyor. Geri kalanlar Türkiye'ye tatile gitmiyor veya gitmeyi düşünmüyor. Biz hep bu yüzde 10'un 
içerisinde yaşıyoruz. 3 milyon da gelse yüzde 10, 5 
milyon da gelse bu yüzde 10'luk kısımdan geliyor. 
Türkiye'nin yüzde 20-30'luk bir potansiyele ulaşması gerekiyor. Nasıl ulaşırız? Tabi ki bunun birçok faktörü var. En başta turizm çeşitliliği diyebiliriz. Bunun yanında tabi ki demokrasi ve barış gibi unsurlar turizm dünyasında çok önemli rol oynuyor” 


“Dünyada turist sayan tek ülkeyiz" 

Türkiye'deki turist istatistiklerine de değinen Kamil Özil, "Tüm dünyadan Türkiye'ye gelen Türk sayısı 

4.5 milyon. Bunun ne kadarı Almanya'dan ne kadarı başka ülkelerden geliyor bunu bilemiyoruz. 30 milyon diye açıklanan turist sayının içinde 4,5 milyonu Türk'tür. Dünyada turist sayan tek ülkeyiz. Örneğin 
“Avusturya'da geceleme sayıları açıklanır. Türkiye'ye 30 
milyon turist geliyor. Bunun zaten 10 milyondan fazlası günübirlik giriş çıkış yapanlardır. Bu kitlenin turizm anlamında Türkiye'ye her hangi bir katkısı yok. Paket 
turla Türkiye'ye gelen turist sayısı ise 2017'de 15 
milyonu geçmemiştir. Bakanlığın açıkladığı rakamlar kesinlikle yanlış değil. Ama bizi ilgilendiren kesim otellerde geceleme yapanlardır" şeklinde konuştu. 


Acentelerin direncini OTA kongresi kıracak 

Kamil Özil, Antalya-Belek'te yapılacak GTA kongresinin Türkiye için çok büyük önem taşıdığını söyledi. Özil: “Almanya'da seyahat acenteleri var. Başka ülkelerde 

bu kadar yaygın olmayan bir satış ağıdır bu. 10 bin adet seyahat acentesi var Almanya'da. Bunlar çoğunlukla tur 
operatörlerinin paket programlarını satarlar. Toplam 25 
milyar euro'luk bir ekonomi yaratıyorlar. Geri kalanlar ise online kanallardan alıyor. OTA, Almanya'daki en büyük seyahat acentelerinin çatı organizasyonudur. 
OTA her yıl.bir kongre yapıyor ve bu organizasyona yaklaşık 1500 acente sahibi veya yöneticisi katılıyor. Bu organizasyonu yapmak isteyen çok ülke var. Ama OTA bu sene bu kongreyi Antalya-Belek'te yapmaya karar verdi. Geçen yıllarda yaşanan siyasi krizlerin neticesinde bu seyahat acenteleri Türkiye'ye karşı küçük bir direnç uyguladı. Bu direnç yüzünden online dünyasının Türkiye satışları katlanarak arttı. Türkiye almak isteyen bir yolcu bu acentelerde sıcak karşılanmadı. Bu seyahat acentelerinin direncini kırmak üzere Turizm Bakanlığı, TÜROFED, TÜRSAB ve FTI Group CEO'su Dietmar Gunz sayesinde GTA, bu kongreyi Türkiye'de yapma kararı aldı. Yoksa bu organizasyon Tunus'ta yapılacaktı. 
GTA kongresi bu direncini kırmak açısından çok stratejik bir öneme sahip. Türkiye'de turizmin devam ettiğini, otellerin cmıl cıvıl olduğunu, hizmet kalitesinin. 
düşmediğini OTA kongresi ile göstermek istiyoruz” dedi. 


Türkiye, Almanya'daki önemini hiç kaybetmedi. 
Kamil Özil, dikkat çeken açıklamalarına şöyle devam etti: “Türkiye, Almanya'da her zaman en önemli 

tatil destinasyonu olarak kabul görüyor. Alman, tatilcilerin yüzde 10'u Türkiye'yi ilk üç içinde tutmaya yetiyor. Türkiye bir tatil ülkesi olarak önemini hiç kaybetmedi. 2016 yılında bile Türkiye'den tatilcinin vazgeçmeyeceğini, illaki belli bir oranda turistin geleceğine inandığımız için şirket olarak büyüme hamleleri yaptık. 2015 yılında Almanya'dan Türkiye'ye 5.5 milyon, 2016'da 3.8 milyon ve 2017 yılında ise 

3.1 milyon turist gelmiş. 2017 yılında Meeting Point olarak bu potansiyelin 740 binini biz yaptık. Şirket olarak yüzde 24 pazar payına sahibiz. Antalya'da bu oran daha yüksek. Almanya'dan Antalya'ya 1.7 milyon turist geldi. Bunun da 660 binini biz getirdik. Yani yüzde 38 pazar payına sahibiz. Avusturya ve İsviçre'de aynı zamanda pazar lideriyiz. FTI hep Alman endeksli algılandığı için bu durum pek bilinmiyor. 


“Tabi ki Antalya, Alman turist ile dolup taşmayacak” 

2018 yılı için bu pazar ne durumda? Kaç turist 
gelecek? Piyasada çok olumlu bir algı var. Türkiye, 2018'de geçmiş iki yıla göre daha iyi bir potansiyel yakalayacak. Bunu da rakamlarla anlatacağım. Bir sistem var ve bu sistem seyahat acentelerinin paket program satışı yaptığı bir programdır. Bu sistem online dünyada turizme olan talebin ölçümlerini yapıyor. 


Bugün herhangi bir seyahat sitesine girin ve Antalya'yı tıklayın bu sistemde o tıklama kaydediliyor. 
Bu sistemde 2015 yılında 15 Aralık ila 15 Ocak dönemlerini aldık. 2015'in 15 Ocak günü Antalya, 

1 milyon kez talep görmüş. Bunun ne kadarı satışa 
yansıdı şu an bilmiyorum. 2016 yılına baktığımızda yine 15 Ocak gününe bakarsak yaklaşık 350 bin tıklama almış. Ama o dönemde inanılmaz bir güvenlik problemi vardı, Buna rağmen Antalya talep almış. 
2017'de Antalya'ya talep biraz daha artmış. 400-450 bin civarından tıklama almış Antalya, Bu yıl 15 Ocak tarihinde Antalya, L5 milyon tıklama almış. 2015 yılı en iyi yıllardan biri olmasına rağmen onun da üzerinde bir talep var Antalya'ya. Son dönemlerdeki bu trend satışlarımıza da yansıyor. Türkiye satışlarında her gün bir önceki günün rekorunu kırıyoruz. Bu durum 
diğer tur operatörlerinde de aynıdır. Yani bizi 2018 
yılında Almanya pazarında çok iyi bir yıl bekliyor. 

Tabi ki Antalya, Alman turist ile dolup taşmayacak. 
Antalya'da maksimum 3.5 milyon Alman ağırladık. 
Türkiye bu pazarda 17 ila 3.5 milyon arasında bir 

yere oturacak. Türkiye bu pazarda iki yılda yüzde 

50 potansiyel kaybetti. Bunun da bir yıl içinde geri 
gelmesi mümkün değil, Zaten o kadar uçak kapasitesi de yok. Ama Antalya'ya veya Türkiye'ye gelecek olan Alman turist sayısı artacaktır. Türkiye'nin şöyle bir avantajı da var: en iyi fiyat-hizmet dengesi olan ülkeyiz. 
Bu paraya başka bir Akdeniz destinasyonunda bu kalitede bir tatil yapmanız mümkün değil” 
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66 Türkiye'nin önemli turizm 
merkezlerini sınırları içinde bulunduran Muğla, 2018 yılı için umutlu. Muğla'nın turizm birlikleri ön rezervasyonlar ve 
Türkiye'ye olan ilginin arması ile son iki yılda yaşadıkları kayıpları 2018 yılında telafi edeceklerini söyledi. 


Turizmeiler 


kayıplarını telafi edecek 


Muğla'daki turizm birlikleri, 2017 yılında başlayan yükselişin 2018 yılında artarak devam edeceğini, 

bunun göstergesinin ise katıldıkları turizm fuarlarındaki ilgi ve rezervasyonlar olduğunu belirttiler. 


Bülent Uysal: “Turist sayısı 2018'de artacak” Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, Muğla'nın turizm açısından en kötü yıllarının 2016 ve 
2017 yılı olduğunu belirterek, “Muğla'nın ağırladığı turist 
sayısı 2016 yılına oranla 2017 yılı bir kademe daha iyi. 
2003 yılı turist sayısına gerilemesinin sebebi de en 
önemli turist aldığımız kaynak Avrupa ve Avrupa ülkeleri ile olan ilişkilerimiz maalesef turist sayısına yansıdı. 


2018 yılı bu sayılarda bir toparlanma olacağını 
gösteriyor. Gittiğimiz fuarlarda aldığımız bilgiler 2018 
yılının çok daha iyi, çok daha güzel bir yıl olacağını gösteriyor. İnşallah Avrupa'dan aldığımız Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerden aldığımız turist sayısı 
2018 yılında artacak. 2017 yılı İngiltere'den aldığı 

en az turist sayısı yılı oldu. Bunun en önemli sebebi bölgesel kaynaklı sıkıntılar. Bu sıkıntıların 2017 yılında aşıldığı gözlemleniyor. 2018 yılında çok ciddi bir artış var İngilizlerde, İnşallah 2018 yılını da bizim en iyi Sayılarımız olan 2014 ve 2015 yıllarını yakalayacak gibi gözüküyoruz. İnşallah 2018 güzel bir turizm yılı olacak" dedi. 


Bülent Bülbüloğlu: “İngiltere'de çok ciddi büyüme görüyoruz" 

Katıldıkları İngiltere ve Hollanda fuarlarından elde ettikleri verilerin önemli sayılabilecek bir artışı işaret ettiğini söyleyen Güney Ege Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “2015 yılında Türkiye üzerinde oynanan büyük sıkıntılar sonucunda hem kaynak pazarlarımız İngiltere, hem de Orta Avrupa'da insan sayısında ciddi bir düşüş yaşadık. Bu oran yüzde 50'leri bile geçti. Bölgemiz hava yolu ile gelen 3 milyon 
200 bin turisti ağırlarken, 1 milyon 880 bin seviyelerine 
kadar düştü. Geçen yıl biraz toparladık. Bu 2 milyon 
80 bin kişiye çıktı. 2018'de de şu anda görünen hem 
İngiltere, hem de Hollanda fuarında aldığımız veriler 
ve erken rezervasyon sayılarına baktığımız zaman, 2 
milyon 500 bine kadar çıkacağımızı gösteriyor. Bunu havalimanlarındaki alınan slotlara, uçakçıların aldığı slotlardan da bu sayıları görebiliyoruz. En büyük kaybı Avrupa'da yaşadık. Hollanda, Belçika İskandinavya buralarda çok ciddi kayıplar yaşadık. Bunlar biraz yavaş yavaş kendini tamir ediyor. Ama İngiltere 

pazarı bizi domine eden pazarda çok ciddi bir büyüme görüyoruz. Bu büyümede kayıplarımızı telafi edecek nitelikte Türkiye'ye gelen 2 milyon 500 bin İngiliz'in 

1 milyon 700 bini Muğla'ya gelir. Yine aynı seviyelere 
geleceğimizi ümit ediyorum” dedi. 


“Gelen turist sayısı kadar geliri de artırmalıyız” Gelen turist sayısı kadar geliri de arttırmanın önemli olduğunun altını çizen Bülbüloğlu, “Önümüzdeki 2020- 2021'de biz eksi 2013-2014 rakamlarına ulaşacağımızı ümit ediyorum. Bunun yanında önemsememiz gereken insan sayısı ile birlikte gelirlerde de kişi başına 

Bin dolar seviyelerine getirebilmek. Bu da nitelikli turizm ve nitelikli turist ile oluyor. Şu anda 570 dolar seviyesinde. Bunu yükseltmemiz ve daha iyi tanıtım ve pazarlama yapmamız gerekir. Türkiye üzerindeki bu imaj bozukluğunu ortadan kaldırmamız lazım” dedi. 


Yücel Okudur: “Kendimizi iyi anlatmamız gerekiyor” 

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik İşletmeciler 

Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, “Muğla'da 

3 milyonun üzerine çıkın turist sayısı bir anda 2 

milyon 300 binlere kadar geriledi. Konunun özüne baktığımızda Türkiye'nin turizmde Dünya altıncılığına geldiği yer Avrupalı dostlarımızı tedirgin ediyor. Çünkü Türkiye zaten istenilen düzeyde kalkınmasını ve ilerlemesini istemeyen dışarıda ve içerideki birtakım kesim olabiliyor. Biz bunlara hiçbir zaman boyun. 
eğmeyeceğiz. 2018 yılında turizmde tekrar istediğimiz noktaya doğru ilerlemeye başladık. Yapmamız gereken, en önemli şey, Avrupa'da son gittiğimiz Helsinki fuarında gördük ki Türkiye'nin terörizm konusunda ve komşu ülkelerdeki savaşlar ile ilgili haklılığımızı tüm Avrupa'ya çok iyi anlatmamız gerekiyor. Anlattığımız zaman insanlar ikna olabiliyor. 2018 yılında turizmin tekrar yükselişe geçeceğine ve iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. İngiltere'den rezervasyonlar başladı ve devam ediyor. Türkiye vazgeçilmez bir turizm ülkesidir. 
Gelmeyen turistler tekrar geleceklerdir ve şu anda dönüşler başladı. Biz DOKTOB olarak Türkiye'nin ve bölgemizin tanıtımı için Hindistan'dan Kazakistan'a ve Avrupa ülkelerine kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Oturduğunuz yerde kimse tanımadıktan sonra gelmesi de mümkün değil. 
Ama anlattığınızda ciddi anlamda bir potansiyelin olduğunu da görüyoruz” dedi. 
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66 Tur operatörleri, geçen yıl Türkiye ve 
Antalya'ya en çok turist gönderen 
Rusya ile Bağımsız Devletler Topluluğu 
(BDT) ülkeleri için 2018 yılında 7 bin uçakla 7 milyon koltuk hazırlığı yapıyor. 
Bu turistlerin 6 milyonu ise Antalya'ya hedefleniyor. 


Turizmde Antalya'nın en önemli pazarı 
Rusya ile 2015'in sonunda görülen uçak krizin ardından 2016'da rakamlar dibe vurdu. 2016 yılının ortalarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Rusya lideri Putin'in ikili görüşmeleriyle yeniden düzelen 2 ülke ilişkileri kısa sürede turizm sektöründe kendini hissettirdi ve 2017'de hem Antalya hem Türkiye açısından Rusya pazarı yeni rekorlara imza attı. 


Tur operatörlerinden BDT için 


4 milyon kolüık 


Ciddi artışlar kaydedildi 

Açıklanan rakamlara göre, 2017 yılında Antalya'yı bugüne kadarki en yüksek rakam olan 3.8 milyon Rus turist ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanacak Türkiye'ye gelen toplam turist rakamları içinde de Rus turist sayısının 
4.6- 4.7 milyon düzeyinde olması bekleniyor. 2017 
yılında Rusya pazarının yanı sıra, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan gibi diğer BDT ülkelerinde de ciddi artışlar kaydedildi. 


Rusya pazarında lideriz. 

Kötü geçen 2016'nın ardından sektörde büyük moral oluşturan Rusya ve BDT ülkelerindeki yoğun hareketlilik üzerine sektör, 2018 yılında da yeni rekorlara yönelik hazırlık yapıyor. Rusya ve BDT pazarına yönelik 2018 yılı hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle yapılan görüşmelerde 2018 yılında da Türkiye'nin, Rusya pazarı için lider ülke konumunda olduğunu söyledi. 


“Antalya'da 6 milyona ulaşabiliriz" 

Türk tur operatörlerinin Rusya ve BDT pazarına yönelik 2018 yılında 7 bine yakın uçak kapasitesiyle sezona hazırlandığını dile getiren POYD Başkanı Hakan Duran, 2017'de 4.5 milyonun üzerine çıkan 

Rus turist sayısının 2018'de Türkiye için 5.5 milyonun üzerinde, BDT ülkeleriyle birlikte 7 milyona yakın bir kapasite hazırlığı yapıldığını dile getirdi. Bu hazırlıklar ve kapasitelerin Rusya'nın başkenti Moskova'da 13- 
15 Mart tarihlerinde düzenlenecek MITT Moskova 
Fuarı'yla revize edilebileceğini ve çok daha net bir hale geleceğini kaydeden Duran, “Bugün için planlanan toplam 7 milyon koltuk kapasitesi hazırlığı var. Antalya olarak Rusya ve BDT ülkelerinden çok rahat 5.5 milyonu 
buluruz, 6 milyona ulaşabiliriz. Rusya açısından da 5 
milyonu bulabiliriz diye düşünüyorum” dedi. 
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Dünya otelcilik devi 


Türkiye'den vazgeçmiyor 


Geçen sene Türkiye'de 7 otel açan Hilton Türkiye, bu yılsonuna kadar Türkiye'de 9 yeni otel faaliyete geçirecek. 
Hiltan Türkiye Ülke Müdürü Armin Zerunyan, “Bu yıl sonuna kadar Türkiye'de yüzde 10 büyüme planlıyoruz” dedi. 


Turizmin dünya devi Hilton Grubu, ABD dışındaki ilk global yatırımı için 1955 yılında Türkiye'yi seçmişti. 

O tarihten sonra da Türkiye'deki yatırımlarına büyük önem veren grubun, ülkemizde hali hazırda çeşitli kategorilerde faaliyet yürüten 57 oteli bulunuyor. Şirketin oda kapasitesi ise 11 bin 360 olarak açıklanıyor. 


32 ilde Hilton var 

Son dönemde sektördeki gelişmelere paralel olarak franchise ağırlıklı büyüme modelini uygulamaya koyan Hilton Türkiye, 2016 yılında 10 yeni otelini devreye aldı. Geçen yıl açılan otel sayısı 7'ye gerilese de, Hilton Türkiye Ülke Müdürü Armin Zerunyan'dan aldığımız bilgiye göre grup bu yıl sonuna kadar 9 yeni oteli daha faaliyete geçirecek. Türkiye'de 81 vilayetin 32'sinde herhangi 5 markasından en az biri ile hizmet yürüten Hilton Türkiye, bu yıl Yalova'dan, Antakya'ya, Isparta'dan, Kocaeli'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada yeni oteller açacak. 


EMITT'de stant açtı 
Hilton Türkiye Ülke Müdürü Armin Zerunyan ile yaptığımız görüşmede, yeni yatırımlarının yanı 

sıra 2018 yılı turizm faaliyetlerine ilişkin önemli mesajlar aldık. 2015 yılında Capital Dergisi tarafından Türkiye'deki En İyi Şirketler kategorisinde en iyi konaklama markası olarak seçilen Hilton Türkiye, 

bu yıl ilk kez olarak EMITT Turizm Fuarı'nda stand açarak farklı bir stratejiyi uygulamaya koydu. Sektörün buluşma noktası olarak EMİTT'i çok önemsediklerini dile getiren Armin Zerunyan, “Biz bu yıla kadar, çok destek olduğumuz fuarımızı bir buluşma merkezi olarak düşündük ve camiamız ile verdiğimiz kokteyllerimiz ile biraraya geldik” diye konuştu. 


“Yerli turizmi önemsiyoruz” 

Bu yıl stand açarak katılmalarını ise şöyle yorumladı: "Aslında Global Hilton, dünyadaki fuarlara biraz mesafeli ve seçici bakmaya başladı. Örneğin Londra Fuarı'ndan çekildi. Türkiye'deki fuarımıza yönelik ise biz tam tersi bir bakışımız oldu. Bunun nedeni çok önemsediğimiz yerli turizmdir. Biz son yıllarda yerli turistten çok olumlu geri dönüşler aldık. 


Türkiye'de gezmek, seyahat etmek isteyen çok sayıda insan var. Beklentileri gittikçe yükseliyor. Biz bu açıdan iç pazar dinamiklerinde ve yurt dışı dolaşımda yerli turist ile daha çok hareket etmek istiyoruz” 


“EMITT önemli bir fuar” 

Zerunyan EMITT Fuarı için şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye için EMITT önemli bir turizm fuarı. Biz de Hilton olarak Türkiye'de yerel ihtiyacı anlamak, buna göre çözümler üretmek ve yeni iş anlaşmaları imzalamak için EMITT'e oldukça önem veriyoruz. 


2017'de yüzde 25 büyüme 
2017'nin ilk kısmının zorlayıcı olduğunu, ikinci yarıdan itibaren toparladığını kaydeden Armin Zerunyan, “Senenin ikinci yarısında önemli büyümeler gördük ve seneyi 2016'dan çok önde kapattık. Özellikle İstanbul bu açıdan çok başarılıydı, Ankara'da da yerel talep ve Körfez Arap Ülkeleri'nden gelen misafirler ile büyüme gördük. Geçen yıl yüzde 25 gibi bir büyümemiz oldu. 
Türkiye için gayet iyimser düşünüyoruz, ülkeye 

bağlı kalarak Elazığ, İzmir Aliağa, Bolu, Ümraniye, Çanakkale, Kocaeli ve İstanbul gibi farklı şehirlerde oteller açmaya devam ediyoruz. Sonuç olarak, yeni otellerle birlikte yeni ekip üyeleri işe almaya ve 

yerel pazarın gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz" dedi. 


Buyıl için beklentiler olumlu 
Zerunyan, 2018'e ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Uluslararası ziyaretlerin artmasıyla beraber, 2018'de Türkiye'deki turizm sektörünün büyüyeceğini 
tahmin ediyoruz. Turizm Bakanlığı 2018'de 35 
milyondan fazla turisti ağırlamayı bekliyor. Hilton olarak 2017'de otellerimizi geliştirdik ve 2018'de yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Ayrıca 2018 içerisinde de yeni açılışlarımız olacak. Marka olarak en önemli avantajlarımızdan birisi olan Hilton Honors sadakat programımızda global olarak 71 milyon üyemiz var 

ve Türkiye üye sayısı itibariyle EMEA bölgesinde İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Hem bu rakam hem de Hilton markasının kalite ile özdeşleşen algısı ve var olan ve potansiyel misafirlerimizin bizi bu yüzden tercih etmeye devam edecektir. Yerli turistin daha çok desteğini alacağız. Yanı sıra özellikle Uzak Doğu'dan Hindistan, Çin, Pakistan, Japonya'dan önemli ölçüde misafir ağırlamaya başladık. Özellikle kruvaziyer gemiler ile ABD'li turist gelişinde de gelecek yıllarda büyüme bekliyoruz. Bizim ülke olarak öncelik vermemiz gereken konulardan bir tanesi kongre turizmini tekrar eski günlerine kavuşturmaya 
çalışmamız olmalıdır. Biz bu yılı grup olarak yüzde 10 
civarında bir büyüme ile kapatmayı planlıyoruz". 


Nerelerde otel açacak? 

Hali hazırda Türkiye'de imzası atılmış, planlanan ve yapım aşamasında olan 27 tane otel projesi bulunuyor. 
Bu yatırımlardan 2018 sonuna kadar açılacak oteller ise şöyle: Hilton İstanbul Bakırköy, Hilton Antakya Museum, DoubleTree by Eskişehir, DoubleTree by Hilton Antalya Kemer, DoubleTree by Hilton Adana, DoubleTree by Hilton Kocaeli, Hilton Garden Inn Adıyaman, Hilton Garden Inn Isparta, Hilton Garden Inn Yalova. 


Hilton'un Türkiye'deki otel markaları Hilton, Türkiye'deki 81 ilin 32'sinde faaliyette olan toplam 5 marka ile yer alıyor. 

Conrad: 553 odalı 1 oteli var. 50 odalı 1 otel daha yapılması planlanıyor. 

Curio: Faaliyet yürüten otel henüz yok. Toplamda 317 
oda kapasiteli 3 otel yapılması planlanıyor. 

Hilton: Toplamda 4 bin 118 odası olan 11 oteli faaliyette. Bunlara ek olarak, toplamda bin 33 odası olan 4 tesisin daha yapımı planlanıyor. 

Double Tree by Hilton: Toplamda 2 bin 106 odasi 
olan 14 oteli bulunuyor. Bunlara toplamda bin 502 
odanın 9 tesis ile ilave olması planlanıyor. 

Hilton Garden Inn: Toplamda 2 bin 964 odası 
bulunan 18 otel faaliyet yürütüyor. Toplamda 924 
odası bulunan 6 otel daha yapılması planlanıyor. 
Hampton by Hilton: Toplamda bin 619 odası olan 13 
oteli bulunuyor. Bunlara ek olarak, toplamda 546 odası olan 4 otel daha yapılması planlanıyor. 
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Calista Sports Center'in açılışını Spor Bakanı Bakanı yaptı 


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Calista Luxury Resort bünyesindeki Calista Sports Center'ın açılışına katıldı. FIFA standartlarına uygun 

3 futbol sahası, 4 adet 24 kişilik soyunma odası, 

1500 metrekare kapalı alan ve 2 adet 250'şer kişilik 
tribünü bulunan ışıklandırmalı futbol tesislerinin açılışına Bakan Bak'ın yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Calista Luxury Resort'ün Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Binali Özdoğan ile Genel Müdürü Ali Kızıldağ da katıldı. 


Bütün takımlar Antalya'yı tercih ediyor 

Tesisleri dolaşan Bakan Osman Aşkın Bak, Dursun Özbek ve Yıldırım Demirören ile birlikte penaltı atışı yaptı. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Bak, “Antalya'da yaklaşık 1500'ün üzerinde futbol takımı ikinci yarı kamp çalışmalarını gerçekleştiriyor. Antalya yaz turizmi, spor turizminde önemli bir yere sahip. 
Gelen takımların daha da artacağını ümit ediyoruz. 
Açılışını yaptığımız tesisler de çok güzel olmuş. Aynı anda 4 takımın maç ve idman yapacağı bir tesis. Spor turizmi artık bir endüstri oldu. Bunun için de yatırım yapmanız gerekiyor. Bu yatırımı yapan tüm şirketlere teşekkür ederiz. Antalya'da saha ve tesis kapasitesi her geçen gün artıyor. Bunun için de bütün takımlar Antalya'yı tercih ediyor. Bu da Antalya'ya, Türkiye'ye katkı sağlıyor" dedi. 


6 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da 1500'ün üzerinde futbol takımının ikinci yarı kamp çalışmalarını yaptığını belirterek, 
“Spor turizmi artık bir endüstri oldu. Bunun için de yatırım yapmanız gerekiyor” dedi. 


From the nature... 
to the children... 
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Antalya'ya hediye: Tour of Antalya 


66 Turizmin başkenti Antalya, 4 gün boyunca bisiklet Ana sponsorluğunu AKRA - Barut Hotels'in yaptığı 


2 lie , co-sponsorluğunu ise Corendon, ICF Airports, Salcano, 
genliğine ev sahipliği yaptı. 20 ükedlen 2ö takımın The Land of Legends, Powerade, yan sponsorluklarını 


mücadele ettiği Tour of Antalya ve 462 amatör Anadolu Hastanesi, Shimano, Power FM, Gözde Müzik bisikletçinin mücadele ettiği Akra Gran Fondo Antalya, Ye saran Crbüp Un-üeandiği Ter OL AMelya vezir 

z ğ ii Ğ Gran Fondo Antalya, Antalya'ya 4 günlük bir şölen Antalya'nın tanıtımına ve imajına büyük katkı sağladı. yaşattı, 


- e > 


Bu yarış için bir araya geldiler 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Kemer Belediyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Antalya Tanıtım 

Vakfı (ATAV), Spor Turizmi Birliği (STB), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) de organizasyonu destekleyen kurumlar oldu. 


4 gün süren heyecan 

Argeus Events ve Yedi İletişim tarafından ilk kez düzenlenen Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya'da sporcular, yarışmanın ilk günü Antalya- 

i, ikinci günü Antalya-Kemer ve turnuvanın üçüncü günü de Antalya-Feslikan yarışları için mücadele etti. Dört gündür devam eden ve Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen Tour Of Antalya, koşulan 146,2 kilometrelik Side-Lara etabı ile sona erdi. Yarışmanın 
4. günü ise amatör bisikletçilerin katılım gösterdiği Akra Gran Fondo Antalya yarışları gerçekleştirildi. İki kategoride 462 amatör sporcu, gösterdikleri mücadele ile dikkat çekti. 


Mayolar sahibini buldu 

4 günlük mücadele sonucunda Genel Ferdi Klasmanda 
birinci olan Marathon-Tula Takımı'ndan Artem Oveckhin Tour Of Antalya'yı kazanan isim oldu ve Magenta mayoyu ülkesine götürmeye hak kazandı. 
Sarı Mayoyu (Sprint ) Polartech -Kometa Takımı'ndan Matteo Moschetti, Turuncu (Tırmanış) Felbermayr Simplon Takımı'ndan Daniel Lehner, Yeşil mayoyu ise (Yenilenebilir Enerji) Polartech-Kometa Takımı'ndan AAwet Haptom kazandı. Genel Takım Birinciliğini ise Tirol Cycling Takımı elde etti. 


Katılım oranı yüksek 
Ana sponsorluğunu Akra ve Barut Hotels'in yaptığı Gran Fondo Antalya ise 463 bisikletçinin katılımı ile şölene dönüştü. Kayıt olan sporcular arasında yüzde 
4 katılım oranı yakalanan organizasyon, Antalyalılara 
bir bisiklet festivali sundu. AKRA Gran Fondo 
Antalya'nın 128 kilometrelik uzun parkurunda 146, 72 
kilometrelik kısa parkurunda ise 314 bisikletçi start aldı. Uzun parkurun birinciliğini Gökhan Uzuntaş elde ederken kısa parkurun birincisi ise Mustafa Şirin oldu. 
Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, AKRA Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, AAKRA Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Barut, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Antalya Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve Tour of Antalya'ya katılan Polartec-Kometa takımının Genel Menajeri van Basso da AKRA Gran Fondo Antalya'nın startında bisikletçiler ile bir araya geldi. 


Antalya'nın simgeleri 

'AKRA Hotel önünden (Erdal İnönü Parkı) verilen tartın ardından katılımcılar; Lara Turizm Yolu, Belek Turizm Caddesi, The Land of Legends Oteli ve EXPO yolu gibi Antalya'nın simge bölgelerinden geçti. 
Organizasyonun 128 kilometrelik uzun parkurunun ilk üç ismi şu şekilde oluştu: 1- Gökhan Uzuntaş (Yeşil Pedal Spor Kulübü), 2- Turgay Germen (Fiberli Antalyaspor) 

3- Viktor Federov (Dnepr Masters). 72 kilometrelik parkurun ilk üç ismi ise şu şekilde sıralandı: 

1- Mustafa Şirin (Shimano), 2 - Sinan Kartal (Trakya Bisiklet Kulübü), 3 - Volkan Arslan (Bolu Gençlik Merkezi). 
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Gürsel Kaya 


“İran, ana pazar haline gelebilir” 


6G Silislalurun Resor Salış Pazarlama Müdür Yardımcısı Gürsel Kaya, İran pazarını Tourism Today'e değerlendirdi. Kaya, yaşanan sıkıntıların aşılması durumunda İran'ın Türkiye için 3.ana pazar olabileceğini söyledi. 


2017 yılı Nevruz döneminin sıkıntılı başladığını 
hatırlatan Gürsel Kaya, “Son 2 haftaya kadar sivil havacılıkta uçak permilerinde sıkıntılar yaşandığı için 2017'de Nevruz'u çok verimli geçirememiştik. Beklenti 
70 bin civarındaydı ama toplamda Antalya'ya 35-40 
bin İranlı turist gelmişti. Yaz döneminde ise çok düzenli bir sistemle bu pazar büyüdü. Haziran ayı itibari ile uçaklar dolu gelmeye başladı ve bu pazarda güzel 

bir yaz sezonu yaşadık. Ağustos ayından itibaren bu pazarda daha üst kalite oteller satıldı” dedi. 


“Çok güzel bir Nevruz dönemi geçirebiliriz" Geçtiğimiz günlerde Tahran'daki fuara katıldıklarını söyleyen Gürsal Kaya, “İran'a 2018 için gayet umutlu gittik. Uçaklarla ilgili hala sıkıntılar var. İran sivil havacılığı uçaklarla alakalı bazı kısıntılar yapıyor. 
Özellikle Türkiye'den uçuş gerçekleştirecek THY'ye karşı limitli sayıda uçuş izni verdi. İran, geçen sene uçuş İzni vermeden reklam verilmesini yasaklamıştı ve son iki haftaya kadar kimse ne reklam verebildi ne de satış yapabildi. Ama bu sene öyle bir yasaklama yok. Herkes paketlerini hazırladı ve satış yapmaya başladı. Sadece uçak sayılarında sıkıntı var. Hem İran hem Türkiye sivil havacılığı görüşmeler halinde. Güzel ve olumlu haberler bekliyoruz. Gerekli izinler alınırsa çok güzel bir Nevruz dönemi geçirebiliriz. Tahran'daki fuarda Türkiye'ye ilgi çok yüksekti. Hem halkın 

hem de İranlı acentelerin Türkiye'ye ilgisi sevindirici düzeydeydi. Antalya dışında Ege Bölgesi'ne de ilgi gösterdiler” şeklinde konuştu. 


Başka ülkede mutlu olamadılar 
Gürsel Kaya, geçen sene Türkiye'ye gelemeyen 

İranlı turistlerin Gürcistan, Azerbaycan ve Uzakdoğu ülkelerine gittiğini belirterek, "İranlı turistler Oülkelerden memnun kalmadı" dedi. Gürsel açıklamalarına şöyle devam etti: “Çünkü İran ve Türkiye'nin gelenekler ve yaşam biçimleri birbirine yakın, Türkiye'de aldıkları hizmet ve otel kalitesini oralarda alamadılar. İran pazarı özellikle Antalya'ya direkt uçuşların yapılmaması en büyük sıkıntı. Direkt uçuşlar başladığı andan itibaren sadece Antalya'ya yıllık 1 milyon İranlı turist gelir diye düşünüyorum. Şu an Antalya'ya direkt uçuş çözülecek gibi görünmüyor. 
Bu durum hükümetler arası bir sorun. Aslında İranlılar ile politik olarak her zamankinden daha yakınız. Bu yakınlık turizm anlamında değerlendirilebilirse İran, Almanya ve Rusya'dan sonra üçüncü ana pazar 

haline gelebilir. İran'da Türkiye'de olduğu gibi yurt 

dışı çıkış harcı var, 1 kere çıkarsanız 150 dolar, 2-3 kere çıkarsanız bu rakam artıyor. Uçaklarla ilgili kendi havayolu şirketlerini de korumak istiyorlar. İstanbul'a günde 30-40 tane İran uçuşu var. THY de elini taşın altına koyması gerekiyor. Karşılıklı ilişkilerle çözülecek şeyler bunlar” 


Calista, İran pazarında bilinen bir marka 

Kaya, Calista Luxury Resort'ün İran pazarı için yaptığı çalışmalara da değindi. Calista Luxury Resort'ün İran'da bilinen bir marka olduğunu ifade eden Kaya, *Son 7 senedir İran pazarına özel bir ilgi gösteriyoruz. 
Nevruz'da İran'dan DU ve sanatçıları ağırlıyoruz. 

O dönemdeki yiyecek-içecek sistemimizi İranlı misafirlerimizin ağız tatlarına göre yönlendiriyoruz. 
İranlılar Türkiye'ye geldiklerinde yeme içme ve eğlence istiyor. Bunu 7 senedir sunduğumuz için İran pazarında yüksek bir misafir portföyüne sahibiz. Bu sene için 

de çok güzel programlar hazırladık. Nevruz'da iki konserimiz olacak. Nevruz'da 600 oda bin 500 İranlı turist civarında bir beklentimiz var” diye konuştu. 


Enerjiniz hiç bitmesin... 
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Enerji Sistemleri 
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Nihat Tümkaya 


“|C Hotels, kaliteye daha fazla odaklanacak” 


6G ?08beklenilerini Tourism Today's açıklayan 
16 Hotels Genel Müdürü M.Nihat Tümkaya, "16 
Hotels olarak 2018'de yüzde 12'lik bir büyüme öngördük. Alman pazarı başta olmak üzere Avrupa pazarında hedef büyüttük” dedi. 


IC Hotels Genel Müdürü M.Nihat Tümkaya, 2018 yılı beklentilerini Tourism Today'e açıkladı. IC Hotels olarak 2018 yılında yüzde 12 büyüme öngördüklerini söyleyen Tümkaya, IC Hotels olarak 2018 yılında kaliteye daha fazla odaklanacaklarını söyledi. 


“2017, 2016'ya göre daha iyiydi” 
2017 yılının 2016 yılının üzerinde gerçekleştiğini 
söyleyen M.Nihat Tümkaya, “2017'de sayısal olarak istediğimiz sayıya ulaştık ama ortalama paket fiyatları düştü. Dolayısı ile ortalama kişi başı elde etmemiz gereken değer düştü. Ancak yılsonuna baktığımızda hem doluluk hem de ciro anlamında 
2016 ile kıyasladığımız zaman olumlu bir gelişmeden 
bahsedebiliriz” dedi. 


“Avrupa'daki potansiyelimizi artırmak istiyoruz” Deneyimli turizmci, 2017'deki olumlu gelişmenin 2018'e de olumlu yansıyacağını söyledi. Tümkaya, “IC Hotels olarak 2018'de yüzde 12'lik bir büyüme öngördük. Alman pazarı başta olmak üzere Avrupa pazarında hedef büyüttük. Avrupa pazarındaki potansiyelimizi artırmak istiyoruz ve bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili partnerlerimizle tanıtım çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Bu kapsamda da Avrupalı turist sayımızı artırmayı öngörüyoruz” şeklinde konuştu. 


“IC Hotels olarak 2018'de yüzde 12 büyüme öngörüyoruz" 

“Avrupa pazarındaki kayıplara dikkat çeken Tümkaya, Türkiye'nin Avrupa pazarında ciddi bir kayıp yaşadığını hatırlattı. Tüm kaya açıklamalarına şöyle devam etti: “İskandinav ülkelerinde yüzde 70, Almanya pazarında yüzde 48 gerileme yaşandı. Buna paralel olarak Hollanda ve Belçika'daki sayılar da düştü. Biz IC Hotels olarak bu pazarlarda artışa geçmek için başta tanıtım olmak üzere gerekli girişimlerde bulunacağız. 


BDT pazarındaki büyük tur operatörleri ile görüşmelerimizde en az yüzde 25-30 oranında büyümeden bahsediliyor. Bu noktada temkinli de olmak gerekir ancak en büyük büyümeyi de Rusya ağırlıklı BDT pazarında görüyoruz. IC Hotels olarak ana pazarların yanında alternatif pazarlar ve online pazar segmentine de İlgi gösteriyoruz. THY ve diğer uçak firmalarının direkt uçuş koyduğu Cezayir gibi pazarlara da ilgi gösteriyoruz. Partnerlerimizle görüşüyoruz ve oradan da belli bir potansiyel almayı düşünüyoruz. 

IC Hotels olarak 2018'e olumlu bakıyoruz. 2017'ye nazaran yüzde 12 büyüme planı yapıyoruz. Gerekli gayretleri gösterip güzel sonuçlara ulaşacağız. Bulunduğumuz coğrafyaya baktığımızda sansasyonel olaylar nedeniyle bazı pazarlar çekimser kalıyor. Bu pazarlarla diyaloğu sürdürüp bu insanların buraya gelmelerini sağlamamız lazım. Temkinli ve dikkatli olmalıyız." 


“Eski gelirler için 4-5 seneye ihtiyacımız var” “Türkiye turizmi eski gücüne muhakkak kavuşacak" diyerek umutlu konuşan Tümkaya, “Bu kadar yatırım ve arz var. Bu arzı doldurmak için çok çaba harcıyoruz. 
1-2 sene içinde Türkiye turizminin toparlanacağını düşünüyorum. Ortalama paket ve kişi başı elde ettiğimiz değeri geri kazanmamız çok kolay değil. 
Gelirlerin eski seviyelere gelmesi için 4-5 yıla ihtiyacımız var” diye konuştu. 


“2018'de kaliteye daha fazla odaklanacağız" Nihat Tümkaya, IC Hotels olarak 2018 yılını kalite 

yılı olarak öngördüklerini söyledi. IC Hotels'in kalitesi ile dikkat çektiğini söyleyen Tümkaya, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “2018 yılı kapsamında da 

yiyecek içecek ve servislerimizdeki kaliteye, otelde sunduğumuz ürünlerin güzelliği ve dinamizmine yönelik yatırımlar yapıyoruz. Kaliteyi önemseyerek kaliteli hizmete devam ederek kendi içimizdeki katma değeri artırmak itiyoruz” 
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Suni NY H Ot el & GG “ole Türkiyeturizmine hizmet veren Sunis Hotels, zincirine 5 otel daha katacak. Açacağı otellerle yatak kapasitesini 10 binin üzerine çıkarmayı 
5 otel d cl ha ya pa ca k hedefleyen Sunis Hotels, yeni otel 
Yatırımlarının yanı sıra gayrimenkul Yatırımları da yapacak. 


Sunis Hotels markasıyla; Kumköy Beach, Evren Beach, Evita Beach, Efes Royal Palace ve Hotel Su'nun sahibi Turunçlar AŞ yönetimi, mevcut otellerine 5 tesis daha katıp, 8 bin olan yatak kapasitesini 10 binin üstüne çıkarmayı hedefliyor. 


444 46 90 


Sunis Blue Residence", tanıttı 

Bünyelerindeki Sunis Yapı ile Antalya Konyaaltı sahilinde 80 milyon euro'ya mal olacak 152 konutluk Sunis Blue Residence'nin tanıtım toplantısında basına bilgi veren Turunçlar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ünal son iki yılda turizm sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek “2017'de Rusların geri dönmesiyle Antalya turizmde bir toparlanma olsa 

da henüz riskler sürüyor. Biz de risk yönetimi olarak yeni otel projelerimizin yanı sıra konut ve gayrimenkul alanına da yatırım yapmaya karar verdik" dedi. 


Yatak kapasitesi 10 binin üzerine çıkacak 

Yeni otel yatırımları konusunda da bilgi veren 

Namık Ünal, İzmir- Seferihisar ve Antalya-Side'de 

iki yeni proje için daha hazırlandıklarını belirtirken, Seferihisar'da bir termal butik otel yaparak turizmdeki yatak kapasitelerini 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 


www.crystal.com.tr * 
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1/0 milyon dolarlık 


Lujo Hotel'den, Her Şey Dahil'e yeni yorum 


170 milyon dolarlık bir yatırımla kapılarını Nisan 
ayında açmayı planlayan Lujo, farklılaşan konseptleri ile Bodrum ve Türk turizminde ön plana çıkmayı hedefliyor. 90 dönüm arazi üzerinde kurulan 20'den fazla oda tipine sahip Lujo, eşsiz mimarisinin ve büyüklüğünün yanı sıra “ART” ve *JOY" konsepti ve “A la Carte All Inclusive” sistemi ile Bodrum'un en dikkat çekici oteli haline gelecek. Lujo Hotel Genel Müdürü Önder Körük, Art&Joy konseptini “Lujo olarak sanatın her alanından ilham alıyoruz ve yaptığımız 

her işe bir sanat eseri özeni gösteriyoruz” diyerek tanımlıyor. 


66 Türkiye'de turizm sektörünün 
geleceğine inanan Lujo Hotel, sektörde yaşanan durgunluğa karşın son dönemdeki en önemli yatırımlardan birine imza atarak Bodrum'un yeni artı değeri haline geliyor. 


“Lujo Hotel Bodrum tatili yeniden tanımlıyor” Lujo yatırımı yapılırken Bodrum seyahatini başkalaştırmak adına her bir detay ayrı ayrı düşünüldü. 
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Lujo Genel Müdürü Önder Körük "Yatırımdaki amacımız Bodrum seyahatini alışılmışın dışına taşımak, o yüzden tüm detaylarda farklılığa öncelik verdik. Örneğin Lujo içerisinde yer alacak sosyal alanlar ve hem yetişkinlere hem de gençlere hitap eden atölye çalışmalarımız ile yaz tatilini anlatılacak bir hikayeye dönüştüreceğiz. 


Doğanın gücünden ilham alacak 

Eşsiz bir doğanın içinde, Güvercinlik Koyu'nda konumlanan Lujo, doğaya olan saygısını otelin her köşesine yansıtıyor. Tamamen geri dönüşümlü ürünler ile hazırlanan tasarımlar, doğanın izinde aksesuarlar, enerji tasarruflu aydınlatmalar, çevre dostu temizlik ürünleri ve organik mutfağı ile doğanın gücünden ilham alarak hizmet vermeye özen gösteriyor. 


İç tasarımı da çok büyük önem taşıyor! 

2018 tatil trendleri otel odasında geçirilen vaktin daha 
değerli hale geldiğini vurgular nitelikte... Yeniliklerin ve tatil trendlerinin bilincinde olan Lujo'da Deluxe odalar, Laguna odalar, villalar, özel konseptli Forest odalar olmak üzere 20'den fazla oda tipi yer alıyor. Bodrum Güvercinlik'te 90 dönüm arazi üzerine kurulu olan Lujo, inşaatı, mimarisi, dekorasyonu ve çevre dostu özelliği ile de dikkat çekiyor. 


Ege Bölgesi'nde bir ilk! 

Bodrum'a pozitif değer katan Lujo' da "ALL Inclusive" dönüştürülüyor ve "A La Carte All Inclusive" sistemi ile yiyecek&içecek dünyası yeniden ele alıyor. Lujo, Ege Bölgesi'nde daha önce hiçbir otelde uygulanmamış Ala Carte Al Inclusive sistemi ile ilkleri yaşatıyor. 
Bodrum'un Türkiye'nin en lüks lokasyonu olduğunu 

ve bu sisteme ihtiyacı olduğunu söyleyen Lujo Hotel Genel Müdürü Önder Körük, A la Carte All Inclusive sistemi hakkındaki görüşlerini “Misafirlerimize 24 saat 


boyunca damak zevkine uygun lezzetlerin istenilen anda sunulduğu ve tadılan her şeyin yüksek kalite standartlarında olduğu bir sistem ile hizmet vererek farkımızı ortaya koyacağız” diyerek dile getirdi. 


Golf ve sağlık turizmi için ileriye dönük yatırım 

Yaz aylarında hizmet veren Lujo, ilerleyen yıllarda 

golf ve sağlık turizmi ile bahar aylarını besleyecek bir talep oluşturmayı ve sezonu esnetmeyi planlıyor. Lujo içerisinde yer alan 1000m2'lik, 3'e bölünebilen bir ana toplantı salonu ve farklı ölçülerde 7 ayrı küçük salonu ile gelecek dönemlerde üst düzey lansmanlar ve şirket toplantılarında hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında talep edilen olmayı hedefliyor. 


2018 Turizm Trendleri 

Trendleri takip eden Lujo'nun, misafirlere her zaman yenilikleri yaşatacak bir otel olacağını söyleyen Körük; turizmdeki yeni trendlerden de bahsetti; “2018'de turizmin öncelikli üçlüsü deniz, kum ve güneşe ek 


olarak çevre, eğitim, eğlence ve deneyim kavramları da keyifli bir tatilin temel taşları haline geliyor. Bu kavramlar müşteri algısında tüm turizm segmentlerin- de daha da fazla ön plana çıkacak. Personel eğitimleri çoğalacak, yerel üreticilerden alınan içerikler sofralara Şik sunumları ile taşınacak. Sağlıklı yaşam ve fit trendinin getirileri olarak işlenmiş gıdalar menülerden çıkarılacak, tesislerde spor alanlarına daha çok yer verilecek. Performans alanları ile sanata verilen önem görsel olarak da sunulacak. Bunlara ek olarak doğaya olan saygının ön plana çıktığı hizmet konseptleri ön plana çıkacak ve hiç şüphesiz ki sosyal ağların kullanım oranları ve uygulamaları artarak devam edecektir." 


Hedef; uluslararası standartlara ulaşmak! 

Lujo, uluslararası standartlara uygun olarak hizmet vermek, 2018 yılında konaklayacak tüm misafirleri ile tesisi olgunlaştırmak ve müşteri memnuniyetini iyi analiz ederek en üst seviyeye taşımak için 2018 yılını gelecek sezona projeksiyon almayı hedefliyor. 
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Otel müdürü 


Noel Baba oldu Kemer'i tanıttı 


Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kemer'in Ben bir otelin genel müdürü olarak bu yıl 'Noel Baba' 


sosyal medyada 'visitkemer' başlığı altında tanıtımının o oldum. Noel Baba, Kemer için neden önemli? Bildiğiniz 

yapılması amacıyla yürütülen proje kapsamında bu üzere Demre ilçesinde Aziz Nikolaos hakkında çok 

kez yılbaşı için özel bir video çekildi. Kemer Turistik büyük bulgular var, orada yaşadığı hakkında. Ama 

Otelciler Birliği (KETOB) tarafından yürütülen tüm dünya Noel Baba'nın kuzey kutbundan geldiğini 

çalışmada Noel Baba figürü ön plana çıktı. 5 yıldızlı düşünüyor. 

Rixos Sungate Genel Müdürü ve KETOB Yönetim 

Kurulu Üyesi Derya Billur, Noel Baba'yı canlandırdı. Aslında gerçekler herkes tarafından bilinmekle 

Ayışığı Parkı sahilindeki çekimleri KETOB Başkan birlikte, medya ve pazarlama anlamında dünya bunu 

Yardımcısı Tayyar Gül ve Ayışığı Parkı Genel Müdürü farklı kullanıyor. Kemer olarak bu gerçeği yaptığımız 

Tansel Akşit de izledi. filmlerle ve hazırlayacağımız duyurularla tüm dünyaya yavaş yavaş, sindire sindire anlatacağız ve 1 gün Noel 

Noel Baba şezlonga uzanıp güneşlendi. Baba'nın aslında Antalya'da yaşadığını öğrenecekler." 

Çekimlerde balıkçı teknesiyle kıyıya yanaşan Noel 

Baba turistleri selamladı ve ardından karaya çıktı. “Destinasyonun, bölgenin tanıtımı ön plana 

Sahilde hediyelerle oluşturulan 'Kemer' yazısı önünde çıkıyor” 

şezlonga uzanan Noel Baba, bol bol güneşlendi. Hava Tüm dünyada turizmin tanıtım üzerinden 

sıcaklığının 19 derece hissedildiği sahilde yürüyüş yürütüldüğünü vurgulayan Derya Billur, “Tesis veya 

yapan turistler de çekimlere ilgi gösterdi. Tekneyle bölge içerisindeki otel tanıtımından çok destinasyonun, 

kıyıya yanaşan ve güneşlenen Noel Baba'yı arkalarına bölgenin tanıtımı ön plana çıkıyor ve biz de Kemer 

alan tatilciler özçekim yaptı. otelcileri olarak otellerimizden çok bölgeyi tanıtmaya destek vereceğiz. 2018 yılı şu anda iyi gözüküyor. 

“Noel Baba'nın Antalya'da yaşadığını 

öğrenecekler” 2017 yılında 9 milyon 600 bin turisti havalimanından. 

Çekimlerde Noel Baba'yı canlandıran Derya ağırladık, girişlerini sağladık. Bu rakamın 2018 

Billur, şöyle dedi: “Kemer otelcileri olarak yılında 13- 14 milyonlara çıkmasını hedefliyoruz" diye 

destinasyonumuzun tanıtımı için kampanya yaptık. konuştu. 


ÇE İahakemerilçesinde yibaşı için Noel özel tanıtım videosu hazırlandı. Sosyal medyada 
“visitkemer' başlığıyla yayımlanan videoda tekneyle sahile çıkan Noel Baba, hediye paketleriyle oluşturulan Kemer” 
Yazısı önünde şezlong üzerinde güneşlendi. 
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Murat Taşlıcalı 


“Pamukkale daha iyi yerlere gelebilir” 


66 Doğa Thermal Health & SPA 
Murat Taşlıcalı, “Pamukkale turizmi elindeki zengin turizm potansiyeli ile Türkiye ve 
Dünya turizminde daha iyi noktalara gelebilir” dedi. 


Türkiye turizminin tanıtım yüzlerinden Pamukkale, beyaz travertenleri kadar sağlık sunan suları ve sınırları içindeki tarihi değerleri ile de bir hayli dikkat çekiyor. İlk olarak beyaz travertenleri ile akla gelen Pamukkale, en önemli turizm zenginliği olsa da sağlık, tarih ve inanç turizmindeki zenginlikleri ile Denizli, geleceğe umutla bakabiliyor. 


Binlerce misafir ağırlıyor 

Seyahatlerinde deniz-kum-güneş dışında farklılık arayanların ilk tercihi haline gelen ve her sene yerli ve yabancı binlerce turist ağırlayan Denizli, elindeki zenginlikleri daha fazla ön plana çıkartarak Türkiye turizmine önemli katkılar sağlamaya devam edecek. 


Daha iyi yerlere gelecek 

Denizli ve Pamukkale hakkında Doğa Thermal Health .& SPA Murat Taşlıcalı ile konuştuk. Pamukkale'nin dünya miras listesinde yer aldığını hatırlatan Taşlıcalı, “Pamukkale, geçmişte çok popülerdi ancak biraz düşüş yaşadı. Şimdi ise yerel yönetimler, Turizm Bakanlığı ve turizmciler sayesinde Pamukkale, eski gücüne kavuşmaya başladı. Özellikle Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'nin (DENTUROD) çabaları ile eski konumuna geldi. Bölgemiz, turizm potansiyeline bakarsak çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi. 


Sağlık ve inanç turizmi 

Murat Taşlıcalı'nın yaptığı açıklamalar şöyle: “Pamukkale olarak düşündüğümüz zaman sağlıklı sularımız, travertenlerimiz ve bunun yanında Karahayıt bölgemizde kırmızı suyumuz var. İki farklı sıcaklıkta ama genel anlamda aynı özellikleri taşıyan bir su. 
“Ayrıca inanç turizmi açısından da güzel bir yer burası. 


Tarihi zenginlikleri de ön palana çıkıyor Denizli tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği fizik tedavilerinin yapıldığı bir bölge olmuş. 


Leodikya kazılarına bakarsak yıllar önce burada kanalizasyon sistemini görebiliyorsunuz. Şu an bazı şehirlerimizde kanalizasyon hattı yok. Onun için çok medeni çoklu bir tarihi barındıran bir yer burası. 
Denizli, tarihi ve suları ile önemli bir merkez. 


“Önümüzde engel yok" 

Pamukkale ve Denizli turizminin çok daha ileriye gidebilir. Bunun için önümüzde engel yok. Sadece yapmamız gerekenler var. Bu değerlerimizi ne kadar iyi tanıtırsak Pamukkale ve Denizli çok daha iyi yerlere gelecektir. Pamukkale'deki görsellik bize ayrı bir 

hava katıyor. Bunun oluşumunu sağlayan kaynağın Şifalı sular olması da çok önemli, Bu sular insanları güzelleştiriyor. Bu da bölgemize ayrı bir değer katıyor. 


Hareketlilik yatırıma dönüyor 

Turizm hareketlerinin bulunduğu yerlerde yatırımlar da olacaktır. Bu durum bölgemiz için de geçerli. Bölgemizde yeni tesisler yapıldı. 5 ve 4 yıldızlı otellerimiz var. Yavaş yavaş turizmin hareketlenmesi ile beraber yatırım alıyoruz. Ayrıca eski tesisler de renove ediliyor. 
Yatırım yapmak kolay değil. Ancak turizmin getirdiği gelir insanları yatırım yapmaya yönlendiriyor. Yatırım yaparken insanlar kazançlarına bakıyor. Yaşanan olumlu gelişimler de yatırımların önünü açıyor. 
Bundan sonra yeni turizm yatırımlar olacaktır. 


Son 10 yılın en iyi dönemi 
2017'de iç pazarda son 10 yılın en yoğun dönemini geçirdik. Yerel yönetimlerin ve turizmcilerin yaptığı reklamlar bölgemiz turizmine önemli katkılar sağladı. 


Türk turizmine Türkler sahip çıktı. Bu da Pamukkale'ye ayrı bir özellik kazandırdı. Sömestre döneminde de aşırı bir yoğunluk yaşadık. Bunların hepsi bize yatırım olarak dönecek. Bölgemizdeki tüm otellerin kendisine has Özellik ve güzellikleri var. Otellerimiz bölge turizmine sahip çıkıyor. Bu da Denizli turizmi için önemli bir durum. 


“Türkiye'ye gelmeye devam edecekler" Japonlar bölgemize gelmiyordu ancak 2018 yılı için Japonlar gelmeye başladı. Çin geliyor Kore geliyor ve Avrupa pazarında da hareketlenmeler var. Ufak tefek çevresel ve global sorunlar yaşıyoruz ama bunlar düzelince Türkiye ve Pamukkale turizmde daha da ileriye gidecektir. Türk turizmini herkes çok özlüyor. 
İnsanlar gelmek için sabırsızlanıyor. Türkiye'deki kaliteli hizmeti başka bir yerde bulamazlar. 


Bi Ba Ni 
JİLEĞA 


Yurt dışındaki fuarlarda bunu görüyoruz. Türkiye'deki otellerimiz kaliteli hizmeti uygun fiyatlara sunabiliyor. 
Bu kalite ve hizmet bizde olduğu sürece insanlar Türkiye'ye gelmeye devam edecektir. 


“Beklenenin çok üzerinde ilgi var" 

Doğa Thermal Health & SPA olarak 2014 yılında hizmete girdik. 2015 yılında da hedeflerimizin üzerine çıktık. Doğa Thermal Health & SPA monoblok ama tüm aktivitelerin içinde bulunduğu bir tesis. Bizim ayrıca termal ve fizik tedavi kliniğimiz de var. Çok yönlü çalışıyoruz. Termal tatil ve sağlık üzerine çalışıyoruz. Ayrıca toplantılar için de uygun bir tesisiz. 
Beklenenin çok üzerinde bir ilgi görüyoruz. Otelimiz ve sunduğumuz hizmetler gerçekten görülmeye değer. 
Herkesi Pamukkale'ye sağlık ve tatil için bekliyoruz” 


Gam 
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> büyük arkeolojik kazıya 


İÇDAŞ desteği 


66 Türkiye'nin arkeolojik kazı 
tarihinde ilk kez dünya çapındaki 5 büyük antik merkeze özel sektör destek veriyor. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü 
Yelki ve kontrolünde süren kazılara Türkiye'nin önde gelen ağır sanayi kuruluşu İÇDAŞ tek ana destekçi olarak sosyal sorumluluk görevini yerine getiriyor. 


DÜNYANIN UN GÖZDE 3 


İÇDAŞ DESTEKLİYOR 
TARİH ORTAYA ÇIKIYOR Pi 


Anadolu'nun medeniyet merkezleri arasında öne çıkan Çanakkale'de gün yüzüne çıkarılan dünya çapındaki 5 önemli antik kent merkezinde kazılar 

ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor. Troia Antik Kenti, Assos Antik Kenti, Parion Antik Kenti, Apollon Smitheion Kutsal Alanı, Alexandria Troas Antik Kenti kazılarının başkanları İstanbul'da bir araya gelerek basın toplantısı düzenlediler. Tarihi kazıların başkanları İÇDAŞ'ın verdiği destek için teşekkür ederek, Türkiye'de ilk kez 5 antik kent merkezindeki faaliyetlere bir özel sektör kuruluşunun destek olduğunu vurguladılar. 


“Görevimizi yerine getiriyoruz” 

İÇDAŞ AŞ. Sosyal Sorumluluklar Direktörü Suat Karataş katıldı. İÇDAŞ AJŞ. Sosyal Sorumluluklar Direktörü Suat 
Karataş "İÇDAŞ'ın kültür ve tarihimize sponsorluğu 2008 
yılında Parion Antik Kent kazılarıyla başladı. 
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Bugün ülkemizin dünya çapında 5 büyük kazısının tek ana destekçisi olarak sosyal sorumluluk görevimizi yerine getiriyoruz" dedi. . 


“Özel sektör tarihi kazılara destek olmalı” Apollon Smintheus Kutsal Alanı Kazı Başkanı Prof. 
Dr. Coşkun Özgünel, tarihi kazılara verilen desteğin önemine değinerek “Kazıların sürdürüldüğü kentlerin şirketlerinin verdiği destekler çok önemli. Bir özel sektör grubu, şimdiye kadar yapılmayanı, hiçbir çıkar beklemeksizin Çanakkale'deki 5 kazıya destek veriyor. 
Türkiye'de 5 kazıya sahip çıkan bir başka kuruluş yok” dedi. 


“Dronla çekim ekibi İÇDAŞ'tan” 
Assos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Caner Bakan, Assos'daki kazı çalışmalarında ihtiyaç duyulan işgücünün tamamının İÇDAŞ tarafından karşılandığını söyledi. Bakan, "Ayrıca kazı ekibinin İaşe giderlerinin tamamı da buna dahildir. Kazı çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü araç gereç ki buna son teknolojiye sahip bir çok teçhizat da dahil yine İÇDAŞ tarafından anında tedarik edilmektedir” dedi. 


“Gece görüş kameraları ile güvenlik” 

Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, 2008 yılından itibaren İÇDAŞ'ın desteğinin başlaması ile birlikte kazıların büyük ivme kazandığını söyledi. Prof. Dr. Vedat Keleş “Parion kazıları, restorasyon-konservasyon, proje, teknik altyapı ve sosyal sorumluluk alanlarında yeterli bir kazı haline geldi. İÇDAŞ'ın verdiği lojistik, teknik malzeme, teknik altyapı, insan gücü ve proje destekleri takdire şayan" dedi. 


“Troia'ya mobil bilgilendirme geliyor" 

Troia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, 2015 yılından itibaren İÇDAŞİın katkıları 

ile tarihi alanın bakım ve temizliğinin sağlandığını belirterek şöyle devam etti: "2018 yılında Trola ören yerindeki bilimsel kazılar, ören yeri çevre düzenleme ve bilgilendirme sistemi uygulamaları Kültür ve Turzim Bakanlığı'nın izin ve maddi yardımlarıyla, İçdaş firmasının ana sponsorluğunda kesintisiz bir şekilde devam ettirilecektir” diye konuştu. 


“Çok önemli teknik güce kavuştuk" 

Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. 
Erhan Öztepe, İÇDAŞ desteğiyle Alexandria Troas antik kentinde önemli projelere imza atılacağını belirterek şöyle konuştu: "İÇDAŞ sponsorluğu ile birlikte Alexandria Troas Kazılarının restorasyon 

ve konservasyon çalışmalarında çok önemli teknik güce ve finansal desteğe kavuşacağı görülmektedir" şeklinde konuştu. 
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Yeliz Gül Ege 


“Antalya'nın medeni bir kent olduğunu anlatacağız” 


66 Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya'nın tanıtımı için yaptıkları ve yapacakları çalışmaları 
Tourism Today'e anlattı. Antalya'nın 12 ay yaşayan bir şehir olduğunu göstermek istediklerini söyleyen Yeliz Gül Ege, "Antalya'nın medeni ve barış dolu bir şehir olduğunu, gastronomi, tarih ve kadınlarımızla anlatacağız” dedi. 


Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz 

Gül Ege, Antalya'nın tanımı için yapacakları çalışmalara dikkat çekerek “Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla Antalya'nın 12 ay yaşayan, medeni bir şehir olduğunu göstermek istiyoruz” dedi. 


Arkeoloji ve Sanat 

Önceki yıllarda Antalya'nın tanıtımının yapıldığını ancak tanıtımı daha ileri noktalara taşıyabileceklerini belirten Yeliz Gül Ege, “Antalya'nın tanıtımı için daha iyisini yapabiliriz. 
Bunu yapmak için de farklı konulara da odaklanmalıyız. En başta tarih geliyor. Bana kalırsa Antalya'nın tanıtımlarında tarihe çok fazla yer veremiyoruz. ATAV olarak Antalya'nın tanıtımına dikkat çekmek istiyoruz. ATAV olarak gerek bünyemizde bulunan Kongre Bürosu'nun 
2018 kataloğunun kapağında Perge antik 
kentini verdik. Dolayısı ile böyle bir tarihin böyle güçlü bir medeniyetin yıllar önce Perge'de bulunduğuna işaret etmek istedik. Toplantı 

ve kongreler için Antalya'ya gelen insanların dikkatini çekmek istedik ve "Antalya'da böyle bir değer var' dedik. Antalya'da yola düştüğünüz zaman 1 saat mesafede ulaşabileceğiniz sayısız antik kent ve ören yerimiz var. 


Ne mutlu ki bu antik kentlerdeki tiyatrolarımız ayakta ve etkinlikler yapıyoruz. Bu tür çalışmalarla algıyı 
arkeolojiye çekmek istiyoruz. Antalya turizmini 12 
aya çıkarmak için elimizdeki en güçlü enstrüman arkeolojidir. Antalya'daki arkeolojik kazıları ve arkeoloji adına yenilikleri duyurmak için Arkeoloji ve Sanat adı altında yılda 2 defa İngilizce-Türkçe yayınlayacağımız bir dergi oluşturmak istiyoruz. Bu dergi hem fuarlarda hem de otellerimizde yer alabilir. Bu dergi için Yayın Kurulu'nu oluşturduk. İlk sayımızı da Sonbahar aylarında çıkartacağız" dedi. 


Zenginliğimiz takvimlerde 

Antalya'nın değerlerine dikkat çekmek adına 11 

yıldır takvim çalışması yaptıklarını hatırlatan Yeliz Gül Ege, “11 yıldır Memleketim Antalya! isimli takvim çalışmamız var. Burada her yıl kaybolmakta olan bir Antalya değerini ele alıyoruz. Kimi zaman sualtı değerleri, kimi zaman Yörük kıyafetleri kimi zaman da kelebekleri ön plana taşıdık. 2018 için ise yine arkeoloji dedik ve Antalya'dan kaçırılmış tarihi eserleri takvimimize taşıdık. Bu takvimin tanıtımını da ülkemize iade edilen Herakles lahdi önünde yaptık. 
Takvimi fuarlarda dağıtarak Antalya'nın tarihi anlamda ne kadar zengin olduğunu gözler önüne seriyoruz” şeklinde konuştu. 


Antalya'nın yemekleri 

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, gastronomiyi de Antalya'nın tanıtımlarında kullanacaklarını söyledi. 
Ege; “Tarihin yanında tabi ki yemeklerimiz de 

var. 3 Şubat'ta Antalya'nın yemeklerini sunan 7 
Mehmet'te bir organizasyon yaptık. Antalya Lezzetleri kitabımızdan da esinlenerek üç yemeğin workshop şeklinde yapılışı ve ikramı yapıldı. Memorial Hastanesi Onkoloji Bölümü ile birlikte yaptığımız bir çalışma oldu. Akdeniz diyetinde Antalya yemeklerinin önemine dikkat çekip sağlıklı bir şekilde hayata devam edebileceğimizi vurguladık. Ayrıca Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Kaleiçi Festivali içine bir de lezzet festivali ekleyeceğiz. Onun planlamaları il ilgili toplantıları yapıyoruz" dedi. 


Antalya Kadın Müzesi 

'ATAV Başkanı Ege, Antalya'nın medeni bir şehir olduğunu bunu da Antalya Kadın Müzesi ile anlatacaklarını söyledi. Yeliz Gül Ege, açıklamalarına şöyle devam etti: 'ATAV çatısı altında birde Antalya Kadın Müzemiz var. Bilindiği üzere tüm dünyada kadınlar üzerinde bir algı operasyonu var. Bu kent modernse, turizmin başkenti ise ve medeni bir kentse burada kadın var. Kadınların mor gözlerle anılmasını istemiyoruz. Bu kentte başarılı kadınlar var. Antalya Kadın Müzesi ile bu kente kadın olarak seyahat edebilirsiniz diyoruz. Kadın Müzesi'nin varlığı inanın bana çok ilgi uyandırıyor ve şaşkınlık yaratıyor. Antalya gibi medeni bir şehirde bunun olması gerekiyordu. Yine Kadın Müzesi olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk arkeoloğu Jale İnan'in doğum gününde Yılın Kadını'nı seçtik. Bu organizasyon çerçevesinde Murat Yetkin 

de “Erkek feminist olur mu" diyerek Antalya'da dikkat çeken bir sunum yaptı. Ayrıca dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ITB'de Yörük Kadınları yürüyüp barış mesajları verecekler. Tüm bu çalışmalar Antalya'nın tanıtımına farklı bir soluk getirecek” 


“Antalya medeni bir kent” 

'ATAV olarak Antalya'nın yaşayan bir şehir olduğunu anlatmak istediklerini belirten Ege, sözlerini şöyle noktaladı: “Doğaya da ilgi göstereceğiz ve bu 

noktada projeler ortaya çıkaracağız. Antalya'da nesli tükenmekte olan hayvanlarımız için WWF ile çalımalar planlıyoruz. Kısacası Antalya'yı, tarihi, yemekleri, kenti, doğası ve kadınıyla tanıtmak istiyoruz. Bu çalışmalarla Avrupa'da başarılı oluruz. Çünkü Avrupalı seyahat severler yaşayan kentler görmek istiyorlar. 


Ne kadar medeni bir şekilde yaşadığımızı görmeliler. 
Antalya hoşgörü ve medeniyet merkezidir. Antalya 

bu noktada kendini yeterince tanıtamadı, Var olan değerleri farklı ele alışlarla parlatacağız. Bunun içine de hikayelerimizi ortaya çıkartıyoruz. Değerlerimizi hikayeleri ile göstermezsek içi boş kalır. Eğer bir hikaye ile bunu anlatırsanız Yelten Tarhanası'nın içine neler konduğunu ve geçmişte anne sütü yerine çocuğa verildiğini anlatabilirseniz Avrupalı o tarhanayı içmek için Antalya'ya gelecektir.” 
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Bu stadyumun içinde otel de olacak 


66 Ordu'da UEFA standartlarında 
Yapılan yeni stadın kaba inşaatının yüzde 99'i tamamlandı. Yeni stadyumun deniz tarafındaki bölümü otel 


olacak. Stadın yeni futbol sezonunda hazır hale gelmesi planlanıyor. 


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Enver Yılmaz, UEFA standartlarında yapılan yeni stadın stadın kaba inşaatın yüzde 95 oranında tamamlandığını ve stadın 103 milyon liraya mal olmasının beklendiğini de aktardı. Yılmaz, “53 

bin 952 metrekare alan üzerine inşa edilen stadın yüzde 95'i tamamlandı, ay sonunda kaba inşaatının tümü bitmiş olacak. Çelik imalatı ise şu anda yüzde 55-60 seviyelerinde. Fındik figürlü olacak bu stadın denize bakan tarafı otel olarak kullanılacak. Yeni futbol sezonunda hizmete girecek olan stadın 


tribün basamaklarının yapımı da başladı. 


Stat 2018-2019 futbol sezonunda hizmet vermeye başlayacak" dedi. 


“Stadın içinde 50 yataklı otel” 

Spor kompleksi olarak inşa edilen yeni stadın yeni futbol sezonuna hizmet vermeye başlayacağını dile getiren Yılmaz, "Gelirini sportif faaliyetlerde harcamak üzere yeni stadın kuzey tribünün altı, deniz tarafındaki bölümünü otel olarak da kullanmayı hedefliyoruz. 
Yaklaşık 50 yataklı olması planlanan bu bölüm ilimizdeki otel ve yatak sayısına da katkı sunacaktır” diye konuştu. 


“Saha alttan ısıtmalı olacak” 

Stadın teknik özelliklerine de değinen Yılmaz, şunları kaydetti: “Yeni statta doğal çim sahası 105x68 metre ebatlarında sulu sistem ve alttan ısıtmalı olacak. 
Statta ayrıca 4 adet sporcu soyunma odası, bay-bayan hakemler için ayrı soyunma odaları, sporcu revir ve doping kontrol odaları, ev sahibi ve misafir sporcular için ayri mescit ve abdesthanelerin yanı sıra 100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 
202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın 
fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak." 


Kafeterya ve mağazalar 

Toplam 25 locanın yer alacağı stadın diğer teknik özelliklerini de aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Statta farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve B4 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı bulunacak. Ayrıca stat içerisinde bay-bayan soyunma odaları, vitamin bar ve dinlenme alanına sahip 2 antrenman salonu, bireysel antrenmanlar için 10 salon, 3 adet misafir seyirci, 

12 adet ev sahibi seyirci için bilet gişesi, 428'i kapalı, 
126'sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, S araçlık canlı yayın araç otoparkı, L1 araçlık engelli 
seyirci otoparkı ve stadyumun farklı bölümlerinde 26 
merdiven ve 16 asansör bulunacak." 
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66 Granada Luxury Hotels 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Ramazan Üçdan, 
“Türkiye turizminin gücünden daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. 
Şirket olarak Türk turizmine 
Yatırım yapmaya da devam edeceğiz” dedi. 


“Türk turizmine yatırım yapmaya devam edeceğiz” 


Granada Luxury Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, Tourism Today'in sorularını yanıtladı. Granada Luxury Hotels için 2017 yılını değerlendirip 2018 beklentilerini açıklayan Ramazan Üçdan, açıklamalarında Türkiye turizmine duydukları güveni de dile getirdi. 


Granada Luxury Hotels, 2017 yılını nasıl geçirdi? Beklentileriniz karşılandı mı? 
Geçtiğimiz yıllarda turizm sektöründe yaşamış olduğumuz olumsuzluklara rağmen Granada Luxury Okurcalar otelimizde geliştirdiğimiz stratejilerle herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. 2017 yılında ise ülkemizin bu sorunları aşmış olmasının katkısı ve Granada Luxury Belek otelimizin Türk turizmine kazandırmanın verdiği heyecan ile coşkulu 

bir sezon açılışı yaptık. Dolayısıyla Belek'te açtığımız bu sıra dışı özellikleri olan tesisimizin de enerjisiyle mükemmel bir sezon geçirdik. 
Tabi ki bunlara en büyük etkende değerli misafirlerimizin inancı ve güveniyle 10 yıl önce 
yarattığımız Granada Luxury markasının 2017 
yılındaki tüm beklentilerimizi karşıladığını ve sektördeki büyük bir eksikliği kapattığımızı söyleyebilirim. 


Ön rezervasyonlara bakılınca Türkiye'yi 2018'de iyi bir sezon bekliyor? Sizin 2018 yılındaki beklentileriniz nedir? 

Alt yapımız sayesinde otelimize gelen misafirleri çok iyi takip edebilmekteyiz. Sistemimizden aldığımız. 
raporlara baktığımızda, rezervasyonlarımızın 

yıllık ortalamada 96 35'ini repeat misafirlerimizin oluşturduğunu görüyoruz. Granada Luxury markasındaki hizmet anlayışında en büyük hedef, sloganımızda da ön plana çıkardığımız gibi “Ayrıcalıklı Konukseverlik" ilkesidir ve bu ilkenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmekteyiz. 2018 yılında da repeat misafirlerimizin oranının yükseleceği inancıyla geceleme sayımızın ve misafir memnuniyetimizin de beklentilerimizin üzerinde olacağına eminim. 


Geçtiğiniz sene hizmete açtığınız Granada Luxury Belek ilk sezonunu nasıl geçirdi? 

İlk sezonumuz olmasına rağmen Granada Luxury markasının değerine ve kalitesine olan güvenleriyle, misafirlerimiz bizi tercih etti. Otelimizin en büyük özelliklerinden olan ve yaz sezonunda; tüm noktalarında farklı heyecanlar yaratan hizmet ve eğlencelerimizin bulunduğu Wonderland alanımızı; tercih eden misafirlerimiz ve acente partnerlerimiz çok beğendi. 
Wonderland içerisinde bulunan, Akdeniz'in en büyük havuzu olan 12 bin metrekare yüzme havuzu ayrıca dalga havuzu, yarı olimpik havuz, Wonder ısıtmalı aguapark havuzu, Maldiv havuzu ve plaji, çocuk kaydıraklı aktivite havuzu, tembel nehri, çok seçenekli bir agua parkı ve spor alanlarıyla renklendirilmiş alanlarımız. 
bulunmaktadır. Granada Luxury Belek otelimiz, yazın çok etkili bir aile ve eğlence oteli olmakla birlikte, kışın da yine Akdeniz'in en büyük kongre salonuna sahip olma özelliğiyle çok ciddi ve başarılı organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. İlk sezonumuz olmasına rağmen, ülkemizde ilk kez düzenlenen ve bizi tercih ederek onore eden; 36. Uluslararası Hentbol Konfederasyonu Olağan Kongresi'ne tüm ülkelerin IHF yöneticilerinin katılımıyla, otelimizde başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. IHF yöneticilerinin tamamının otelimizi çok beğendiğini ve muhakkak kendilerinin aileleri ve dostlarıyla yazın tatile geleceğini ilettiler. Bu konuda da rezervasyonlarımızı almaya başladık. Dolayısıyla kış sezonu bizim gibi kongre otelleri için gerçekten çok kıymetli. Kışın yapılan başarılı organizasyonlar yaz taleplerini arttırıyor. Ülkemizin 

tüm ünlü futbol teknik adamlarının da katılıp konuşma yaptığı, FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'nı, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel'in katılımıyla Antalya 4. Muhtarlar İstişare Toplantısını, Eczacıbaşı kongre seminerini, Peugeot tanıtım lansmanını, fuar organizasyonları gibi bir çok önemli operasyonu tesisimizde gerçekleştirerek çok önemli başarılara imzamızı attık. 


Tabi bunun yanında, kış sezonunda yine hem kongre için hem de tatil amaçlı otelimizde bulunan misafirlerimize kış sezonunda da kendilerine ayrıcalıklı bir tatil hissettirmek için özverili bir şekilde çalıştık. 
Granada Luxury Belek Türkiye turizm hayatına muhteşem girdi ve harika bir sezon geçiriyor. 


Misafir memnuniyeti için Granada Luxury Hotels'in olmazsa olmazı nedir? 

Bizim için misafir memnuniyeti yine sloganımızda olduğu gibi "Ayrıcalıklı Konukseverlik" ilkesinin ön planda tutulmasıdır. Kendisi ayrıcalıklı hissettirdiğimiz her misafirin mutsuz ayrılmak gibi bir durumu olmaz. 
Aslında turizm her ne kadar birçok insan tarafından zor olarak lanse edilse de işletmelerin en büyük kozu sadece güler yüzdür. Her otele gittiğinde muhakkak damağınıza uygun yiyecek ve içecek bulabilirsiniz Sadece bu yiyecek ve içeceklere yapacağınız profesyonel dokunuşlarla zenginleştirebilir, eğitimli personelinizin güler yüzlü sunumuyla efsaneye dönüştürebilirsiniz. Misafirlerimizin tatil romanını biz yazıyoruz. Misafirlerimiz ise o romanı alıp tozlu raflara kaldırmaktansa başka okuyucularla paylaşıyor. Sonuç olarak ayrıcalıklı hissettirilmemiş bir misafir bizim kaybımızdır. Olmazsa olmazımızda budur. 


Personelimize birinci verdiğimiz eğitim güler yüzdür. 
bunu da şu kısacık sözün büyük gücüyle anlatıyor ve inandırıyoruz. “Siz küçücük gülümseyin, Hayat değişsin.” 


Gülümseyen ve mutlu insanların olduğu yerde başarı kaçınılmazdır... 


Granada Luxury Hotels, ilerleyen dönemde yeni otel yatırımı planlıyor mu? 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hacı Osman. 
Üçdan'ın hayat felsefesi cennet ülkemiz Türkiye'ye istihdam yaratmaktır. Sayın Hacı Osman Üçdan bu işi ticari amaçla yapmıyor. Kendisi ülke ekonomisinde ve istihdamda bir payı olmasının vatan borcu olduğuna inanıyor. Şahsen ben de bu düşüncesine saygı duyuyor ve haklı görüyorum. Bu sebeple bu düşünce de olan bir yöneticin olduğu yerde durması pek mümkün değil. 
Dolayısıyla yeni yatırımlar planlıyoruz. 


Türkiye turizminin eski gücüne kavuşması 
mümkün mü? Turist sayısı ve gelirlerin 2014 
seviyesine gelmesi için neler yapılmalı? 

Türkiye turizminin eski gücünden daha iyi olacağına inanıyorum. Türkiye İstanbul 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi tüm dünya da ses getiren projeleriyle zaten hedeflerinin neler olduğunu açık ve net olarak herkese ilan etti. Türkiye ülke ekonomisi ve yatırımlarıyla dünya devlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 


Biz turizm yöneticilerinin ülkemize nitelikli tesisler kazandırıp, kaliteli ve güler yüzlü hizmet verebilmek için eğitimlerimize önem vermeliyiz. Şirket olarak Türk turizmine yatırım yapmaya devam edeceğiz. 
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Kemer'de futbol turizmi hareketlendi 


GG Kisdöneminde Kemer turizmini canlandırmak isteyen Oflaz Turizm, hayata geçirdiği 


Oflaz Spor Kompleksi ile futbol takımlarını Kemer'de ağırlıyor. Oflaz Turizm Genel Direktörü Ozan Güven, Kemer'de futbol turizmini daha da hareketlendirmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. 


Kış aylarında futbol turizmi ile Kemer turizmine 

katkı sağlamayı amaçlayan Oflaz Turizm, Oflaz Spor Kompleksi'ni hizmete açtı. Birçok takıma kamp imkanı sağlayan spor kompleksi, ilerleyen yıllarda Kemer'e daha fazla katkı sağlayacak. Oflaz Turizm Genel Direktörü Ozan Güven, “Bundan sonra Kemer'in futbol turizmi açısından, Türk futbolunda Kemer'in adının geçmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 


“Avrupa'dan takımlar gelecek” 

Hedeflerinin Kemer'de özellikle kış döneminde futbol turizmini canlandırmak olduğunu söyleyen Oflaz Turizm Genel Direktörü Ozan Güven, bu konuda ellerini taşın altına soktuklarını belirerek"Kemer'in futbol turizmi ile anılması adına çalışmalarımız 

tüm hızıyla devam ediyor. İlk futbol kulüplerimizi sahalarımızda ağırlamanın ve onlara en iyi hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kemer'in futbol turizmi açısından, Türk Futbolunda Kemer'in adının geçmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Muhteşem doğası ile Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen dağlarında karı olan, halen denizine girilebilen bir yer olan Kemer'in ne kadar değerli olduğunun bir göstergesidir bunlar. Türkiye'den çok sayıda takımın yanı sıra sürpriz görüşmeler içinde olduğumuz birçok Avrupalı kulüp de tesislerimizin konuğu olacak” dedi. 


Kompleks ve hizmetten memnunlar 
Kamp yerini Kemer olarak seçen kulüpler de çalışmalarından ve hizmetlerden mutlu. 


Kemer'de iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyleyen kulüp yetkilileri Oflaz Futbol Kompleksi'nin de kalitesinden oldukça memnun. 


“İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz" 

Özel İdare KHS Teknik Direktörü Sait Taş yaptığı açıklamasında, "Antalyalı olarak kamp yeri olarak da özellikle Kemer'i tercih ettik. Kemer aşığı bir insanım. 
Oflaz sahalarından faydalanıyoruz. Burada güzel bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Özellikle sahalardan 

çok memnunuz ve yöneticilerimizde çok etkilendiler ve memnun oldular. Şu anda çok iyi bir kamp ortamı deçiriyoruz. Bunu sağlayanlara da çok teşekkür ediyorum. Grubumuzun en az bütçeli iki takımından birisiyiz. Hedefimiz şampiyonluk. Benim hedefim her gittiğim yerde şampiyonluk olmuştur. Şu anda liderle beş puan fark var. Maliyetsiz değişiklikler yaptık ve ikinci yarı sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi. 


“Son derece memnunuz" 

Silopispor Genel Menajeri Muzaffer Şengül, * Bize gösterilen ilgiden ve alakada dolayı her yıl kamp için Kemer'i seçiyoruz. Buradaki Oflaz Futbol Kompleksi sahaları oldukça kaliteli. Çalışmalarımızdan son derce memnunuz. İyi ki de burayı seçmişiz. Takımımız günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor. Eksikliklerimizi görüyor ve güç depoluyoruz. Kemer'de iyi bir çalışma dönemi geçirip ikinci yarıya hazır hale gelmek istiyoruz" dedi. 


GALERİ<RISTAL 


Üstün tasarım, yenilikçi duruş yüksek zarafet... 


Galeri Kristal, 260 yılı aşan tecrübesi, değişmeyen zarafeti ve sonsuz 


özeniyle tanınan Villeroy&Boch Türkiye resmi distrübütörüdür. 
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66 Okul dışı eğitimin en önemli 


unsurlarından biri olan kamplara gösterilen ilgi her geçen gün biraz 

daha artıyor. Türkiye'de kamp çağında 
5-17 yaş arası 16 milyon çocuk var. 
Türkiye'deki çocuk kampı ekonomisi ise 
350 milyon dolara ulaşırken, 69 ülkeden 
binlerce çocuk spor, sanat, İngilizce, doğa, bilim ve liderlik içerikli kamplara katılıyor. Geleceğin Yıldızları'nın kurucusu Fahrettin Gözet'e göre Türkiye, 3yıl içerisinde dünya kamp sektöründe söz sahibi 5 ülkenin arasında yer alacak. 


Çocuk kampları sektörü son yıllarda hızla büyüyen alanlardan biri. Birçok devlet tamamlayıcı eğitim olarak kampçılığı destekliyor. Bununla birlikte çocuklara yönelik kamplar aynı zamanda büyük bir 


turizm faaliyeti haline bürünmüş durumda. 


Kampçılık sektörünün en gelişmiş olduğu ülkeler Rusya, ABD, Kanada ve Japonya. 
Örneğin ABD'de 14 bin civarı kamp bulunuyor. Yılda 14 milyon civarı çocuk kamplara katılım gerçekleştiriyor ve bu katılım Amerika'daki kamp sektöründe 
24 milyar dolarlık bir ekonomi yaratıyor. 
Rusya'da 60 bin civarı kamp bulunurken, Japonya ve Kanada'da kampçılık kültürü aile yapılarının içine yerleşmiş durumda. 


A milyar dolarlık 


potansiyel 


Türkiye'de 350 milyon dolarlık sektör oldu Türkiye'de her geçen yıl ailelerin kampa ve kampın faydalarına olan inancı artıyor. Sayıları 10 bini bulan kampların kapısı, çocuklarının iyi iletişim kurabilmesini, sosyal ve fiziksel becerilerinin üst seviyede olmasını, sorumluluk anlayışlarının gelişmesini, bir ya da birkaç yabancı dile hakim olmasını ve tatil dönemlerini. 
verimli geçirmesini arzu eden aileler tarafından 
çalınıyor. Türkiye'de eğitim gören yaklaşık 16 

milyon öğrencinin 1,5 milyonluk kısmı çeşitli kamp programlarına katılıyor. Bu rakamların oluşturduğu ekonomik büyüklük ise 350 milyon dolar. Türkiye'nin 
2020 yılı itibariyle Türkiye'nin kampçılıkta söz sahibi 5 
ülke arasında olacağını tahmin ediliyor. 


4 milyar dolarlık potansiyel 

1989 yılından bu yana 5-17 yaş grubuna yönelik 
spor, sanat, İngilizce, doğa, bilim ve liderlik içerikli 
eğitim programları düzenleyen, bugüne kadar 69 
ülkeden farklı yaşlardaki çocukları ülkemizdeki kamp merkezlerinde ağırlayan Geleceğin Yıldızları'nın Kurucusu Fahrettin Gözet, kendilerini Türkiye'nin. 
dünyaya açılan penceresi olarak adlandırıyor. Gözet, “Sektörün son dönemlerdeki beraber hareket etme, standartları takip etme ve uygulama eğilimi ülke çapında pozitif bir algı oluşturdu. Daha önce kamplar için yılda 200 milyon dolar civarında döviz yurtdışına çıkarken artık bu tablo tersine dönmeye başladı. 
Kamplara da ilgi her geçen gün artıyor. Eskiden Türk öğrenciler yurtdışına kamp faaliyetleri için gidiyordu, şimdi ise yabancı öğrenciler Türkiye'yi tercih ediyor. 
Kamp işletmeciliği ile ekonomiye büyük katkıda bulunarak sektörün büyümesinde rol oynuyoruz. 
Türkiye'de sayıları 10 bini bulan kampların yüzde 

30'ı devlet tarafından organize ediliyor. Gençlik spor bakanlığı, il müdürlükleri, il ve ilçe belediyelerden, spor kulüplerine, derneklere ve vakıflara kadar düzenlenen kamplar bulunuyor. Özel kamplar sektörün ancak yüzde 10'u kadarını kapsıyor. 


Gençlik ve Spor Bakanlığı 20 yılda yaklaşık 25 bin çocuğu ücretsiz olarak kamplara ötürüyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Ancak 16 milyonluk bir potansiyel var. Bunun tamamını devlet üstlenemez. Ayrıca dünyada bazı ülkelerde sadece kampçılık ekonomisi, Türkiye'deki toplam turizm gelirinden fazla bir 
ekonomi yaratıyor. Geleceğin Yıldızları kamplarına 69 
ülkeden çocuklar katılıyor, bu bize önemli bir geleceği işaret ediyor; Turizm için de büyük fırsat barındırıyor kampçılık. Ülkemizde kampçılık sektöründe yaklaşık 
4 milyar dolarlık bir potansiyel bulunuyor. Bunları 
mutlaka değerlendirmemiz lazım” dedi. 


Geleceğin Yıldızları'na büyük ilgi 

Bugün kadar 400'ün üzerinde kamp düzenleyen ve sektörünün Türkiye'deki önde gelen kurumlarından Geleceğin Yıldızları, sektörün son dönemlerdeki beraber hareket etme, standartları takip etme 

ve uygulama eğilimi ülke çapında pozitif bir algı yarattı. Geliştirdiği kamp programları, uyguladığı uluslararası standartlar ve yenilikçi yönetim-iletişim modeliyle Türkiye'nin dünyaya açılan bir penceresi oldu. Geleceğin Yıldızları, spor kamplarından uluslararası gençlik kamplarına, kayak-snowboard kamplarından sörf, İngilizce, film yönetmenliği, STEM liderlik, aile kamp programlarına kadar düzenlenen 
30 farklı programla her yıl 20 ülkeden binlerce 
gencin yaşamlarına renk katan faaliyetler yapıyor. 
Ayrıca, Geleceğin Yıldızları özgüveni yüksek, sosyal yetenekleri gelişmiş, kararlı ve hayallerinin peşinden giden bir nesil yetişmesi amacıyla hareket ederken ailelere, kampın ve okul-dışı eğitimin çocuklarının gelişiminde son derece önemli bir yeri olduğunu ve faydalarını farklı yöntemlerle anlatmak Geleceğin Yıldızları ailesinin en önemli hedeflerinden. 
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Antalya'da 


Helal Turizm Derneği kuruldu 


GG 1layıs2017de MÜSİAD Antalya şubesi tarafından hazırlanan rapora göre oluşturulması planlanan Helal Turizm Demeği 


Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ve MÜSİAD Antalya Şubesinin destekleri ile Antalya'da kuruldu. 


Uluslararası Helal Turizm Derneği, temel olarak helal turizmde hizmet standartlarının belirlenmesi 
konusunda akademik çalışmalar yapmak, 2023 
vizyonunda helal turizm stratejik planını oluşturmak, helal turizmde çalışan personelin meslek yeterlilikleri yönünde hizmet kalitesini artırmak adına eğitimler organize etmek, helal turizm alanında projeler hazırlamak, yürütmek izleme değerlendirme faaliyetlerini yürütmek, helal turizmi ulusal ve uluslararası alanda geliştirmek, Türkiye'nin helal turizm ile marka ülke imajını oluşturmak amacıyla Antalya'da kuruldu. 


Kurucu başkan Bilgisayar Erdal Türk olurken kurucu yönetim şu şekilde seçildi; Aktif Group Fatih Nükte, Osmanlı Kahvecisi AŞ Boğaçhan Göksu, Şah Inn Paradise Oteli Yusuf Yücel, Wome Deluxe Oteli Yusuf Gerçeker, Turizm İşletmecisi İlknur Tataroğlu, Vizyon Turizm Mehmet Talha Çizmeci ve Black Bird Hotels Muhammet Topaloğlu. Derneğin Danışma Komitesinde ise Yrd. Doç. Dr. Örer Akgün Tekin, Öğr. Gör. Abdullah Turhan, Prof. Dr. Fatih Gültekin, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Pamukçu, Yrd. Doç. Dr. Zeki Yaka ve Ali Serinoğlu başı çeken isimler oldu. 


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da MÜSİAD Antalya yönetim kurulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Bakan Kurtulmuş'a Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti İL Başkanı Rıza Sümer ile Ak Parti Antalya milletvekilleri eşlik etti. MÜSİAD Antalya Şubesi'nin 2017 yılı Mayıs ayında yayınladığı "Helal Turizm Raporu' Bakan Kurtulmuş'a sunuldu. 


Numan Kurtulmuş, yapılan bu çalışma sebebiyle MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Ramazan Kalken ve yönetimine, Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkanı Erdal Türk ve raporu hazırlayan akademisyenlere teşekkür etti. Samimi bir ortamda geçen toplantıda dünyanın bu konuda önemli çalışmalar yaptığına değinen Bakan Kurtulmuş, “Türkiye'de halen helal ve haram tartışmaları ile gündem değiştirmeye çalışanlar var. 
Ancak dünya buna Helal Turizm adını verdi. Biz de bu konuda gerekli çalışmaları ivedilikle yapacağız" dedi. 


MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Kalken ise MÜSİAD olarak ülkenin son yıllarda yaşadığı turizmi etkileyen olaylar sebebiyle Türkiye ekonomisinin çok ciddi darbe aldığını, bu sebeple turizme gerekli yatırımların yapılması gerektiğini söyledi. Kalken, sadece Antalya ekonomisi için değil Türkiye ekonomisi için önemli olduğuna değindi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu 

ise Helal Turizm ile alakalı yönetmeliğin bir an önce hazırlanıp dünyaya Türkiye üzerinden yayılması gerektiğini söyledi. Ramazan Kalken son olarak nisan ayından bu tarafa Helal Turizm konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bu süreçte destek veren başta raporu hazırlayan akademisyenlerden Yrd. Doç. 
Dr. Ömer Akgün Tekin, Öğr. Gör. Abdullah Turhan ve Emrullah Ahmet Turhan'a sonrasında ise çalışmalara verdikleri destekler sebebiyle MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve MÜSİAD Genel Merkezi Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Sertip Akşahin'e çok teşekkür etti. Ayrıca Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na ve Antalya Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar'a verdikleri destekler sebebiyle de teşekkür etti. 


Yenilenen biz; 


yine geleneksel kalitemiz. 


di Tİ 


Yüzlerce yeni modelin yer aldığı yepyeni koleksiyonlarımız sizin için raflarımızda... 
Modern, sofistike, şık detayları sunumlarınıza taşımak için bekliyoruz... 


zarif 
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66 Golf turizminde, 2011 yılında 
560 bin oyun sayısı, 2017 yılında 
289 bine düştü. Son dönemde Avrupa 
ülkeleriyle ilişkilerin düzelmesi ve kış mevsiminin Antalya'da sıcak geçmesi dolayısıyla 2018 yılı, golf turizmi açısından parlak başladı. 


toparlanıyor 


Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Serik'e bağlı Belek bölgesi, uygun iklim koşulları, 
5 yıldızlı otellerin kalitesi ve 15 golf sahası ile golf 
turizminin de merkezi oldu. Turkish Airlines World Finals Turnuvası ile Tiger Woods, Charl Schwartzel, Hunter Mahan, Justin Rose, Lee Westwood, Matt Kuchar, Rory Meliroy ve Webb Simpson gibi dünyanın en iyi golfçülerinin ağırlandığı Belek'te 2017 yılı, golf turizmi açısından parlak geçmedi. 2011 yılında yaklaşık 
550 bin oyunun oynandığı Belek'te, 150 milyon euro 
girdi sağlanırken, 2017 ise bugüne kadar golf turizminin en sönük geçtiği yıl oldu. Yüzde 38 oranında düşüşle oyun sayısı, 289 bine geriledi. 2018 yılı, golf turizmi açısından güzel başladı. Birçok saha, yeni yılın ilk ayını neredeyse dolu geçirdi. Turizmciler, aksilik olmazsa 

bu yılın, gölfte en iyi yıllar arasında yer alacağını umut ediyor. 


“Geri gitmeyi durduramadık” 

Belek Turizm Yatırımcıları Ortak Girişimi (BETUYAB) Genel Müdürü Bekir Akkaş, 2017'nin otellerin kayıplarını telafi ettiği yıl olduğunu; ancak golfte aynı başarıyı sağlayamadıklarını söyledi. Otellerdeki doluluk oranının nedenini, Rus pazarında beklenenin çok üstündeki artış ve iç pazardaki rağbet olarak gösteren Akkaş, “Ancak iç pazar ve Rusça konuşan ülkelerde golf oynayan sayısı yüksek olmadığı için bu sayılar golfe yansımadı. Golf sahalarının en büyük misafirleri Avrupa ülkeleri olduğu için geri gitmeyi durduramadık” dedi. 


“Geleceğe umutla bakıyoruz" 

2018 yılına umutla baktıklarını belirten Akkaş, 2017'nin 
son dönemlerinde Avrupa ülkelerinin bazıları ile yapılan sicak görüşmelerin ve fuarların yeni yıla olumlu katkı yaptığını aktardı. Antalya'ya bu kış döneminde gelmeyip, golf oynamayanların çok şey kaybettiğini savunan Akkaş, “Çünkü inanılmaz bir iklim geçiriyoruz. Şu anki iklim Karayipler'deki iklimden daha iyi. Deniz sıcaklığı, 
20 derecenin altına inmedi. Deniz, golf ve kayak yapmak 
isteyenleri aynı anda aynı bölgede sunuyoruz. İleriye umutla bakıyoruz" diye konuştu. 


“550 binden 290 bine düştü” 
Belek bölgesinde bulunan 15 sahanın, Avrupa'daki ilk 
30 arasına girdiğini belirten Akkaş, 2011 yılında 550 
bin oyunun, 2017 yılında yüzde 38'lik kayıpla 290 bine gerilediğini anlattı, Akkaş, 2018 yılında hedeflerinin, 
2011 rakamlarını yakalamak olduğunu söyledi. 


“2018 çok iyi başladı” 
Antalya'nın en eski golf kulübü olan National Golf Kulübü'nün Genel Müdürü Bekir Kara ise iyiye giden 

bir döneme girdiklerini söyledi. Geçen yılın çok kötü geçtiğini belirten Kara, bu yıl toparlanma sürecinde olduklarını söyledi. Geçen yılki büyük kayba rağmen küçük de olsa kar etmeyi başardıklarını kaydeden Kara, “Golfte katma değer yüksek olduğu için zarar etmedik. 
Kendi kulübümüzden örnek verirsek bu yıl toplam 45 
bin raunt oynatırsak iyidir, şimdiden 22 bin 500'lük raunt randevumuz var. Bu çok iyi bir rakam, 2011 yılın-daki rekora yaklaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. 


“Direkt uçuş gerekiyor” 

Antalya'nın direkt uçuş dışında hiçbir dezavantajı olmadığını belirten Bekir Kara, “Golfçülerin kış döneminde Antalya'ya direkt gelebilmesi mümkün olmuyor. Önce İstanbul, ardından Antalya'ya geliyor. Dolayısıyla bir gün gelirken, bir gün de giderken zaman kaybediyorlar. Golf oynayanların en son istediği şey zaman kaybı. Bölgenin mutlaka direkt uçuşlara ihtiyacı var" dedi. 


“Rezervasyonlar eski haline geldi" 

Montgomerie MaxxRoyal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin de Belek'in bu konuda adını duyurduğunu söyledi. Belek'in Avrupa'da bilinirliğinin yüksek olduğunu anlatan Şahin, "İspanya ve Portekiz'e kafa tutan golf turizmimiz var. 2012 yılında dünyaca tanınmış goliçüler bölgemize geldi. Bu çok güzel bir ataktı. Ardından bölgede oynanan uluslararası turnuvalar Türk golfünün tanıtımına önemli katkı sundu. Kış turizmine golfün önemli bir etkisi var. 2018'de iyi şeyler görüyoruz. 
Rezervasyonlar eski haline geldi ve bizim için cesaret verici oldu” diye konuştu. 
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66 Koç Topluluğu bünyesinde 
faaliyet gösteren ve Türk otelciliğinde bir ekol olan 
Divan Grubu, Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi'nde yeni bir 
Yatırıma imza attı. 


Divan Cizre 


hizmete girdi 


Koç Topluluğu'nun turizm sektöründeki markası Divan Grubu işletmeciliğinde, yatırımı Limçağ Turizm ve Otelcilik tarafından gerçekleştirilen ve toplam inşaat maliyeti 18 milyon dolar olan Divan Cizre hizmete başladı. Toplam 285 yatak kapasiteli Divan Cizre bölgenin ilk 5 yıldızlı oteli olma özelliğini taşıyor. 


Bölgeye otelcilik sektöründe yeni standartlar getirecek 

Divan Grubu CEO'su Richard Appelbaum Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayata geçirilen yatırımla ilgili şunları söyledi: “Divan Grubu olarak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa V. Koç'un inancı ve manevi desteğiyle temellerini 2014 yılında attığımız bu iş birliğini hayata geçirmenin gurur ve mutluğu içindeyiz. Bugüne kadar yaptığı tüm yatırımlarla turizm sektöründe pek çok ilke imza atmış Divan Grubu olarak, bölgede ve sektörümüzde yaşanan tüm zorluklara rağmen Divan Cizre'nin bölge turizmine ve yaratacağı istihdamla da ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki bu proje ile bölgeye otelcilik sektöründe yeni standartlar gelecek ve turizm sektörü daha da güçlenecek” 


Bölgede turizmin kapılarını açacak 
Divan Cizre yatırımcısı Limçağ Şirketi Yönetim 

Kurulu Başkanı, Cizre Sanayi ve Ticaret Odası 

Başkanı Süleyman Çağlı ise konuyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Bölgemizin ilk 5 yıldızlı oteli olan Divan 

Cizre, hem ticari hem de turizm bakımından bölgeye hacim kazandıracak ve istihdam sağlayacak önemli 

bir proje. Bölge olarak geçirdiğimiz zor zamanlara rağmen merhum Mustafa V. Koç'un önderliğinde temellerini attığımız ve Divan Grubu'nun destekleriyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz projeyi tamamladık. Böyle zor durumlarda gerçekleştirilen her hamlenin, sadece şehrimiz için değil, bölge ve 

ülke için de değer yaratacağına inanıyoruz. Divan 

Cizre bunun en güzel örneği ve sembolü olacaktır. 
Türkiye'nin tarihi güzellikleri ile dolu Cizre ilçemizde kültür turizmini arttırmayı ve ilçemizin tarihi yapısını tüm halkımızla tanıştırmayı istiyoruz. Birçok tarihi yapıyı ve zenginliği barındıran Cizre, otelimizin açılması ile de bölgede turizmin kapılarını açacaktır” 


le Nehri ve Pira Bafit Köprüsü manzarasında 

ın ayrıcalığı 

Havaalanına 17 km, Cizre şehir merkezine 3 km uzaklıkta, İpek Yolu ile Dicle Nehri arasında kalan 
7500 metrekare arsa üzerinde inşa edilen Divan 
Cizre, Simart Yapı ortaklarından Yüksek Mimar Atilla Kangüleç tarafından projelendirildi. Bütün odalarından Dicle Nehri görülecek şekilde tasarlanan otelin güney ve güneydoğu cephesinde kalan odaları ise tarihi Pira Bafit köprüsünü görüyor. 5 yıldızlı otel standartlarının getirdiği her türlü konfora sahip olan Divan Cizre'de toplam 285 yatak kapasiteli 132 oda bulunuyor. Otel Sadet toplantı salonu, 410 kişi kapasiteli balo salonu ve fuayesi, Divan Pub, Cafe Divan, Roof 6 by Divan 

ve 900 kişi kapasiteli açık teras-toplantı alanı, kapalı otopark ve açık yüzme havuzuyla da Divan ayrıcalığını yaşatmaya devam edecek. Otel, Cizre, Mardin, Midyat, Şırnak ve Habur otoyollarının kesiştiği noktada yer alıyor. 
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66 Türk turizminin sıkıntılı olduğu 
2015 ve 2016 yıllarında yaptığı 
olel yatırımları ile büyüyen 
Armas Hotels, Türk turizmine olan inancıyla büyümeye devam edecek. Armas Hotels 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Kafadar, “Türkiye turizmine güveniyoruz” dedi. 


mas Hotels 


büyümeye devam edecek 


Madencilik ve gayrimenkul yatırımları ile dikkat çeken Armas Group, 2015 ve 2016 yıllarında hayata geçirdiği turizm yatırımları ile turizm sektöründe de güçlü bir konuma yükseldi. Armas Hotels ile Türk turizmine hizmet veren ve sağladığı istihdam ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen Armas Hotels, Türkiye turizmine olan güvenini göstermek için turizm yatırımlarına devam edecek. Bu sene bünyesine 
3 yeni otel daha ekleyen Armas Hotels, orta vadede 
termal ve şehir otelciliğine de yatırım yapacak. 


“Ülkemize güveniyoruz” 

Armas Hotels'in yapacağı yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Armas Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kafadar, “Madencilik ve gayrimenkul yatırımlarımızda olduğu gibi turizm yatırımlarımızda da ülkemize çok güveniyoruz. Yapacağımız yeni yatırımlarla istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. 


Otelleri farklı pazarlara hitap ediyor Turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yaptıkları otel yatırımlarında beklentilerini çok yüksek tutmadıklarını belirten Osman Kafadar, “2016 yılı turizm sektörü açısından çok zorlu bir yıldı. 2017 yılı daha iyi bir 

yıldı ancak biz Armas Hotels olarak bu süreç içinde beklentilerimizi çok yüksek tutmadık. Grubumuzdaki oteller farklı pazarlara hitap eden tesislerden oluşuyor. 
Tek bir pazara bağlı olmadığımız için bir avantaja sahibiz. 
Bazı tesislerimiz Avrupa bazıları ise Rusya, bazıları da Ukrayna ve iç pazarda yoğun satış elde edebiliyor” dedi. 


Yatırım isteği arttı 

Türkiye turizminin sıkıntılı olduğu dönemlerde turizm yatırımlarına odaklandıklarını belirten Kafadar, “Türkiye turizmi zor bir süreçten geçse de biz şirket olarak turizm yatırımlarımızdan hiç vazgeçmedik. Tam tersine krizi fırsata çevirme anlamında iyi adımlar attık. Attığımız. 
adımlar ile grubumuzun büyümemesi imkansızdı. 
Grubumuzun 2016'da turizm yatırımlarına devam etmesi çok önemli bir adımdı. 


Bu süreçte alım imkanları rahattı. Cazip rakamlarla birçok tesisi bünyemize kattık, Otel sayımız artınca turizm sektöründeki yatırım isteğimiz dahada 

arttı. Bu noktadan sonra turizme yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2018 için Antalya'nın önemli turizm merkezleri Alanya, Göynük ve Boğazkent bölgesinde 3 tesisi grubumuza dahil ettik. Madencilik ve gayrimenkul yatırımlarımızda olduğu gibi turizm sektöründe de ülkemize güveniyoruz. Armas Hotels olarak Türkiye turizmine değer katmaya devam. 
edeceğiz” şeklinde konuştu. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam ödülü aldı Osman Kafadar, Armas Hotels'in turizm istihdamına önemli bir katkı sağladığını da hatırlatarak “80 kişilik turizm istihdamımız bugün 3 bine ulaştı. İstihdama sağladığımız katkıda da çok mutlu ve gururluyuz. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 

verdiği istihdam ödülü ile başarımız taçlandı ve 

bize motivasyon sağladı. Bu motivasyonu hizmet noktasında kaliteyi ve marka bilinirliliğini artırmak için de kullanacağız. Bu da misafir memnuniyetine olumlu katkı sağlayacak ve şirketimizin yeni yatırımlarına ışık tutacak. Misafir memnuniyeti odaklı çalışma ile ilgili ilk etapta yatırım maliyetlerini artırdık. Tesislerimizi yenileme anlamında da dokunmadığımız otel kalmadı. 
Bu da bize önemli bir katkı sağlayacak” dedi. 


Yatırıma devam edecek 

Armas Hotels'in kısa ve orta vadedeki turizm yatırımlarına da değinen Osman Kafadar, şöyle konuştu: “Kısa vadede Antalya'daki çalışmalarımıza konsantre olduk. Orta vadede ise yeni yatırımlar olabilir. Orta vadede çeşitliliği artırmak adına termal ve şehir otelciliğinde de yatırımlar yapacağız. Armas Hotels, sadece kıyı otelciliğinde değil termal ve şehir otelciliğinde de gelişecek. Şu an bütün otellerimiz Antalya'da ancak Ege Bölgesi'nde de yoğun olarak araştırmalarımız mevcut. Ancak bizim için öncelik tabi ki Antalya. Buradaki yapılanmanın daha sağlıklı olması ve kurumsallaşmanın artması sonrasında farklı bölgelere geçiş yapmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz” 


Misafir odaklı hizmet 

2018 yılı için tüm turizmcilere iyi bir sezon dileyen 
Osman Kafadar, sözlerini şöyle noktaladı: “2018 

yılının turizmcilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Turizm, bir barış sektörüdür. Dünya üzerinde oluşabilecek her türlü barış çabası sektöre büyük katkı sağlar. İstanbul'daki EMITT fuarında gördüğümüz ilgi ve alakadan dolayı sektörün büyümemesi mümkün değil. 
Dönemsel olarak krizler yaşansa da bu işin çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz. Türkiye ve Antalya çok güzel destinasyonlar. Sektöre olan inancımızı yitirmeden yeni pazarlar ve misafir portföyleri ile misafir memnuniyeti odaklı çalışmaya devam edersek Türkiye turizmi daha iyi noktalara gelecektir” 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Mehmet Kocadon 


“Bankalar ve yerel yönetimler turizmi desteklemeli” 


66 Bodrum Belediye Başkanı 
Mehmet Kocadon, Utrecht Turizm 
Fuarı'nda Avrupa pazarındaki gelişmeleri Tourism Today'e değerlendirdi. Başkan Kocadon, banka ve diğer ilçe yerel yönetimlerinin de turizme destek vermesini istedi. 


Türkiye ve Bodrum'un zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Başkan Mehmet Kocadon, Avrupa pazarındaki gelişmelerin 2018 yılı için umut 

verdiğini dile getirdi. Turizm sektörünün birçok sorunla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Başkan Kocadon, “Kötü giden süreçte inancını yitirmemiş, hala tanıtımını devam ettiren bölge ve ilçelerimiz. 
vardı. Bu arkadaşlarımızı kutluyorum. Ayrıca Turizm Bakanlığımız da turizm sektörüne önemli destekler verdi. Bakın, Türkiye'de o kadar kötü senaryolar yazıldı ki artık Türkiye'de turizm bitmiştir ve böyle bir kavram yoktur denecek konuma getirdiler. Bu noktada mücadeleden vazgeçmeyen arkadaşları kutluyorum” dedi. 


“Yerel yönetimler turizme destek vermeli" İngiltere, Hollanda ve Almanya pazarlarını değerlendiren Kocadon, “İngiltere'den sevindirici 
haberler geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Bodrum'a 600 
bine yakın İngiliz turist gelirken bu rakam 110 bine kadar geriledi. 2017'de İngiliz turist sayısında bir anda 
100 bin artış oldu. Bu rakam 2018 sezonu içinde 
daha da artacaktır. Hollanda'da müthiş bir artış var. 
Gerçekten bu pazardan da umutluyuz. Almanya piyasasında da kendiliğinden bir hareketlenme var. 
Bodrum olarak bu fuarlara tek başımıza katılıyoruz. 
Gönül isterdi ki Muğla ve Ege Bölgesi'nin birçok ilçesi bu farlara katılsın. 


Ben, yerel yönetimlere de sesleniyorum: Turizm camiasını desteklesinler. Turizm için yapılan her harcama kat ve kat yerel yönetimlere geri dönecektir. 
Çünkü esnaf para kazanırsa işgaliye, emlak vergisi vb. ödemelerini yapabilirler. Ekonomik gücün 

olduğu bölgelerde huzur vardır. Bu noktada turizmi desteklemek zorundayız. Yerel yönetimlerimiz bu fuarlara katılıp turizme destek versinler" şeklinde konuştu. 


Rusya, Çin ve Hindistan 

Mehmet Kocadon, Bodrum olarak Rusya pazarına 

da önem verdiklerini söyledi: “Geçtiğimiz sene Moskova'da düzenlenen Türkiye Festivali'ne Ege Bölgesi'nden bir tek biz katıldık. Bodrum olarak bu pazarda da elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'ye nereden turist geliyorsa Bodrum olarak orada varız. 
Biz yıllar önce Çin ve Hindistan pazarlarını da keşfettik. 
Şu an Bodrum'da bir haftada 10 milyon dolar bırakan düğünler yapıyoruz. Bodrum olarak mücadeleden vazgeçmiyoruz, yılmıyoruz. Hükümetin yumuşama politikası turizmcileri çok mutlu ediyor. Bu sene Turizm Bakanlığımızın yaptığı bölgesel tanıtım çalışmalarını da destekliyorum. İsmi ön plana çıkan ilçeleri de tanıtmaya başlarlarsa daha iyi olacaktır” 


Başkan, bankalara da seslendi 

Başkan Mehmet Kocadon, Bodrum'un turizmi 

ile önemli bir ekonomik güce sahip olduğunu da hatırlatarak bankalara da seslendi. Kocadon: “Bugün Bodrum'da 80'e yakın banka şubesi var. Bu şubeler kara kaşımız kara gözümüz için açılmadı. Bodrum'un ekonomik gücü nedeniyle açıldı. O zaman bu bankalar, turizmciler zor duruma düşünce neden elini eteğini çekiyor. Elimizi taşın altına hep beraber sokmalıyız. 
Otelcilerin krediye ihtiyacı varsa Bodrum'daki 80'e yakın banka şubesi ve genel müdürleri turizmcilere yardımcı olmalılar. 2018'de geçmiş dönemdeki zararlarımızı ve borçlarımızı kapatacak güçteyiz" diye konuştu. 


“YAŞAM”, en zor anınızda yanınızda olmaktır. 
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Corendon, Türkiye 


yatırımlarına hızla devam edecek 
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66 1997 yılından beri aktif olan ve 45 ülkede turizm faaliyetlerini sürdüren Corendon Turizm Grubu, basın mensuplarını Swissotel The 
Bosphorus'da ağırladı. Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2017 yılında | milyar Euro ciro yaptıklarını hatırlatarak 2018'deki hedeflerini yüzde 15 büyüme olarak açıkladı. 


2018 turizm sezonu için umutlu olduklarını söyleyen 
Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Avrupa'da yükselişe geçen turizm sektörüyle birlikte Türkiye yatırımlarına hızla devam edeceklerini açıkladı. Bu yatırımlar kapsamında Corendon, Boeing'in yeni üretimi 737 MAX 8'i Mayıs ayında Türkiye'de ilk defa Corendon Airlines renkleriyle uçuracak. 2018'de grup 
olarak yüzde 15 büyüme hedefleyen Corendon, 2017 
yılını da 1 milyar Euro ciro ile kapattı. 


Yüzde 15 büyüyecek 
Çatısı altında Hollanda ve Belçika'nın en büyük tur operatörlerinden Corendon Travel'ın yanı sıra 

3 farklı havayolu, bir incoming şirketi ve Türkiye ve 
yurtdışında toplam 9 oteli bulunan Corendon Turizm Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, grubun 2017 yılsonu değerlendirmesini, 2018 yılı hedeflerini ve sektör öngörülerini medya mensuplarıyla paylaştı. 2017 yılında Grup'un konsolide cirosunun 

1 milyar Euro'ya ulaştığını açıklayan Yıldıray Karaer, 
2018 yılında ciro olarak yüzde 15'lik bir büyüme 
hedeflediklerini belirtti. 


“2015 seviyelerini yakalayacağız” 

2018 turizm sezonu için Türkiye rezervasyonlarının 
yükselişe geçmesiyle birlikte, Türkiye yatırımlarını artıracaklarını belirten Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer; “Corendon Turizm Grubu birçok ülkede yatırımlar yapıyor 

olsa da bizim asıl destinasyonumuz ve önceliğimiz Türkiye, Türkiye turizminin 2017'de son dakika rezervasyonları ile toparlanması ile birlikte grubumuz da 2017 yılında 2016'ya göre daha iyi bir yıl geçirdi. 
2018 yılı için ise hem Türkiye turizmi hem de kendi 
grubumuz adına oldukça umutluyuz. Avrupa'dan 
aldığımız erken rezervasyon rakamları bu yıl 2015 

yılı seviyelerinde bir turizm sezonu geçireceğimize işaret ediyor. Kendi tur operatörümüzün 2018 için aldığı Türkiye rezervasyonlarına baktığımızda ise tüm destinasyonlara aldığımız toplam rezervasyon artışının da 96100'ün üzerinde gerçekleştiğini görü-yoruz” şeklinde konuştu. 


Corendon Airlines'ın hedefi 3 milyon yolcu Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye olan talep artışının 

sezon başında gerçekleşmesi sebebiyle tüm tur operatörlerinin Türkiye'ye uçak bulmakta zorlandığını hatırlatan Karaer, “Hem kendi tur operatörümüzün rakamları hem de çalıştığımız tüm diğer Avrupalı tur operatörlerinden aldığımız taleplerle grup çatımız altındaki Corendon Airlines'ın filosunu bu yıl 3 uçak ile büyüterek, Türkiye'ye daha fazla uçuş düzenleyecek şekilde planlama yaptık. Corendon Airlines Grup olarak 
2017 yılını yaklaşık 300 milyon Euro konsolide ciro ile 
kapattık. 2018 sezonuna oldukça umutlu gireceğiz. 


Hattta 2015'teki sayıları yakalamayı hedefliyoruz. 
Corendon Airlines Grup olarak bünyemizdeki 3 farklı 
havayolu ve toplam 17 uçak ile 2018'de hedefimiz 3 
milyon yolcu taşımak. Aynı zamanda Corendon Airlines tarafında 2018'de 9430'luk bir büyüme bekliyoruz” diye belirtti 


İlk kez Corendon ile Türkiye semalarında 

Yıldıray Karaer, 2018'de bir ilki gerçekleştirerek Boeing'in yeni nesil uçağı fabrika çıkışlı bir 737 MAX 8'i de filolarına dahil edeceklerini ve bu uçağın Türkiye'de ilk kez Corendon Airlines ile uçacağını açıkladı. Yıldıray Karaer, “Günümüzdeki tek koridorlu uçak modellerine göre 9640 daha sessiz ve en yakın rakibine oranla “68 daha verimli olan 737 MAX B, 9620 düşük yakıt tüketimi, çevreciliği ve uzun menziliyle dikkat çekiyor. Biz de MAX ile operasyonel verimliliğimizi artırırken yolcularımıza da daha iyi bir uçuş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. 
Tüm gözler bu yeni uçağın üzerindeyken Türkiye'de MAX' filosuna dahil eden ilk havayolu olmaktan ayrıca 
mutluluk duyuyoruz. Filomuza yeni katacağımız 3 
uçakla birlikte Corendon Airlines çalışan sayımızı da 900'e çıkararak istihdama katkı sağlayacağız" diye konuştu. 


Benelüks'ün en büyük oteli 

Corendon Turizm Grubu, Corendon Hotels and Resorts ismi altındaki otel zincirine de 2018'de iddialı bir 

otel daha ekliyor. Amsterdam'da halihazırda iki oteli bulunan grubun yine Amsterdam'daki son yatırımı Corendon Village Hotel, hem yatırım bedeli hem de yatak kapasitesi ile Benelux ülkelerinin en büyük 

oteli olacak. Yıldıray Karaer, bu yeni yatırımları için şu açıklamada bulundu: “Mayıs 2018'de açılacak olan otel, Amsterdam'ın simge binalarından eski Sony binasının 
restore edilmesi ile 3 farklı konseptten oluşuyor. 676 
oda ve daireden oluşan tesisin yatırım bedeli ise 80 
milyon Euro olarak gerçekleşiyor” 


Geçtiğimiz yıl İbiza'daki her şey dahil konsepti ilk Türk otelini açan Corendon Hotels&Resorts, yine 2017'de Karayip'lerin Curaçao adasında 65.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan 204 odalı Livingstone Jan Thiel Resort isimli tesisi bünyesine katmıştı. 


Türkiye, Belçika ve Hollanda'nın gözdesi olacak! 
Bünyelerinde bulunan tur operatörü şirketi ile birlikte Hollanda ve Belçika'dan 20 ülke, 42 havalimanına tur düzenlediklerini söyleyen Yıldıray Karaer, Türkiye'nin 

2 seneden sonra tekrar Hollanda ve Belçika'nın bir 
numarası olduğunu açıkladı. Bu ilgiyi erken rezervasyon fiyatlarının çok avantajlı olmasına bağlayan Karaer, Hollanda'da bugün 2018 için yapılan Türkiye rezervasyonlarında, geçen senenin aynı dönemine oranla 96 100'ün üzerinde artış kaydedildiğini belirtti 


Gm 
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GE Povlikiuizmvğizyii aşkın medya iletişimi-marka yönetimi deneyimi bulunan 
Sarp Özkar, Travel PR ile turizm sektörüne hak ettiği medya iletişim hizmetlerini sunmaya başladı. Üzkar, Travel 
TR hakkındaki merdiğğdil soruları yanıtladı. 


Turizm sektörünün PR ajansı 


Travel PR ajansını kurmaya nasıl karar verdiniz? 
Turizm patronları veya yöneticileri, bir PR Ajansı ile çalışıyorlar hatta çok ciddi para verip, piyasanın en iyisi olduğu bilinenler arasından seçim yapmalarına karşın, hep şikayet ediyorlardı. İki büyük şikayet sebebi vardı, birincisi turizmcinin dilinden ve derdinde anlamayan İletişimciler olduklarını belirtiyorlar, ikincisi de her birkaç ayda PR Ajansının müşteri temsilcisi değiştiriyor olmasıydı. Medya iletişim sektöründeki bu sirkülasyon nedeniyle tam markamızı öğrettik, alışıyor artık dedikleri noktada yeni bir müşteri temsilcisini karşısında göre Turizm şirketlerinden bana yoğun bir talep gelmeye başladı. Sonunda, hem turizmci olmam, hem de marka yönetimi-medya iletişim alanındaki bu çok ciddi tecrübelerimi turizm sektörüne hak ettiği hizmeti sunabilmek adına değerlendirmek istedim Önce Only Travel Marketing'i, şimdi de Travel PR şirketini kurdum. 


Travel PR ne demektir? Bu hizmeti alanların beklentisi ne olmalıdır? 

Öncelikle PR, Pazarlamanın olmazsa olmaz bir öğesidir. PR yapılma amacı kesinlikle biryerlerde haberim çıksın, o gün daha fazla satayım değildir. 
Stratejik İletişim Planlaması yapılarak, markanın konumlandırmasına giden yolda yapılan 360 derece pazarlama faaliyetlerinin, algı yaratma konusunda en güçlü desteklerinden biridir. Markalaşmaya 

giden yolda, izlenecek strateji ve yol haritasına göre doğru mecralarda, doğru söylemlerde, tam yerinde ve zamanında yapılacak söylemlerle, pazarlamaya destek vermesi gereken önemli bir güçtür. En önemli hedef, istenilen Marka konumlandırmasına ulaşabilmek ve bu konumlandırmaya ulaştıktan sonra rakiplerle sahip olduğu aynı ürünü daha pahalıya rahatlıkla sattırabilmektir. Zira markalaşma süreci istenilen şekilde tamamlandığında, her markaya daha fazla ödendiği gibi sizin markanıza da daha fazla ödeyeceklerdir. 


Travel PR, kime hizmet veriyor? 

Travel PR, küçük-büyük, zincir oteller, havayolları, havalimanları, tur operatörleri, Kalkınma Ajansları, Turizm Tanıtma Ofisleri, Cruise-Nehir turu şirketleri, uçak-otel arama portalları gibi turizmin içindeki birimler adına medya iletişimi ve markalaşma süreçlerinin yürütüyor. Turizm sektörü dışındaki hiçbir müşteri ile çalışmıyor ve gelecekte de çalışmayacak 


Diğer PR ajanslarından farkınız nedir? 

25 yıllık Turizm deneyimimiz ve 12 yılı aşkın Medya 
İletişimi-Marka Yönetimi tecrübelerimiz sayesinde, Turizm terminolojisine hakimiz. Bu sebeple, Turizmciyi en iyi anlayan PR Ajansı olduğumuzu iddia ediyoruz. 
Klasik PR ajansları gibi çalışmıyoruz. 


Turizme hakimiyetimiz sayesinde Sömestre, Kayak, Yılbaşı, Bayram, Yaz tatili, Erken Rezervasyon gündemi ne zaman? ve bu dönemler için satışlar ne zaman başlıyor? gibi turizmin pek çok dinamiğine hakimiz. 
Hem geleneksel PR, hem de dijital PR çalışmalarını ciddi anlamda değerlendiriyoruz. Sosyal medyada etkileşimi yüksek kişilerle deneyimler-workshop'lar yapabiliyoruz, mecralarda turizmin öğelerini daha güzel gösterebileceğimiz fotoğraf galerileri-video çalışmaları, özel röportaj ve mecralar için nitelikli içerik oluşturma gibi konularda çalışıyoruz. Ve bunları yaparken, iddia ediyoruz ki Turizm terminolojisine hakim ve Turizmciyi en iyi anlayan PR ajansıyız Bizimle çalışan Turizm markaları, bu PR Ajansı'na No-Show'u, DBL-TWN ayrımını anlatmaları gerekmeyecek. Sadece stratejimize konsantre olup, birlikte aynı hedefe koşmak üzere çalışacağız. Bunu yaparken de, Turizm pazarlama tecrübemiz sayesinde, PR haricinde de yapılması gereken pek çok tavsiyede bulunacağımızdan, birçok konuya izin verildiği ölçüde müdahil olup, markamıza PR haricinde de destek veriyoruz. 


Yüksek kalitede, dünyanın her yerü 


DOĞR zamanda 


doğru yerde... International m 


Uzmanlığımız: Fuar Lojistiği e İTİ İ ji 


Uzun yılların deneyimi ve uzman insan kaynağı ile fuar lojistiğinin normal lojistikden daha farklı olması ve geniş hizmetleri bir araya getirmesi nedeniyle >. Transportation daha yoğun hizmet, bilgi, deneyim ve dikkat gerektirdiğinin bilinciyle hizmet Sğl 

veren EMİR CARGO'un sektördeki faaliyetleri ağırlıklı olarak “FUAR LOJİSTİĞİ” 

üzerine yoğunlaşmıştır. 


| İşi uzmanına bırakın... 
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Korumar Hotels kaliteye yatırım yaptı 


66 Korumar Hotel De Luye ile uzun yıllar Kuşadası'nda hizmet veren Korumar Hotels, ikinci yatırımını Pamucak'ta gerçekleştirdi. 
320 odalı ve 650 yatak kapasitesine sahip olan Korumar Ephesus Beach, içinde bulunduğu bölgeye kalite katacak. 


Kuşadası'nın simge otellerinden Korumar Hotel De Luxe, 1990 yılından bu yana Kuşadası turizmini başarı ile temsil ediyor. 
Marmara Uluslararası İnşaat Ticaret A.Ş'nin yaptığı bu yatırım Kuşadası turizmi için önemli hizmetler sundu. 


Marmara Uluslararası İnşaat ve Ticaret A.Ş. uzun 

bir aradan sonra yeni bir otel yatırımı ile ikinci otelini 
hizmete açtı. Selçuk'un Pamucak mevkiindeki 325 
odalı Pamucak Ephesus Beach'in kapılarını açan şirket kalite odaklı hizmet anlayışı ile Pamucak'ın kalitesine önemli bir katkı sağlayacak. 


İyi otel arayanların adresi olacak 

Korumar Hotels'in yaptığı ikinci otel yatırımı hakkında Korumar Hotels Genel Müdürü Tacettin Özden ile konuştuk. Çocuklu aileler ve çiftler için özel bir yatırım yaptıklarını söyleyen Özden, “Pamucak Ephesus Beach, 325 odalı ve 650 yatağı ile Türk turizmine hizmet verecek, Otelimiz özellikle oda büyüklükleri ile dikkat çekecek. 34 ile 60 metrekare arasında değişen büyüklüklerde odalarımız var. Dolayısı ile bu otelimiz ile ailelere ve çiftlere hitap edecek Türkiye'nin en 

iyisi dediğimiz popüler otellerin sahip olduğu bütün imkanları Ege'de sunacağız. Ege Bölgesi'nde iyi bir otel arayanlar bu otelde beklentilerini karşılayabilir. 

Büyük odalar, büyük havuzlar ve 270 metre plajımız. 
var. Beton ağırlıklı bir otel olsun istemedik. 3 kat bina yüksekliği ile 110 bin metrekarelik bir arazi içinde yer alıyoruz. Bu arazinin de 54 bin metrekaresi yeşil alan” dedi. 


En doğru bölge 

İkinci otel yatırımlarını Kuşadası'na çok yakın bir mesafede bulunan Pamucak'ta yaptıklarını hatırlatan Tacettin Özden, bölgenin çok önemli avantajlarının bulunduğunu ve bu avantajları iyi değerlendireceklerini söyledi. Özden: "Öncelikle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na çok yakın bir mesafede bulunuyoruz. 
Bu da tatilcilerin çok fazla zaman kaybı yaşamadan tatillerine başlayacakları anlamına geliyor. Diğer özelliklerimiz ise Pamucak'in kendisine has özellikleri. 
Bölgemiz çok güzel. Efes'e çok yakın, huzurlu ve sakin bir bölge. Bu özellikleri ile bölgemiz tam bir tatil cennetidir. Güzel bir kumsalımız var. Denizimiz çok güzel" şeklinde konuştu. 


Nitelikli bir yatırım 

Tacettin Özden, ikinci otel yatırımları ile turizm sektöründe kalıcı olmak istediklerini gösterdiklerini söyledi. Özden: *Korumar Hotels olarak turizm sektöründe kalıcı olmak istiyoruz. Turizm sektörü bizim grubun ilk işlerinden biri. Otelcilikte çok eskiyiz. 
Pamukkale'den gelen bir otelcilik geçmişimiz var. Bu sektörde kalıcı olmak istedik ve ikinci otel yatırımını yaptık. Pamucak'ta kaliteli ve nitelikli yatağa ihtiyaç vardı. Bu noktada kendi kendimizi de yukarıya taşımak istedik. Bu, bizim için önemli bir hamleydi. Nitelikli bir yatırım yapmak istedik ve bunu gerçekleştirdik. 


Sıkıntılar geçici 
Turizmde büyümek isteyen turizm sektörüne 

inanan bir grubuz. Bu nedenle yatırım yaparken hiç düşünmedik. Bu yatırıma başladığımız zaman turizmde bir sıkıntı yoktu. Yatırıma başladık ve sıkıntılar ortaya çıktı, Bu süreçte ya yatırımı yarım birakacaktık ya da tamamlayacaktık. Biz de bu sıkıntıların geçici olduğunu düşünerek yatırımı tamamladık. Sonuçta grubumuzun kısa vadeli bir planı yoktu. Biz uzun vadede plan yapıyoruz. Turizmde inişli çıkışlı dönemler olacaktır. 
Türkiye'de turizm hep krizlerle büyüdü. Grup olarak Türkiye'de turizm sektörüne güveniyoruz” dedi. 


Pamucak en uygun bölge 

Deneyimli turizmci Özden, açıklamalarına şöyle devam etti: “Ege Bölgesi'nde nitelikli yatağa ihtiyaç vardı ve bu boşluğu değerlendirmek istedik. Bu yatırımı başka bir bölgede de yapabilirdik ama Pamucak bizim için daha uygundu. Antalya'da çok fazla tesis ve rekabet var. Ama Ege Bölgesi daha bakir bir yapıda. İklimi daha uygun. Ege'de bir boşluk olduğunu ve yatırım yapmayı doğru bulduk. 


Yeni otel yatırımı 

İlerleyen dönemde yine yatırım fikirlerimiz var. Yeni otelimizin olduğu bölgede bir tahsisimiz daha var. Yeni yatırım düşüncemiz de var ama ilerleyen dönemde olacak. Otelimizi yeni açtık” 
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Otel mudakları 


otel üssü gibi ama şef yetiştirilemiyor 


Kemer'de, 5 yıldızlı otelin aşçıbaşı Ali Rıza Dölkeleş, hayatının 38 yılını mutfaklarda geçirdi. Yazdığı "Profesyonel Restoran Yönetimi' adl kitabı okullarda ders olarak gösterilen Dölkeleş, personel yetiştirme ve onların geleceklerinde pay sahibi olmanın önemini anlattı. 


“Astronot şefler var mı?” 

Akdeniz bandında 1000'in üzerinde tatil köyü ve 5 
yıldızlı tesis olduğunu söyleyen Ali Rıza Dölkeleş, “Bu tesislerimizin içerisinde mutfaklarda çalışan 
100 bine yakın pişirici, yani aşçı var. Buna restoran 
ve lokantalar dahil. Yatırımcılarımız, bize uzay üssü mutfaklar yapıyor. Uzay üssünden kastım, akıllı fırınlarımız var, dijital ocaklarımız var. Eski, izbe o gazlı korsan ocakların yerine şu anda akıllı fırınlarımız var, programlı fırınlarımız var; ama bu uzay üssü mutfakları kullanacak 'astronot şef'ler var mı? Oda bir soru” dedi. 


“En revaçta olanı gastronomi bölümü” 

Bu mutfaklarda çalışacak kapasitede eğitim almış şefler yetiştirilmediğini kaydeden Ali Rıza Dölkeleş, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle kendi bünyelerinde her yıl 25 genci alıp, geleceğin şeflerin yetiştirdiklerini söyledi. 


Gg iövilikasci Ni Rizabüleleş, son dönemde, turizm tesislerinde uzay üssü gibi mutfaklar kurulduğunu belirtirken, buralarda görev yapacak yeterli 'astronot şef'in yetiştirilemediğini söyledi. 


Dölkeleş, yetiştirilen gençlerin gelecekte Akdeniz bölgesindeki turizm tesislerinde şef olarak görev yapabileceğini aktardı, Yemek pişirmenin sanat 

haline dönüşmeye başladığına dikkat çeken Dölkeleş, “Mutfak sanatında da artık eskisi gibi hayata tutunamayan 'Ben de artık şuradan çıraklıktan başlayayım' diyen kişilerin artık mutfaklarda olamayacağı ortaya çıktı. Her ilimizde artık turizm okulları açıldı ve bunların içerisinde de en revaçta olanı gastronomi bölümü” diye konuştu. 


“Onların başarısı, bizim başarımız" 

Yetiştirilecek gençlere 'getir, götür, temizle" demekten ziyade yemeğin ve mutfağın inceliklerinin anlatılması gerektiğini savunan Ali Rıza Dölkeleş, şunları söyledi: “Detaylarını, püf noktalarını söylememiz lazım. Hani çok eskiden, eski ustalarımızın bize yaptıkları gibi 

son dakikada, son reçetede başka bir yere gönderip ya da arkasını dönüp o reçetenin son baharatını atmak değil. Yarınlarımızda, Türkiye genelindeki mutfaklarımızda bu genç arkadaşlarımız olacak. 
Onların başarısı bizim başarımız. Biz şefler olarak bu şekilde baktığımızda yarınlardaki Türk mutfağımız, yarınlardaki otel mutfaklarımızdaki lezzetlerimiz. 
inanılmaz derecede yükselecek. Onların yükselmesi de bizim yükselmemiz” 
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Ne olursa olsun 


bu sene Türkiye'ye gelecekler 


66 Sherwood Resorts & Hotels 
Batı Avrupa Satış ve Pazarlama 
Müdürü Sezer Şener, 

Tourism Today için Batı Avrupa pazarını değerlendirdi. 

Sener, Türkiye'ye her sene gelen ancak siyasi sıkıntılar ya da çevre baskısı nedeniyle 
İspanya'ya ya da başka bir ülkeye giden profil Türkiye'yi özledi” dedi. 


Sherwood Resorts & Hotels Batı Avrupa Satış ve Pazarlama Müdürü Sezer Şener ilk olarak “Batı Avrupa pazarının Türkiye için 2018 yılında nasıl bir grafik çizecek?" sorusunu yanıtladı. Sezer: “Türk turizmcisi 
2018 yılı hazırlıklarına sıkı başladı. Piyasadaki pozitif algı 
ve Türkiye sorgusu gerçekten ümit verici. Almanya'dan güzel haberler de gelmeye başlıyor. Büyük oyuncuların 
açıkladığı ilk rakamlar geçen senenin 9430 ila 9640 
üzerinde. Bu rakamlar devamlılık gösterirse özellikle Almanya'da 2015 rakamlarını yakalamak hayal değil. 
Almanya'da gözlemlediğim iki tip profil var: Birincisi Türkiye'ye her sene gelen ancak siyasi sıkıntılar ya da çevre baskısı nedeniyle bu geleneğe bir sene ara verip İspanya'ya ya da benzeri bir rakip destinasyona giden profil ikincisi ise yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle Türkiye'ye kin ya da nefret duyan ve çok daha fazla para ödeyerek rakip destinasyonlara giden kesim. 


“Türkiye'yi özlediler” 
Birinci profil Türkiye'yi özledi. Yunanistan, İspanya, Bulgaristan gibi destinasyonlara çok daha fazla bütçe ayırmasına rağmen alıştığı servisi ve umduğu kaliteyi bulamadı ve her ne olursa olsun bu sene Türkiye'ye gelecek. İkinci profil ise rakip destinasyonlarda mutlu olmamasına ve neredeyse Türkiye'de ödeyeceğinin iki katı para ödemesine rağmen Türkiye'ye gelmeyecek. 
Tüm odağımızı bu profile çevirmeliyiz. Yukarda da bahsettiğim gibi 2015 rakamlarına ulaşmak bu kitleyi Türkiye'ye çevirmek ile doğrudan ilgilidir. Bununla beraber Hollanda ve Belçika Pazarlarında da geçen seneye oranla 9620'lik bir büyüme bekliyorum. Bu ülkelerde Türk Bayrağını dalgalandıran operatörler dışındaki oyuncuların hala Türkiye ile ilgili kesin bir tavır sergilememesi, bu pazarların eski günlerine dönmesini biraz daha geciktirecek. Kısaca İngiltere pazarından da bahsetmek gerekir. İngiltere — İspanya arasında yaşanan reklamasyon krizi 2018 yılı için bizlere yarayacak. Erken rezervasyon dönemindeki hareketlilik bu hızla devam ederse İngiltere, Antalya için üçüncü büyük pazar haline gelecek. 


Operasyonun sağlıklı tamamlanabilmesi için Türk Otelcileri olarak Health & Safety Kurallarını harfiyen uygulayıp, reklamasyon sürecini iyi takip etmeliyiz. Aksi halde elimizle büyüttüğümüz bu pazar telafisi olmayan, sıkıntılara zemin hazırlayabilir.” 


Otelcilerin kabusunu bitirecek 

Batı Avrupa pazarının Türkiye için önemine değinen Sezer Yener, “Plansızca büyüyen yatak arzının dezavantajı ve yaşanan olumsuz gelişmeler Nisan, Mayıs ve Ekim gibi ön ve arka sezonları kabus kılmaktadır. Bu pencereden bakıldığında devamlılık için Batı Avrupa Pazarı Türk Turizminin gerçeğidir. Batı Avrupa'dan gelecek olumlu reaksiyon öncelikle otelcilerin bu kabusunu bitirecek ya da en aza indirecektir. Haziran-Eylül arasına sıkışan sezonun uzaması doğrudan Batı Avrupa pazarının başarısına endekslidir. Aynı örneği kış dönemi için de verebiliriz. Antalya en ağır kış dönemini yaşıyor. Alanya-Tekirova arasına baktığımızda açık otelin en az olduğu dönem bu kıştır. Geçtiğimiz seneki kötü performans ve uçakların boş gelmesi bu kış için uçak planlamalarını da değiştirdi. Hava alanı verilerine ve uçak şirketlerinin planlarına baktığımızda Almanya-Antalya uçuşlarında bu kış ciddi bir azalma söz konusu. 
Bu da kar görmesek de o soğuğu yaşadığımız çetin bir kış dönemi geçirmemize neden oluyor. Frankfurt, Berlin, Duesseldorf gibi büyük havalimanlarında gördüğüm kadarıyla kış yolcusu Portekiz, Mısır ve Uzakdoğu'yu tercih ediyor. Tur operatörleri çok güzel kampanyalar ile yolcuyu bir şekilde bu destinasyonlara yönlendiriyorlar. 
Ülkemizde güzel geçecek yaz operasyonu sonrası 2018- 
19 kışı için olumlu sinyaller alacağımızdan eminim" dedi. 


Değişen dünya dengeleri 

Türkiye'nin Batı Avrupa'da tanıtım ve pazarlama çalışmalarına da dikkat çeken Şener, “Bence çalışmaları iki açıdan incelemeliyiz. Birincisi Türk turizmcilerinin yürüttüğü faaliyetler, ikincisi devlet eliyle kitlesel tanıtım ve pazarlama çalışmaları, Türk turizmcisi kendi çabasıyla bireysel çalışmalara imza atıyor. 


Bu yapıda öne çıkan ya da çıkarılan obje otel ya da son kullanıcıya sunulacak hizmet aracı. Bu kapsamda turizmci iş ortaklarına kendi ürününü 

en iyi şekilde pazarlamayı deniyor. Ancak kitlesel pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yeterli düzeyde yapıldığını düşünmüyorum. Üretilen projelerin ve yapılan çalışmaların iyi niyetinden şüphem yok, 

ancak değişen dünya dengelerinde güzide ülkemiz çok da iyi tanıtılmıyor. 1970'li yılların sonunda turizm faaliyetlerinde bulunan Avrupalı Turiste Türkiye deyince, akla gelen şeyler İstanbul, Anadolu, doğallık, tarih, köy hayatı ve geleneksel yaşamdı. Böyle bir kitleyi uzun yıllar boyunca ağırladık. Ancak aynı turiste şimdi Türkiye'yi sorsanız size öncelikle ucuz tatil diyecek, tatil beldelerini ve bu beldelerde faaliyet gösteren otelleri sayacaktır. 


“Bölgesel güzelliklerden ziyade otelleri tanıtıyoruz" 

Türkiye'nin yaptığı en büyük tanıtım ve pazarlama faaliyeti ne yazık ki turizm fuarlarından stant 

almaktır. Bu fuarlara bakanlık eliyle muhakkak katılım göstermeliyiz, doğru bir tanıtım ile imaj çalışmalarının buralardan başlaması gerekir. Ancak turizm beldelerinin altında bölgesel güzelliklerden ziyade o bölgedeki otelleri tanıtıyoruz. Fuara gelen katılımcı Kemer'deki otellerden önce Göynük Kanyonu'nu Manavgat otellerinden ziyade Köprülü Kanyonu, Alanya otelleri yerine Alanya Kalesini tanımalı, Kaleiçi'nin antik ve kendine has yapısını hissetmeli. Ama elimizde bu kadar değer varken bakanlık eliyle ne yazık ki otel isimlerini ön plana çıkarıyoruz. Yatırım destinasyona ve kendimize özgü güzelliklere yapılmalı. Yurt dışındaki rakip destinasyonları incelediğimizde simgeler ön plana çıkıyor: Paris'deki Eiffel Kulesi, Louvre Müzesi 

ve Champs-Elysee; İtalya'daki Pisa Kulesi, Kolezyum, Venedik ve Aşk Çeşmesi; Barcelona'yı baştan aşağı inşa eden Gaudi'nin bitmeyen eseri La Sagrada Familia, Barcelona futbol takımı ve Camp Neu... Bu şekilde bir imaj yaratamadığımız sürece pazarlama ve tanıtım çalışmaları yeterli olmayacaktır 


“Son iki sene bize nasıl ilerleyeceğimizi gösterdi" Diğer konu ise kendimizi doğru anlatmak. Krizli geçen iki sene bize nasıl ilerleyeceğimizi gösterdi. Bu süreçte en çok hayıflandığımız konu ülkemizde yaşanan olayların yurt dışına çok daha farklı ve ağır bir şekilde gösterilmesiydi. Zaman zaman çok ağır ve aslı olmayan ithamlarla karşı karşıya kaldık. Türkiye'ye nefret duyan kesimi buradaki haksız haberlerle kaybettik. 
Almanya'nın ne yazık ki orta ve dar gelirli kesimini ağırlıyoruz. Bu kitle her sabah Bild gazetesini okur. 
orada hasbelkader bir Türkiye haberi varsa dikkat kesilir. Çünkü yılda on gün bile olsa vakit geçirdiği bir destinasyonun haberi ilgisini çeker. 
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Bu platformda Türkiye kaynaklı Almanya aleyhine bir haber okuyorsa olumsuz etkilenir ve Türkiye'ye ödeyeceği parayı kendisine ihanet gibi düşünür ve en azından bir süre Türkiye'ye tatil planı yapmaz. İşte potansiyel bir turistin tatil kararının değişmesi bu kadar kolay. Stratejimizi ve planlarımızı bu haberin doğru yapılması üzerine kurmalıyız ya da yanlış imaj algısı uyandıracak faaliyetlerden uzak durmalıyız. Bu kapsamda devlet eliyle birçok konu başlığı ve faaliyet alanı oluşturulabilir” 


“Planlarımız hazır” 

Sezer Şener, Sherwood Resorts & Hotels olarak Batı “Avrupa'da yaptıkları çalışmalar hakkında da şunları söyledi: “Sherwood Resorts & Hotels geçtiğimiz sezon 9630 kayıp yaşayan Batı Avrupa Pazarını artıyla kapattı. Özellikle Belek ve Kundu'da faaliyet gösteren tesislerimizde Nisan - Ekim arası 9670 oranında Avrupalı misafir ağırladık. Bu anlamda en yüksek ortalamaya sahip otel gruplarından biriyiz. Zorlu geçen sezonda en önemli yatırımı misafirlerimize yaptık. Böylesine krizli ve fiyatın sattığı bir dönemde daha önceki yıllarda olduğu gibi kaliteden taviz vermeyerek misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı başardık. Öncelikle 2018 yaz sezonuna ümitle bakıyoruz. Geçirdiğimiz krizli dönemlerde edindiğimiz deneyimleri cebimize koyup kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı oluşturduk. Bu planların en önemlisi ulaşılabilirlik ve iletişim faaliyetleridir. Her platformda ürünlerimizi anlatıyoruz, her kanalda yer almaya özen gösteriyoruz. Dijital platformlara ve teknolojiye de büyük yatırımlar yapıyoruz. Doğru analizler çıkarıp 


pazar dinamiklerini yakından takip etmeye çalışıyoruz” 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“Antalya” 


seni bekliyor 


GG Miölva'ia iç rizme yönelik özel indirim ve avantajlı fiyat Bu yılın ocak ayında ağırlanan turist sayısında yüzde 


iRokli 13 oranında artış kat eden Antalya'da iç turizmi uygulamalarını kapsayan Antalya Seni Bekliyor adlı kampanya seklamimeya yedi emilimi atlı 


aracılığıyla, erken rezervasyon seferberliği başlatıldı. Antalya Turizm alanında yürütülen projelerle belediyecilik Büyükşehir Belediyesi, AKTOB ve Türkiye'nin en büyük tur operatörleri © hizmetlerindelider bir yaklaşım sergileyen kentte, 


innmi Tatil vi i Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mendi Etstur, Joliy, Setur, Gezinomi, Tati.com, Coral Travel, Anı Tur, Tatlsepeti. Türel önziliğünde anln ime esme zin 


com, Touristica, Tatilbudur.com arasında iş birliği protokolü imzalandı. sürdürüyor. Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile AKTOB ve Türkiye'nin en büyük tur operatörleri arasında, Çırağan Palace Kempinski'de “Antalya Seni Bekliyor” kampanyasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. 


Açık havada tanıtım atağı başlıyor 

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından, “Tatil herkesin hakkı" ve "Yerinizi şimdiden ayırtın” sloganları ile tüm yurdu hedef alarak başlatılan erken rezervasyon kampanyaları iç turizmi hareketlendirmeye başladı. 
Türkiye'nin en çok tercih edilen destinasyonları arasında ilk sırada yer alan Antalya'da, Başkan Menderes Türel öncülüğünde başlatılan erken rezervasyon seferberliğiyle, iç turizmde zirve yapılması bekleniyor. 
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HIR 
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Doğal ve kültürel zenginliğiyle dünyada eşi benzeri olmayan bir güzelliğe ve çeşitliliğe sahip olan Antalya'nın iç turizmde en çok tercih edilen tatil bölgesi olduğunu vurgulayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, protokol imza töreninde yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Kentimizde başlattığımız erken rezervasyon seferberliği kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Eskişehir, Çorum, Denizli, Edirne, Hatay, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon illerinde açık hava mecralarında tanıtım atağı başlatıyoruz. 
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ANTALYA 


BELEDİYESİ 


Dijital ortamda oluşturduğumuz Www, antalyasenibekliyor.com sitesi aracılığıyla da erken rezervasyondan yararlanmak isteyen herkesin, 

hızlı bir şekilde iş birliği içerisinde olduğumuz tur operatörleriyle bağlantı kurmalarını sağlayacağız. 
Vatandaşlarımız siteye girip tatil organizasyonlarını bugünlerde yaparlarsa yüzde 50'lere varan erken rezervasyon indirimlerinden yararlanabilirler. Erken rezervasyonun farkındalığını, yurtdışından ülkemize gelip uygun fiyatlarla tatil yapan turistler gibi, 

yerli turistlerimiz de wwwantalyasenibekliyor. 
com adresini ziyaret edip fiyat avantajından faydalanabilirler. 


Türel: “İç turizme en büyük katkıyı sağlamak” 
İşbirliğimiz kapsamında, tur operatörleri yüzde 10 
ile 50 oranları arasında indirim, avantajlı ödeme kolaylıkları sunacak. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak daha fazla vatandaşımıza tatil yapma imkânı sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız. Böylece Bakanlığımızın başlattığı kampanyalara Antalya olarak en büyük katkıyı sunmayı hedefliyoruz. Bu yolla iç turizmi canlandırarak, sektörümüzün ihtiyacı olan hareketliliği temin ederek, üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerleyeceğiz” 


Aile ve Türkiye ekonomisine en büyük katma değer Türkiye'de 2009 yılından bu yana sürdürülen erken rezervasyon kampanyalarıyla turizmi canlandırma noktasında çok başarılı sonuçlar elde edildiğinin altını çizen Türel, konuya şu sözlerle açıklık getirdi: “2009 
yılında 300 bin kişi ile başlayan kampanyadan, 2017 
yılında 5.2 milyon civarında kişi yararlandı. 2018'de 
6 milyon civarında bir rakam hedefleniyor. Antalya 
olarak bu hedefe en büyük payı vermek, başta vatandaşlarımızın aile ekonomileri olmak üzere ülke ekonomisine en büyük katma değeri sağlamak adına tüm gücümüzü kullanacağız” 


Turizmde 2017 yılında yüzde 58'lik artış 
2018 yılı turizm sezonuna yönelik olarak Antalya 

seni bekliyor' kampanyasıyla yeni bir adım atıyoruz. 
Esasen bu kampanya sadece bu turizm sezonu meselesi değildir. bana göre Antalya'nın yeni bir atılım dönemini başlatıyoruz. Antalya'da bir atılım dönemini 2004'de başlattık ve altyapı yaptık, ikinci atılım dönemi 2014'te başladı, EXPO, tramvay, çevre yollarıyla hızlı bir yatırım dönemi başlattık, fakat arkasından terör, Suriye krizi ve hain 15 Temmuz darbe girişimiyle bir gerileme yaşadık. Fakat çok şükür bu büyük millet tarih yazdı ve işte Türkiye Cumhuriyeti en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. 2016 Antalya turizminde 
yüzde 43 düşüşle kriz yılı oldu, 2017 ise yüzde 58 
artışla toparlanma yılı oldu ve inşallah şimdi 2018'de bir atılım dönemine başlayacağız. 


Yüzde 30 artış ve 20 milyon turist bekliyoruz 

Bu yıl yabancı turist sayısında yüzde 30'a yakın bir artış bekliyoruz, yerli turist ve Antalya'da yazlık ikinci konut nüfusu ile 20 milyona yakın bir ziyaretçi hareketi söz konusu olacak. 


Yerli Turist tatile 17 Milyar TL harcadı 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre geçen turizm sezonunda yerli turist tatile 17 Milyar TL'lik bir bütçe ayırdığını görüyoruz. Kişi başına düşen gelir artıkça bu rakamlar daha da yükselecektir. Biz bu kampanyayla birlikte iç turizmde “erken rezervasyon” kültürünü daha da geliştirmeyi planlanıyoruz. Millet olarak erken rezervasyonu turizm kültürünün içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Bu yeni turizm sezonunun yapacağımız çalışmalar ve duyurularla bu rakamların daha da üzerine çıkacağına inanıyorum. 


Osman Ayık: “Yerli sayısını 10 milyona çıkarmak istiyoruz" 

Turizmin Antalya için en önemli sosyal ve ekonomik etkinlik sektörü olduğunu kaydeden Osman Ayık, “İç pazar bizim için en önemli kaynaklardan biri. Yerli turistleri, vatandaşlarımızı ağırlamak en asli görevlerimiz. 
arasında yer alıyor. Otellerde tatil yapan insan sayısını 
10 milyona ulaştırmak istiyoruz. Rekabet ettiğimiz 
ülkelerde iç pazarın payı yüzde 25-30 oranında değişiyor. Bu anlamda bizim gideceğimiz daha çok yol var” dedi. 


Erkan Yağcı: “Kampanyanın amacı 40 milyon yolcu" 

“Antalya seni bekliyor" kampanyası ile Türkiye'de 

bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Bu kampanya kamu ve özel sektör olarak hayata geçirilen ilk kampanya olması 
anlamında önem taşıyor." dedi. Bu kampanya ile 40 
milyon insanı Türkiye'de tatil yaptıracak bir çalışmayı başlattıklarını kaydeden Yağcı, “Turizmdeki başarıyı konuşurken yabancı turisti konuşuyoruz. Halbuki, kendi vatandaşlarımızın da tatile gitmesi, tatil için Antalya'yı seçmesi ve erken rezervasyon olanaklarından yararlanmasını sağlamak durumundayız. Bu kampanya ile "yabancılar Türkiye'de daha ucuza tatil yapıyor" söyleminin de kırılmasını hedefliyoruz" dedi. 


Burak Tonbul: “Hedef 6 milyon" 

İŞ Birliği protokolünde konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Burak Tonbul 2018 yılında erken rezervasyon sayısını 6 milyon olarak beklediklerini söyledi. Burak Tonbul, “Hepimizin bildiği gibi Türkiye artık bir turizm kaynak pazarı. Türkiye artık diğer ülkelere de önemli sayıda turist gönderen bir ülke, Organize tatil seyahatinin en önemli enstrümanı erken rezervasyondur. Tatil kültürü oturan ülkelerin 
vazgeçilmezi, erken rezervasyon dönemidir. Biz 10 
yıl önce erken rezervasyonu başlattığımızda sayı 
300 bindi. 2017'de bu sayı 5.7 milyona ulaştı ve bu yıl 
sayının 6 milyona ulaşacağını tahmine diyoruz” Dedi. 
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Turizm ile 


cari açık yarıya iner 


2018 yılında turizminin seyrini 
belirleyecek etkinlikler dizisi, 
Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği'nin gerçekleştirdiği geleneksel değerlendirme ve vizyon yemeği ile başladı. 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Almanya Turizm Endüstrisi 
Birliği Başkanı Michael 
Fenzel'in ana konuşmacı olduğu buluşmaya, TIYD 
Başkanı Oya Narin ev sahipliği 
Yaptı, 


Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Yıllık Değerlendirme 
Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TTYD üyelerinin 30 
yılda sektöre 50 milyar dolarlık yatırım yaptığını, 150 
binden fazla istihdam sağladığını söyledi. 


Elvan, pek çok sektörle etkileşim halinde olan turizmin döviz girdisi, istihdama katkı, sosyal fayda, vergi geliri açısından ülke ekonomisinin vazgeçilmezi olduğunu anlatarak “Turizm cari açığı yarıya indirmeyi sağlar” dedi. 


Turizm stratejisi yenilenecek 

Türkiye turizmini daha ileri götürmek için hükümet tarafından yapılan çalışmalardan bahseden Elvan, Orta Vadeli Program'daki turizm kalkınma planına değindi. Lütfi Elvan, “2018'de hem turist sayısı hem de turizm gelirleri ve ihracatımız yoluyla rekorlar kırmaya devam edeceğimize inanıyorum” dedi. Turizmde 

çok önemli başarılar elde edildiğini vurgulayan 

Elvan, “Ancak turist sayısı dikkate alındığında; gelirin düşüklüğü, son 3-4 yıldaki yavaşlama trendi ülkemiz için turizm politikasının gözden geçirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Sektörümüzün yeni bir ivme yakalaması; değişen tüketici eğilimlerini, yeni kaynak pazarlarını ve rakip destinasyonları irdeleyerek oluşturulacak olan bir stratejiyle mümkündür. Bu nedenle 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda, turizmde dönüşümü sağlamak üzere, turizm stratejisinin ülke ve tür çeşitliliğini artıracak şekilde, yenilenmesini amaçlıyoruz” dedi. 


“Turizmde yatırımcımızın yanındayız” 

Lütfi Elvan, yatırımcıların kamu ile iş ve işlemlerinde kolaylık beklediğini bildiklerini belirterek "Bürokratik süreçleri azaltmak konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sektörün toparlanması ve yeni bir ivme kazanması için bazı tedbirler aldık ve almaya devam edeceğiz. Turizmde yatırımcımızın yanındayız, sizlerle birlikte hareket ediyoruz” dedi. Turizmcilere seslenen Elvan, “2017 yılında sektörde başlayan toparlanmayı daha da hızlandırmak için hep birlikte gayret edelim. 
Bu yıl sonu için 36 milyon ziyaretçi 28 milyar doları aşan turizm geliri beklentisini gerçekleştirmek sizler için hiç de zor değil” diye konuştu. 


“Türkiye çok rekabetçi bir ürün sunuyor” Almanya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Michael Frenzel, konuşmasında Almanya'dan bakıldığında 
2018 sezonunun Türkiye turizmi açısından nasıl 
göründüğü sorusuna açıklık getirdi: “Almanlar hâlâ dünyanın seyahat şampiyonu olarak şöhretlerinin hakkını veriyorlar; aynı zamanda Almanya'daki ekonomik durum da oldukça iyi ve kişisel gelir artmaya devam ediyor. Türkiye bundan yarar sağlayacaktır: 
2018 yazı için Alman pazarındaki ilk rezervasyon 
rakamları, önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor. 
Tüm organizatörler talebin büyük ölçüde arttığını rapor ediyor; örneğin TU daha birkaç gün önce yüzde 70'lik bir artış olduğunu açıklayarak Antalya'ya uçuş kapasitesini dikkate değer derecede artırdı. Türkiye, adil bir fiyat/performans dengesi sunan yüksek kalitede otelleriyle çok rekabetçi bir ürün sunuyor” 


“Aşırı turizm" sorunu çözüm bekliyor 
Aynı zamanda Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTO) eski Başkanı ve BM Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Özel Elçisi olan Frenzel, dünyanın çeşitli ülkelerinde giderek büyüyen “aşırı turizm” sorununa dikkat çekti: “Turizm, farklı ulusların birbirlerini anlamasına, ülkeler arasında kültürel değişim olanağı sağlanmasına katkıda bulunuyor. 
Ancak bazı bölgelerde, sürekli büyüyen turizm, 

çeşitli dezavantajları da ortaya çıkarıyor. Venedik, Amsterdam ve Barcelona gibi şehirler, hatta Mayorka, İzlanda ya da kış sporları merkezleri, ziyaretçi akınının yüküyle zorluklar yaşıyor. Bu henüz Türkiye için öncelikli bir mesele değil ama rezervasyon rakamları artmaya devam etmesi gösteriyor ki kısa süre içerisinde bu konu Türkiye'de de tartışma yaratacak” 


Alman turist geri dönecek 

Frenzel, “Ülkeler, misafirlerinin kuşkucu yaklaşımlarını ve korkularını ciddiye almalı. Misafirlerinizi koruyup kolluyor, onlara iyi bir fiyat-performans oranı sunuyor. 
ve güvenlik meselesini önemsediğiniz, önlemler aldığınızı gösteriyorsanız ben geri geleceklerine inanıyorum. Bu bakımdan Alman turistlerin Türkiye'yi ziyaret etme oranlarında bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yeniden kayda değer bir artış görüleceğine kesinlikle inanıyorum. Her ne kadar son iki yılda ziyaretçilerin sayısında ciddi bir düşüş yaşanması üzücü olsa da Türkiye'nin hâlâ Almanlar için en çok seyahat edilen ülkeler arasında yer aldığı unutulmamalı. Uçan, 

yolcu sayısı bakımından Türkiye hâlâ İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada" dedi. 


“Üçüncü yatırım hamlesinin zamanı geldi" 

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ise konuşmasında dünya net hasılasının ve istihdamının toplamda yüzde 10'unu, yatırım harcamalarının da yüzde 5'ini oluşturan turizm sektörü için, küresel konjonktürün birinci derecede önemli olduğunu belirterek, “Eğer 2018-20 dönemindeki dünya büyümesi tahminler çerçevesinde gerçekleşecek 

ise, bu turizm sektörü açısından hem büyümek hem de bir dizi reformu hayata geçirmek için bir fırsata dönüştürülebilir” dedi. Oya Narin, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye, Orta Vadeli Plan hedefi olan yüzde 55'lik ortalama büyüme hedefini yakalayacak ve bu büyümeyi enflasyonu kontrol ederek gerçekleştirecek ise yeni yatırımlar şarttır. Turizm sektörümüz bu aşamada kilit role sahip stratejik bir rol oynuyor. 
Turizm sektörümüz Türkiye ekonomisinde büyümenin ve kalkınmanın temel taşıyıcı kolonudur. Turizm faaliyeti, ekonomimizde hem ileri hem de geriye doğru çok sayıda sektörü besliyor, olağanüstü bir istihdam. 
kapasitesi yaratıyor ortaya çıkardığı yüksek katma değer oranıyla ekonomimize ısınma yaratmadan büyüme sağlayan iktisadi faaliyet alanı niteliği taşıyor. 


K DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 


“İhracatçı desteklerinden yararlanmalı” 

Turizm sektörümüz 21. yüzyıl turizm trendlerine 

göre yeniden yapılanma ihtiyacı içindedir. Sayın Cumbhurbaşkanımızın kullandığı ifadeyle “Turizmde 

3. Yatırım Hamlesi"nin zamanı gelmiştir. 21 yüzyılda seyahat eden kişinin değişen talebini merkeze alan bir yapılanma artık kaçınılmazdır. TTYD olarak bu atılım ihtiyacını “Turizmde Dönüşüm” olarak adlandırıyoruz ve bu yönde tüm sektör paydaşları ile iş birliği içinde bir çalışma gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 


Ülke sathında 12 aya yayılan; markalaşmayı, çeşitliliği ve destinasyon bazlı yönetimi öngören bu dönüşüm, turizmin fiziksel alt yapısının dönüştürülmesini 

ve artık çok geride kalmış olan turizmin temel yasa-larının da tümüyle gözden geçirilmesini, imar planlarında 60-70-80 milyon turisti bize kazandıracak değişikliklerin, tesislerimizi ve destinasyonlarımızı uluslararası rekabet ve konfor düzeylerine getirecek yatırımların yapılmasını, turizmin imalat sanayiinden ayrı tutulmadan ihracatçı kimliğine uygun muamele görmesini, yönetim sistemimizin baştan aşağı yeninden ele alınmasını gerektiriyor. Turizm imalat sanayiinden ayrı tutulmamalı ihracatçı desteklerinden aynı şekilde yararlanmalı. Bu yönde görüş ve politika üretmek sorumluluğu elbette biz turizm sektörü aktörlerinindir; 2018 yılı içinde, ülke örneklerinin 

de aynı çerçevede incelendiği bir çalışma taslağını tamamlamayı ve hükümetimizle paylaşmayı hedefliyoruz” 
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6 Ukrayna'da faaliyetlerine 
devam eden Welcome 
Tour Ukrayna, Türkiye'ye iki otel yatırımı ile geliyor. 
Kapadokya'ya ii farklı mağara 
Otel yatırımı yapan girişimci 
İbrahim Ünsal, “İki güzel otel ile 7 yıl aradan sonra ülkemize 
Yatırıma başladık” dedi. 


Türkiye'ye 


otel yatırımı ile döndü 


Welcome Tour ile 7 yıl önce Ukrayna'da ticari faaliyetlerine başlayan İbrahim Ünsal, Ukrayna'da VIP incoming hizmeti, otel ve kendi bünyesindeki VIP günübirlik daire kiralama ile turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Kalite odaklı hizmet anlayışı le sektöründe tanınan isimler arasına giren İbrahim Ünsal, çok sevdiği otelcilik sektörüne ülkesinde de adım atmaya karar verdi 


İlk tercih Kapadokya 

Yozgatlı girişimci Ünsal, ilk otel yatırımı için memleketine yakınlığı ve farklı turizm yapısı ile hayranı olduğu Kapadokya'yı seçti. 


7 yıldır Ukrayna'da bulunan ve sık sık Türkiye'ye gelen 
genç girişimci, Kapadokya'da yılbaşı itibari ile 13 odalı Mahzen Cave Hotel'i hizmete açtı. Otelciliğe farklı bir noktadan adım atan Ünsal, kolay bir yatırım yerine Kapadokya'nın uzun uğraşlar ve emek isteyen bir noktasında sektöre giriş yaptı. 


Ahşap ve kayanın dansı 

Mahzen Cave Hotel, Kapadokya'nın en huzurlu yeri olan Ortahisar'da yer alıyor. Geniş ve manzaralı teraslara sahip olan otelin, yüzde 100 kayadan oyma 
13 lüks odası bulunuyor. Otel için ahşap ile kayanın 
hayran bırakacak bir harmanı diyebiliriz. 


İkinci otel de Kapadokya! 
Yeni yatırımdan çıkmasına rağmen İbrahim Ünsal, Kapadokya'ya ve mağara otellere olan hayranlığı nedeniyle ikinci yatırıma göz kırptı. Ünsal, Ortahisar'daki Oueens Cave Hotel'i de bünyesine ekleyerek Mahzen Gueens Cave Hotel ismi ile ikinci oteline de hayat verdi. 


Ukrayna'da otel yatırımı yapacak 

Genç turizmci, Welcome Tour Ukrayna ve otelleri hakkında Tourism Today'e açıklamalarda bulundu. 
Welcome Tour'u 2008 yılında hizmete açtıklarını 

ve 2011 yılından bu yana da Ukrayna'da faaliyet gösterdiklerini söyleyen İbrahim Ünsal, “Ukrayna'da VIP karşılama, otel rezervasyonları ve VIP günübirlik dairelerimizin kiralanması ve restoran işletmeciliği ile ticari hayatımıza devam ediyoruz. Ukrayna'ya farklı ülkelerden gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz. 
İlerleyen dönemde Ukrayna'da bir de otel yatırımı yapacağız" dedi. 


“Misafir memnuniyeti bizi motive ediyor” 

Welcome Tour, Türkiye'de ve Ukrayna'da çağrı merkezi hizmeti de veriyor. Türkiye'de 20'nin üzerinde otele çağrı merkezi hizmeti verdiklerini belirten İbrahim Ünsal, “Bu çağrı merkezi ile Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olarak otellere hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu. 7 yıldır Ukrayna'da kalite odaklı çalıştıklarını ve bu noktada büyük beğeni gördüklerini söyleyen Ünsal, “Misafir memnuniyeti bizi daha fazla motive ediyor. Bu nedenle kalite ve misafir memnuniyeti odaklı çalışmaya devam ediyoruz" diyor. 


“İddialı bir otel ortaya çıkardık” 

7 yılın ardından Türkiye'de daha fazla yatırım yapmak 
istediklerini söyleyen Ünsal, otel yatırımlarına da değindi: “Ben Yozgatlıyım ve memleketimize en 

yakın turizm bölgesi Kapadokya'dır. Kapadokya'yı 

çok seviyoruz. Hep Kapadokya'da bir otelimiz olsun istedik. Mahzen bu sayede hayat buldu, İlk otelimiz. 
Mahzen Cave Hotel, toplamda 13 farklı odası ise hizmete girdi. Her odanın kendisine has bir hikayesi var. Kapadokya'da şunu gördük: Bu işi yapmanız 

için iyi bir vizyona ihtiyacınız var. Kapadokya'da profesyonel turizmci çok. Turizmi çok iyi bilmek ve vizyonunuzun olması gerekiyor. Biz de Kapadokya için gerçekten iddialı bir otel ortaya çıkardık. Bu otelimizin Kapadokya'da ilk 10'a girebileceğini düşünüyoruz” dedi. 


İkinci mağara otel 

İkinci otel için de Kapadokya-Ortahisar'ı seçtiklerini söyleyen İbrahim Ünsal, “Mahzen Cave Hotel'i hayata geçirirken çok keyif aldık. Bu durum bizde yeni bir otel yatırımı yapma isteği uyandırdı. Dolayısı ile Oueens Cave Hotel'i de bünyemize alarak Mahzen Gueens Cave Hotel olarak 15 Nisan itibariyle hizmete açıyoruz. 
Bu otelimizin de mağara ve kayadan oyma konseptli 
13 delüks odası bulunuyor. 3000 m2 kendisine ait 
vadisi ve Toplam 4200 m2 alan ile Kapadokya'yı tercih eden misafirlerimize farklı bir hizmet vereceğiz" diye konuştu. 


Kalite hep ön planda 

Otel yatırımlarını severek ve isteyerek yaptıklarını söyleyen İbrahim Ünsal, açıklamalarına şöyle devam etti: “Masraf bir işe koyulduk. Her detayın maliyeti var. Bu yatırımları severek yaptık. Mağara odalarımızda doğallık ön planda. Yapay bir otel yatırımı istemedik. 
İçimize sinen ve severek içine girdiğimiz bir iş oldu. 
Welcome Tour Ukrayna gibi bu otellerimizde de 

kalite ön planda olacak. Kaliteli otelcilik için de bence Kapadokya en iyi adres” 
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Anmtalys 


Hindistan'ın düğün destinasyonu oldu 


66 Geçtiğimiz günlerde 


Rixos Premium Belek'te gerçekleştirilen | milyon dolarlık Hint düğünü, 
Antalya'nın Hindistan'da düğün destinasyonu haline geldiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak Hint düğünleri ile Antalya ilerleyen yıllarda daha fazla düğüne evsahipliği yapacak. 


Antalya'da Hint düğünü sezonu açıldı. Hindistanlı işadamının oğlu, Antalya'daki Rixos Premium Belek'teki 3 gün 3 gece süren ve 1 milyon dolara mal olan düğünle dünya evine girdi. 


Türk Gecesi yapıldı 

Hindistan'ın önemli iş adamlarından Arjun Khatri'nin oğlu Kunal Khatri ile yine iş adamı Hiralal Tharwani'nin kızı Sena Tharwani Antalya'da dünya evine girdi. Üç gün üç gecelik yılın ilk Hint düğünü, Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Rixos Premium Belek'te 3 gün önce, gelini dört kişinin taht üzerinde taşımasıyla başladı. Gelin Tharwani, taht üzerinde, damat Khatri ise kendisine eşlik eden dansözlerle dans ederek düğün alanına geldi. Sabahın ilk saatlerine kadar sınırsız yiyecek, içecek servisi yapılan ve masrafta kaçınılmayan düğünün ilk gününde Türk Gecesi' yapıldı. Türk örf adetlerine göre geçen ilk günün ardından iki gün daha süren düğünde Hindistan'dan gelen davetliler yöresel kıyafetleriyle sabaha kadar dans etti. 


Düğün sabaha kadar sürdü 

Düğünün son gününde Gelin Tharwani, hazırlanan düğün arabasına bindi. Tharwani, üstü açık arabanın içinde, davetliler ise çalan müzikle düğün alanına yaklaşık 30 dakika süren yolculukla vardı. Damat Khatri de arabanın içinde dans ederken, davetliler de damada eşlik etti. Damat Khatri'nin düğün alanına varması ise 60 dakika sürerken, daha sonra geleneksel olarak gelin ve damadın buluşması gerçekleştirildi. 
Düğün, sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. 


6 düğün daha yapılacak 
Bu senenin ilk Hint düğününü yaptıklarını söyleyen Rixos Premium Belek Genel Müdürü Levent Akkiraz, “Bu sene bu şekilde 6 düğünümüz olacak. 2 senelik süren Hindistan pazarımızın meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. Türk turizmi için inşallah hayırlı olur” dedi. 


“1 milyon dolar maliyeti oldu" 

Düğün için bütün konsepti kendilerinin hazırladıklarını ifade eden Akkiraz, “Hindistan'da ve burada çalıştığımız. 
acenteyle beraber evlerinden hava alanına kadar transferlerini, otele gelip yerleşmelerine, düğünün 

her türlü dekorasyonuna kadar hepsini biz burada ayarlıyoruz. Bu düğünümüz 1 milyon dolar maliyetli oldu. 125 oda civarında, 250 kişi geldi. Nisan ayında bir düğünümüz var yaklaşık bunun 3 katı kadar olacak. O dönemde sadece Hint düğünü için otelimizi kapatmış bulunacağız” şeklinde konuştu. 


Avrupa'nın en büyük 2 tane düğünü 

Son 2 senedir Hindistan pazarında büyük emekler verdiklerini belirten İnventum Global Proje Direktörü Mustafa Onat ise “Bu emeklerin meyvelerini bu sene almaya başladık. Bu düğün Hindistan'da ünlü bir işadamının düğünü, bu düğünle beraber önümüzdeki günlerde özellikle Nisan ayında Avrupa'nın en büyük 
2 tane düğününü yapacağız. Bunun hazırlıkları kısa 
bir şekilde sürmüyor. Bu düğünler için aşağı yukarı bir yıllık bir hazırlık aşamasından geçiyoruz. Hazırlıklardan sonra düğünler 3 gün boyunca, 9 farklı organizasyon geçiyor. Bu aileleri aldıktan sonra Antalya turizmine 
Hindistan pazarında özellikle düğün olarak yılda 20 
düğün konfirme etmek istiyoruz” diye konuştu. 


Antalya, düğün destinasyonu oldu 

6 tane daha Hint düğünü yapacaklarını dile getiren 
Onat, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bu düğünden sonra 5 düğünümüz daha var. Bu durum Antalya turizm destinasyonunu Hint düğün pazarında büyük emeklerle pazarlama çalışmasını yaptık ve Hindistanlılar artık Antalya'yı düğün destinasyonu olarak biliyorlar." 


Gelir, 15 milyon doları bulacak 

Yaptıkları düğünün küçük çaplı bir düğün olmasına rağmen bütçesinin 1 milyon dolar olduğunu söyleyen Mustafa Onat, "Nisan ayında yapacağımız düğünlerle toplam beklediğimiz gelir, 15 milyon dolar civarını bulacak. Bu büyük düğünlerden sonra küçük çaplı düğünlerde yapacağız ve Antalya'nın düğün pazarında büyük bir gelirini alacağız” dedi 


“Hollywood yıldızları da gelecek” 

Nisan ayında Hindistan'ın sayılı 40 ailesinden birinin düğününü yapacaklarını ifade eden Onat, düğüne bin 200 kişi katılacağını belirtti. Mustafa Onat, “Özel uçaklarla Hindistan'dan gelenler ve bizim ayarladığımız charter uçaklarla gelecekler Düğünümüze Hollywood yıldızları da gelecek. Türk kültürünü yansıtmak için sema, şaman gibi şovları yapılacak” dedi. 
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Yusuf Gerçeker 


“Alkolsüz tatili tercih eden ciddi bir kitle var” 


“AÜ NiNE 


GE VonebelvekoriişlemeMüdürü 


Yusuf Gerçeker, Alanya'da sundukları alkolsüz aile oteli konsepti ile 

büyük ilgi gördüklerini söyledi. 
Wome Deluxe olarak Trabzon'da bir sehir oteli açmak için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gerçeker, ilerleyen dönemde bir de termal otel yatırımı yanmak istediklerini söyledi. 


Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Alanya'da 
2015 yılının sonunda hizmete giren Wome Deluxe 
Hotel, alkolsüz aile oteli konsepti ile büyük beğeni kazandı. Enerji ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren, Ortadoğu Grup'un turizm yatırımı olan Wome Deluxe 


Gördüğü ilgi yatırıma yöneltti 

2015 sezonu sonunda hizmete giren ve açıldığı 
günden bugüne artan bir ilgi ile karşılaşan Wome Deluxe Hotel'in yatırımcısı olan Ortadoğu Grup, otelin Alanya'da gördüğü ilgi karşısında iki yeni 

otel için çalışmalarına hız verdi. Ortadoğu Grup, Trabzon'da açacağı şehir otelinin projesini tamamladı. 
Önümüzdeki günlerde bu otelin inşasına başlayacak olan Ortadoğu Grup, bir de termal otel yatırımı planlıyor. 


İyi bir ilgi gördü 

Wome Deluxe Hotel İşletme Müdürü Yusuf Gerçeker, 
2015 sezon sonunda hizmete giren tesisin iyi bir ilgi 
ile karşılaştıklarını bu ilginin büyüyerek devam ettiğini söyledi. Gerçeker, “2015'in sezon sonunda açıldık. 
Deneme amacıyla açılışımızı yaptık ama bu rağmen kışı iyi geçirdik. Yaz rezervasyonları da gayet iyi ilerledi. Yeni açılan bir otel olarak dezavantajlarımızı ve avantajlarımızı görme imkanı yakaladık. Bunları da iyi gördük. Ama çok şükür deneme sürecimiz gayet başarılı geçti" dedi. 


2018'den umutlu 

2016 ve 2017 yılında da sistemlerinin oturduğunu kayd 
eden Yusuf Gerçeker, “2017 yılı tabi ki daha iyi geçti. 
Çünkü artık tanınan bir oteldik. Sunduğumuz hizmeti de göstermiştik. Temmuz ve Ağustos ayları dolu dolu geçti. 2018'de ise geçen seneki Mart ayı rakamlarını yakalamış durumdayız. Erken rezervasyonlarda da yüzde 25 doluluk yakaladık. İnşallah daha da iyi olacak. Son katıldığımız İstanbul'daki EMITT fuarında meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde herkesin 2018'e umutla baktığını gördük. Wome Deluxe Hotel olarak bizler de 2018'e umutla bakıyoruz. İyi bir sezon geçireceğiz diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. 


Alanya borsa haline geldi 

Yusuf Gerçeker, konseptlerini "Alkolsüz Aile Oteli” olarak tanımladı. Gerçeker: “Antalya otelleri denince insanların yiyip içtiği ve eğlendiği bir şehir akla geliyor. 
Ancak, turizm sektörü içinde alkolsüz tatili tercih eden aileler de mevcut. Biz alkolsüz bir aile oteli olarak sektörde yerimizi aldık. Bu bir risk olabilir ama alkolsüz tatili tercih eden ciddi bir kitle olduğunu 

da unutmamak gerekiyor. Risk mi avantaj mı ama görüyoruz ki avantaj, Özellikle Alanya bölgesi alkolsüz otellerin borsası haline geldi. İki tane bu konseptle hizmet veren otel varken şimdi bölgemizde 7-B tane 

5 yıldızlı alkolsüz aile oteli var. Bunun altında 4 ve 

3 yıldızlı oteller de var. Antalya genelinde ise 50 
küsur alkolsüz otel var, Bu otellerin önemli bir kitlesi bulunuyor. Bu profil varken bu tarz otellerin olması da normal" dedi. 


“Sektörde bir kavram kargaşası var” 

Yusuf Gerçeker, geçtiğimiz günlerde kurulan Antalya Helal Turizm Derneği'nin de kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Gerçeker, “Geçtiğimiz günlerde Antalya Helal Turizm Derneği'ni kurduk. Bende kurucu üyelerinden biriyim. Bu derneği kurduğumuzda diğer otelci arkadaşlarımız 'Biz haram turizm mi yapıyoruz?" 
diye konuştular. Bu derneği kurarken böyle bir ayrım yapmayı amaçlamadık. İnsanların ibadet edebileceği, kadınların daha rahat olacağı bir konsept ile hizmet veriyoruz. Buna da alkolsüz aile oteli diyoruz. Sektörde bir kavram kargaşası var. Biz otelimizi alkolsüz aile oteli olarak tanımlıyoruz. Yurt dışından birçok Arap misafir ağırlıyoruz. Ortadoğu ve Arap ülkelerinde helal turizm olarak adlandırılıyor" diye konuştu 


Şehir ve termal oteli açacak 

Ortadoğu Grup'un Wome Deluxe Hotel ile başarılı bir yatırım gerçekleştirdiğini söyleyen Yusuf Gerçeker, Ortadoğu Grup'un yeni otel yatırımlarına da değindi. 
Ortadoğu Grup'un ağırlıklı olarak enerji ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Gerçeker, “Ortadoğu Grup, Trabzon'da projesi tamamlanan bir şehir oteli için hazırlıklarını sürdürüyor. 200 odalı bir şehir oteli olacak. Projesi bitti ve önümüzdeki günlerde de inşaatına başlanacak. Bir sonraki hedefimiz ise termal otel açmak. Onun yeri tam olarak belli değil termal olacağı kesin" diye konuştu. 
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han Çakıcı 

Royal Seginus'ta 

Antalya'daki otelleri ile Türk turizmine önemli katkılar sağlayan Stone Group, Lara'daki yeni tesisi Royal Seginus Hotel'in 

Genel Müdürlüğüne Ayhan Çakıcı'yı getirdi. Son olarak 

Bodrum'da görev yapan deneyimli turizmci Ayhan Çakıcı, 

Royal Seginus ile Antalya'ya geri döndü. 


» 


Mehmet 
Yalçınkaya 


Lujo Hotel 
Bodrum 


Önder Körük'e “En İyi Şef” seçildi emanet Anadolu Yakası'nın en prestijli oteli 


Sektörün tecrübeli isimlerinden 
Önder Körük, Lujo Hotel Bodrum 
Genel Müdürlüğü görevine başladı. Sektörde tecrübesi ile dikkat çeken Önder Körük, her şey dahil Â La Carte konsepti ve 
Art&Joy teması ile Nisan ayında kapılarını açmaya hazırlanan 
Lujo Hotel'de farklılık arayan konuklarını lükse davet ediyor. 


Wyndham Grand İstanbul Kalamış 
Marina'nın Executive Şefi Mehmet 
Yalçınkaya ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Lezzet Ödülleri yarışmasında 'En İyi Şef ödülünün sahibi Mehmet Yalçınkaya oldu. 


Riolavitas Resort'te 

Konaklama sektörünün deneyimli ismi Yaşar Sunal, geçirdiği rahatsızlık ve ameliyat nedeniyle ara verdiği çalışma hayatına geri döndü. Yaşar Sunal, Lavitas Hotels'in Manavgat-Titreyengöl'de yer alan tesisi Riolavitas Resort & Spa'nın Genel Müdürü oldu. 


Fethi İz 
Gloria Serenity'nin İşletme Müdürü oldu 


Fethi İz, Gloria Serenity Resort'un İşletme Müdürlüğüne getirildi. 2013'te Gloria Ailesi'ne katılan 

ve Giloria Verde'de Önbüro Müdürü olarak görev yapan İz. 2013 sonunda Glorla Serenity'ye transfer oldu. Gösterdiği başarılı çalışmalar sonrasında İz, 2017'de İşletme Müdür Yardımcılığı'na atandı. Genç turizmci, 0012018 tarihi itibari le de Gloria Serenity'nin İşletme Müdürlüğüne getirildi. 


Mehmet Arı 
Serenis Hotel Side'de 


Mehmet Arı, Manavgat'ta yer alan Serenis Hotel Side'nin Genel Müdürü oldu. 
Deneyimli turizmci, Mehmet Arı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görevini açıkladı. Arı: “Meslek hayatıma daha büyük heyecanla Serenis Hotel Side çatısı altında Genel Müdür olarak devam edeceğimi paylaşmak istedim" dedi 


Özmeriç 
Fairmont Ouasar 
Istanbul'da 


Aybattı 
Gloria Golf ve 
Sports Arena'nın 


Otel Müdürü İstanbul'un kalbi Mecidiyeköy'de yer alan ve Ocak ayında birinci oldu yılını kutlayan Fairmont Ouasar İstanbul'un Genel Müdür Yardımcılığı 
Giloria Hotels, Gloria(EGİİREBORE görevine, turizm sektörünün ve Gloria Sports Arena'nın otel 


deneyimli ismi Can Özmeriç getirildi. 
Yirmi yılı aşkın otelcilik deneyimi bulunan Özmeriç, özellikle ciro yönetimi ve satış & pazarlama alanındaki birikimini, bundan böyle 
Fairmont Ouasar İstanbul'da değerlendirecek 


müdürlüğüne genç turizmci Sinan 
Aybattı'yı atadı, Gloria bünyesinde shifleader, resepsiyonist, ön büro şefi, ön büro müdür yardımcılığı, ön büro müdürlüğü gibi görevlerde bulunan Sinan Aybattı son 1 yıldan bu yana da Gloria Golf Resort ve 
Gloria Sports Arena otel müdür yardımcılığı görevini sürdürüyordu. 
Aybattı, OLO1.2018 tarihi itibariyle 
Gloria Golf ve Sports Arena Otel Müdürlüğü'ne atandı. 


Nazif Demir 
BW Premier Cappadocia'da 


Turizm sektörünün deneyimli ismi Nazif Demir, BW Premier Cappadocia'nın Genel Koordinatörü oldu. 

Kapadokya turizmini en yakından tanıyan isimlerden biri olan Nazif Demir, tecrübelerini BW Premier Cappadocia için kullanacak. 


Mehmet Önel 
Jazz Travel'da 
Geçtiğimiz günlerde CIP Service Travel'daki Satış & Pazarlama Koordinatörlüğü görevini bırakan 


Mehmet Önel, Jazz Travel'in Genel Müdürü oldu. Deneyimli turizmci Mehmet Önel, Jazz Travel'da başarılı çalışmalarına devam edecek. 
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Melis men 
Karlık 

Mardan 


Palace'tan ayrıldı 


Mardan Palace Event Satış 
Müdürü & Düğün Yöneticisi Melis 
Dinçmen Karlık, görevinden ayrıldığını açıkladı. Melis Dinçmen 
Karlık, 2006 yılında Mardan 
Palace bünyesine katılmıştı. 
Görev yaptığı süreçte ulusal ve uluslararası basınlarında yer 

alan düğünlere imza atan Melis 
Dinçmen Karlık, ses getiren 

Hint ve İran düğünlerinde de ön plandaydı. 


Aybars Özar 
Gezinomi'de 


Online seyahat pazarının dinamik markalarından Gezinomi, kadrosunu güçlendiriyor. Geçtiğimiz günlerde HSC Travel'dan ayrılan Aybars Özar, Gezinomi bünyesine katılarak yapacağı çalışmalarla Şirketine katkı sağlayacak. Genç turizmci, Gezinomi'de Şehir Otelleri Kontrat Yöneticisi olarak görev yapacak. 


Mahmut 
Ekic 
Visawork 

Antalya'da 


Konaklama sektörünün deneyimli ismi Mahmut Ekici, kariyerine ortağı olduğu Visawork Antalya'da 
'devam edecek. Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 
“Değerli otel ve sektör yöneticileri, kıymetli büyüklerim ve dostlarım, artık tüm departmanlar için yabancı personel ihtiyacınızı karşılamak üzere ortağı olduğum Visawork Antalya firmasında sizlere destek olmaya çalışacağım” dedi. 


v TUZU SUTU 
ÇUKTOB'UN yeni başkanı Can Akşit oldu 
Çukurova Turistlik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (ÇUKTOB) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Murat 


Demir ve Seyhan Otel Genel Müdürü Can Akşit yarıştı, Yapılan seçimde Can Akşit'in hazırladığı iste ÇUKTOB'un yeni yönetimi olarak belirlendi. 


Yurder Yıldız 
Grand Prestige Hotel Side'de 


Yurder Yıldız, Grand Prestige Hotel Side'nin Satış&Pazarlama Direktörü oldu Sektörün deneyimli ismi Yurder Yıldız, deneyimlerini bundan sonra Grand Prestige Hotel Side için kullanacak. 
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2016 yılında hacminin 30.8 milyar TL'ye, 2017 yılında 


ise 40 milyar TL'yi aştığı tahmin edilen e-ticaret sektörünün büyümesi, tüketicilerin karşılaştırmalı o fiyat aramalarını da hızlandırıyor. Bu yıl kuruluşunun. 


10'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Cimri.com'un aylık ziyaretçi sayısının 5.8 milyona, 276 olan mağaza 


. . 

t atı Ici le re sayısını ise 400'ün üzerine çıktığı belirtiliyor. Koç, 

platformları üzerinde dokuz ana ve 2 bin 100 alt mi kategoride karşılaştırma fırsatı sunduklarını belirterek t r f tt r k “Önümüzdeki dönemde kitap, otomotiv, tatil ve uçak a sa r u e I e ce bileti karşılaştırması yapma imkanı da sunacağız” 

diyor. 
Başarı hikayesi 


Geçen yıl sitenin mobil ara yüzünü de yenilediklerini i ve yeni teknolojiler kullanarak mobilde site açılış hızını 


Sherwood Resorts & Hotels Batı Avrupa Satış ve Pazarlama Müdürü Sezer SEL, ii artırdıklarını ifade eden Koç, "Yaptığımız bu yatırımla i Sİ ie mobilde organik trafiğimizi yüzde 50 artırdık. Bugün a Tourism Today için Batı Avrupa pazarını değerlendirdi. — ziyaretçilerimizin yüzde 60'ı mobilden geliyor. Mobil Şener, “Türkiye'ye her sene gelen ancak siyasi sıkıntılar ya da çevre baskısı nedeniyle geliştirmemizle Google'da başarı hikayesi olduk” diye İspanya'ya ya da başka bir ülkeye giden profil Türkiye'yi özledi" dedi. 


konuşuyor. 


Yurt dışına açılacak 

Yakın zamanda masaüstü web sitelerini de yenilediklerini ve bazı önemli işbirlikleri ile büyümelerini daha da hızlandırmaya çalışacaklarını söyleyen Serkan Koç, gelecek hedeflerini ise 

şöyle anlatıyor: “Biz bu yıl içinde platforma farklı ürün ve hizmetlerde karşılaştırma yapılmasını sağlayacağız. Ürün sayısını mevcudun 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yeni kategoriler ekleyeceğiz, otomotiv ve kitap gibi. Tatil ve uçak bileti karşılaştırmasını ise global bir entegratör ile yapacağımız işbirliği çerçevesinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu yıl itibariyle müşterilerimize kişiselleştirilmiş sayfa sunmalı hedefliyoruz. 2018'de mobil uygulamamızı tüketicinin hizmetine sunmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bir başka isteğimiz bu işi karşılaştırmadan çıkarıp, ihtiyacı listeleyen bir. 
platforma dönüşmek. 2019 hedefimiz ise platformu yurtdışına açmak” 


Para tasarrufu sağlayacak 

Karşılaştırma siteleri, müşterilerine zaman ve para tasarrufu sağlamanın yanı sıra mağazalar açışından da Pazar yerleri gibi önemli bir rol model üstleniyor. Cimri sayesinde mağazalara rafineri edilmiş müşterilerin yönlendiğini dile getiren Koç, 2018'de bir başka planlarının ise farklı mecralarda reklam yapmak olduğunun altını çiziyor. 
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Türkiye'nin üç yılına damga vuracak 


66 Dünyanın en büyük üçüncü MICE fuarı olan ACE of MIG... Türkiye, dünyanın en büyük üçüncü kongre, toplantı 
ve etkinlik sektörü fuarı olan ACE of M.I.C.E. Exhibition 


Exhibition by Turkish Arlines'n kapanış rakamları belli by Turkish Alrlines'a ev sahipliği yapıyor. 40 ülkeden oldu. 40 ülkeden 617 kongre, toplantı ve etkinlik satın 617 önemli satın alıcının katıldığı fuar, İstanbul 

alıcısı ve 15.872 MICE profesyoneli, Türk turizminin Kongre Merkezi-1CC'de gerçekleştirildi. Bu büyük Rİ gi iz organizasyona 15 bin 872 MICE profesyoneli katıldı ve önümüzdeki üç yılına damga vuracak iş anlaşmaları önümüzdeki 3 yıl boyunca Türk turizminin geleceğine imzaladı. damga vuracak iş anlaşmaları gerçekleştirildi. 


33 ülkeden 169 yabancı firma 

Turizm Medya Grubu Başkanı ve Türkiye Etkinlik, Toplantı ve Kongre Sektörü Yöneticileri Derneği (TETKID) Başkanı Volkan Ataman, Türk turizmi adına büyük bir organizasyonu başarı ile tamamladıklarını ifade etti. 33 ülkeden 169 yabancı firmanın ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines'a stantlı katılım gösterdiğinin katıldığının altını çizen Volkan Ataman, “Kongre, turizm etkinlik sektöründe yüksek hacimde iş bağlantılarının gerçekleştirildiği bir buluşmayı tamamladık. Türkiye'nin etkinlik alanında bilinirliliği ve farkındalığı zaten ön plandaydı, ACE of M..CE Exhibition by Turkish Airlines ile bize olan güveni tekrar sağladık" dedi. 


3.896 B2B görüşme yapıldı 
40 ülkeden katılan 200 satın almacının ACE of 
MİCE Fuarı'nda işbirliği fırsatı aradıklarını sözlerine ekleyen Ataman, "Yerli ve yabancı 617 hosted buyer uluslararası kongre ve etkinlik satın almacısı, Türkiye'nin potansiyeline inanarak buluştu. 
Organizasyonda toplam 3.896 B2B görüşme yapıldı. 
Türkiye'nin en büyük B2B etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz” dedi. 


I Love Turkey 
Dünyada etkinlik ve kongre alanında çok önemli noktalarda bulunan yabancı konuşmacılar İse podyuma 'l Love Turkey” dövizi ile gelmişti. Konuşmalarında Türkiye'ye olan güvenlerini dile getiren Festi Group Kurucusu Valerio Festi, Etkinlik Teknolojisi Gurusu Corbin Ball ve White Fox Danışmanlık Kurucusu Mat Johnson, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve MİCE sektörünün dinamikleri açısında çok zengin bir potansiyel olarak gördüklerini ifade ettiler. 


Fuarda görüşme yaptılar 
ACE of MILC.E. Exhibition by Turkish Airlines Fuarı için 


Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, ABD, 


Kanada, Arjantin, Hindistan, Çin, Rusya gibi ülkelerin kongre, etkinlik ve toplantı düzenleyen şirketleri, Türkiye'de organizasyon yapabilmek için gerekli görüşmeleri bu fuarda yaptı. 


Birbirinden önemli oturumlar. 

Alanında uzman konuşmacıları 3 gün boyunca ağırlayan ACE of M..C.E. Exhibition by Turkish Airlines'ta ziyaretçiler, gerçekleşen oturumlara da yoğun ilgi gösterdi. 


Bu sene 'Kreatif Etkinlikler konseptini merkezine alan ACE of MI.C.E. Exhibition by Turkish Airlines; kreatif etkinliklerden etkinlik teknolojilerine, toplantı endüstrisinden UNICEO Kurumsal Eğitim Programı'na, DijİMİCE Oturumu'ndan ICCA Oturumu'na, iletişim oturumundan yeşil etkinliklere kadar birçok oturumla sektörel eğitim misyonunu da yerine getirmeye devam. 
etti. Oturumların son derece keyifli olduğunu belirten dinleyiciler, program sonlarında konuşmacılarla sohbet etmek için salon çıkışlarında beklerken, konuşmacılar da yoğun ilgiden dolayı yüksek memnuniyet içinde olduklarını dile getirdi. 


Turizm Bakanlığı katkılarıyla Gala Yemeği 

Fuarın açılış günü olan 21 Şubat'ta, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilen gala yemeğinde, protokolden üst düzey isimlerin yanı sıra oturum konuşmacıları, Hosted Buyer'lar ve basın mensupları da yer aldı T.C, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen gala yemeği, TC. Kültür 

ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un mesajıyla başlarken, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel'in lezzetli yemeklerinin tadını çıkaran misafirler, bir yandan da tüm gün süren 'network' görüşmelerine devam etti. Fuar kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda konuşmacı olarak yer alan ünlü isimlerin de yer aldığı galada, misafirler gün içinde oturumlarına katıldıkları isimlerle sohbet etme fırsatı buldu. 


Boğaz manzarasında tekne turu 

ACE of M..CE. Exhibition by Turkish Airlines'ın 

açılış gününün akşamında, yabancı 'Satın Alıcılar", Beşiktaş'tan kalkan bir tekne ile İstanbul Boğazı'nın. 
eşsiz manzaralarının tadını çıkardıkları bir tur ile keyifli anlar yaşadılar. 40 farklı ülkeden gelen yabancı misafirler, gerçekleştirilen boğaz turunda, fuarın ilk günün yorgunluğunu harika manzaralar ve lezzetli ikramlar ile üzerlerinden attılar. Tekne turu sırasında, İstanbul'un sunduğu eşsiz manzaraları hayranlıkla takip eden yabancı "Satın Alıcılar' ve konuşmacılar, şehri çok beğendiklerini ve burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ettiler. 


Yılın En İddialı Partisi: AMEZİng Party 

İstanbul Kongre Merkezi'nin girişine kurulan 'dome çadırda' gerçekleştirilen, ulusal ve uluslararası hosted buyerlar, katılımcı firmalar, konuşmacılar ve uluslararası MİCE dernek başkanlarının katıldığı partide, video mapping şov, müzik grupları, DJ ve sürprizlerle dolu dans performansları eşliğinde davetlilere unutulmaz 

bir gece yaşatıldı. Eğlencenin zirve yaptığı gecede, 360* video mapping şov ile davetlilere inanılmaz bir atmosfer hissettirlirken, birbirinden lezzetli kokteyileriyle müzik ve dansın ritmi her geçen saniye yükseldi. Davetliler, birbirinden eğlenceli DJ ve dans şovlarıyla eğlenceye doydu. 
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Çabuk Yağlanan Saçlar için Evde Bakım Önerileri 


Yağlı bir saç tipine sahipseniz ve saçlarınızı hemen hemen her gün yıkamak durumunda kalıyorsanız, size sunduğumuz doğal çözümlere göz atabilirsiniz. 

Dış etkenler veya saç tipi sebebiyle hemen yağlanan saçlar, kötü bir görünüm ortaya çıkarır ve canınızı sıkabilir. Saç derisinde meydana gelen yağ, saçları besler ve korur. Fakat yağlı saçlardaki aşırı sebum üretimi saçları ağırlaştırır ve zayıf bir görünüm verir. 


Saçlarınızda kepek problemi de varsa, sebum ile birleşen kepek, saç derinizde bir tabaka oluşturarak hedef almasına fırsat vermez. Bundan dolayı saçlar incelmeye ve dökülmeye başlar. Saçların çabuk yağlanması kalıtımsal bir özellik olabilir. Bunun dışındaki bazı etkenler de saçların hızlı bir şekilde yağlanmasına sebebiyet verir. 


Çabuk yağlanan saçları kurutma makinesi olmadan doğal bir şekilde kurutmanız da işe yarayacaktır. Son günlerde çok popüler olan kuru şampuanlar yağlı saçlarda etkilidir. Yağlı saçlara sahip kişiler için acil durumlarda kullanmak üzere çantalarınızda bulundurmalarını öneririz. 
Öğleden sonra yağlı göründüğünü düşündüğünüz saçlarınızı öne eğerek saç diplerinden itibaren uygulayın. Kolayca şekil verdiğinizi ve yağlı görüntünün kaybolduğunu göreceksiniz. 


Yağlı Saçlara Evde Bakım Önerisi 

Elma Sirkesi 

Elma sirkesi, saç için son derece faydalı bir uygulamadır. Saçların yağlanmasını geciktirmeyle beraber, kepek sorununu da engeller. 

Saçlarınızı şampuanladıktan sonra, durulama suyunun içine 4 - 5 kaşık 

elma sirkesi koyun. Bu karışımla saçlarınızı durulayın ve 5 dakika kadar N bekleyin. Son olarak duru suyla saçlarınızı elma sirkeli sudan temizleyin. 

Bu işlemi, haftada en az 2 veya 3 kez uygulayabilirsiniz 


Aleo Vera Jeli 
Cilt ve saç bakımı için mucizevi bitki olan aloe veranın jeli, yağlı saçlar için faydalanabileceğiniz doğal uygulamalardandır. Aloe vera özlü şampuanlar kullanabilir veya aloe vera jelini şampuanınıza ilave edebilirsiniz. Orta boyda şampuanın içine, 1 tatlı kaşığı limon suyunu ve 
1 tatlı kaşığı aloe vera jelini ekleyin. Saç serinize bu karışımı uygulayın 
ve birkaç dakika bekleyin. Daha sonra ılık veya soğuk su ile durulayın. Bu işlemi her banyoda uygulayın. 


Yumurta Sarısı 
Yumurta sarısı, saçlardaki aşırı yağlanmayı engellemek için oldukça kullanılan bir yöntemdir. 2 yumurtanın sarısını ayırın ve iyice karıştırın. 
Karıştırırken içine 3 — 4 damla limon ilave edin. Islak saçlarınıza, karışımı uygulayın. Ortalama 5 dakika bekledikten sonra, saçlarınızı güzelce durulayın. Haftada 2 3 kez uygulayarak, çabuk yağlanma sorununa elveda diyebilirsiniz. 


Wish More Hotel Istanbul, sevgililere özel hazırladığı SPA paketi ile romantik anlar sunuyor. 
Lüks otel, Sevgililer Günü'nde kendilerini şımartmak isteyen aşıkları, doğu ile batı prensiplerini uzlaştıran bütünsel bakım ritüelleriyle hizmet veren SPA merkezinde, “Couple Masaj" ile ağırlıyor. Çiftler için dekore edilen VIP odalarda, akupuntur bölgelerine özel dokunuşlarla yapılan sakinleştirici ve dinlendirici özellikteki ritüele, birbirinden etkileyici 9 farklı masaj yağından biri eşlik ediyor. Sevgililerin hem bedenine hem de ruhuna hitap eden 50 dakikalık Couple Masaji'nın ardından iki kadeh beyaz şarap ve meyve tabağı ikramıyla aşk terapisini sürdüren Wish More Hotel Istanbul, toplamda 90 dakika sürecek bu özel anları 12-18 Şubat tarihleri arasında 500 TL yerine 249 TL'den fiyatlandırıyor. 


Wish More Hotel İstanbul 
Aşıkları Büyüleyici Bir Yolculuğa Çıkarıyor 


Devrim Niteliğindeki Buluş 
“La Grande Creme” 


Cilt bakımının önde gelen lüks markalarından Biologigue Recherehe, cildin yeniden yapılanması için gerekli onarımı sağlayarak, gücün geri kazanılmasını destekleyen ve cilt bariyerini 


iyileştiren devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Kış ayları boyunca Four Seasons hotel Bosphorus The Spa'da sunulacak olan La Grande Creme yaş ile bağlantılı tüm unsurlarla mücadele ederek, 

: etkin bir yüz bakımı sağlıyor. Bu mucizevi krem; boğadikeni ve mimoza özüyle yenileyici; şakayık özüyle yapılandırıcı; matrikinlerle kırışık önleyici, mürver çiçeği ve mirobalan yaprağı özlerinin karışımıyla sıkılaştırıcı; beyaz çay özü ile leke önleyici ve wasabi özüyle koruyucu nitelikleriyle ön plana çıkıyor. 


LA GRANDE 
CREME ş 


Nişantaşı'nın kalbi The St. Regis İstanbul'un en huzurlu atmosferi 


Hilton Dalaman Sarıgerme Iridium Spa, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak için Resort & Spa'ya çiftlerin ilk tercihi oluyor. Sevgililer, özel spa paketi sayesinde aşklarını 


aye & tazeliyor. 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması için deneyimleyeceğiniz ödül yağdı bu özel spa paketi, Couple Experience masaj ile keyifli bir başlangıca 

sahne oluyor. Unutulmaz paketin içerisinde ayrıca 30 dakika jakuzi kullanımına ek olarak 2 kişilik Ylang - Ylang masaj yağının huzur verdiği 45 dakika İsveç masaj terapisi bulunuyor. Masaj sonrasında ise Şef'in spesiyal şerbet ikramı sayesinde huzur dolu bir gün, tatlı bir dokunuşla son bulunuyor. Sevgililer Günü'de sevgilinize kendini özel hissettirmenin yolu Iridium Spa'dan geçiyor. 


Otel değerlendirme platformlarından HolidayCheck, 2018 yılının en iyi otellerini açıkladı. 
Dünya çapında 99, Türkiye'den ise ödüle layık görülen 18 otel arasında Hilton Dalaman Sarıgerme Resorts & Spa da yer alıyor. Ege ve Akdeniz' birleştiği noktada, misafirlerine doğanın içerisinde bir yaşam sunan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort '& Spa, 8 kategoride 900 bin turistin oylarıyla verilen Holiday Check ödüllerinde 6 kategoride en iyiler içerisinde yer aldı. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, HolidayCheck ödüllerinde lüks otel, wellness, sahil oteli ve yüzmeyi sevenler için tatil, ile tatili ve balayı gibi tüm seyahat seçeneklerinde tercih edilen en iyi oteller içerisinde yer aldı. 


Iridium 
SPA'da 
Aşkınızı 
Şımartın 
Om 


Slow Food Hareketine 


Katılmak İçin 10 Adım 


Slow Food (Yavaş Gida) hareketi, modern kültürlerdeki fast food (ayaküstü gıda) yaşam biçimine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu harekete katılmayı seçmek, tabağınızla dünyamız arasındaki bağlantıyı kuracak bilince sahip bir kişi olmayı gerektirir. Slow Food hareketini desteklediğiniz an bir tüketici olmaktan çıkıp, besin zinciri hakkında bilgi sahibi olan yardımcı üreticisi konumuna geleceksiniz. İşte slow food felsefesine girmek için ihtiyacınız olan 10 madde... 


1.Slow Food Hareketinin Anlamını Kavramak Yiyeceğimizi sosyal, etik, politik, çevresel ve ruhsal olarak algılayacağımız bir yaşam biçimidir. Zaman harcayıp güzel yemek pişirmenin, sağlıksız üretilen fast food'dan sosyal ve kültürel bakış açılarıyla daha iyi olduğunu kavramaktır. 


2. Çevrenizde Bu Hareketi Destekleyen Bir Gruba Katılın 

Slow Food hareketi 122 ülkede 100 bine yakın destekçisi olan bir harekettir. Türkiye'de Slow Food Anadolu bu hareketin destekleyici grubudur. 


3. Yemek Pişirmeye Başlayın 

Kendinize harika tariflerle dolduracağınız bir 

tarif defteri satın alın. Ananenizin ve annenizin deneyimlerine güvenin. Varsa onların tarif defterlerine el koyun ve bu tarifleri geliştirerek onlara yemek hazırlayın. 


4. Semt Pazarınızdan Alışveriş Yapın 

Slow Food hareketinin destekçisi olmanın altın anahtarlarından biri semt pazarlarıdır. Alışverişinizi pazardan yapın. 


5. GDO'lu Gıdalardan Uzak Durun 
Bazı şirketlerin, genetiği oynanmış gıdaların (GDO) insanlığın geleceği olduğu fikrini bizlere empoze etmesine izin vermeyin. GDO'lu gidalar yiyecek çeşitliliğimizi ve kalitemizi öldürüyor. GDO'lu ürünlerden kesinlikle uzak durun. 


6. Organik Ürünleri Tüketin 

Seri üretimler yerine organik ürünleri tercih edin. 
Böylelikle böcek ilaçlarına, mantar ilaçlarına ve gübre kimyasallarına daha az maruz kalırsınız. Organik yiyecekler, slow food hareketinin önemli bir parçasıdır. 


7. Kendi Yiyeceğinizi Yetiştirin 

Bunun için çiftliğiniz veya geniş bir bahçenizin olmasına gerek yok. Balkonunuz, o da yoksa pencere önünüz bile yiyeceğinizi yetiştirebilmeniz için size uygun şartları sağlar. Alanınıza göre meyve ve sebzeleri evinizde veya bahçenize yetiştirin. 


B. Evde Pişirdiklerinizi Paylaşın 
Herkes yemek pişiremez. Özellikle slow food nedir diye kafa yoramayacak kadar yoğun ve meşgul kişiler iyi birer ahçı değildirler. Pişirdiğiniz o güzel yemekleri, bu şanssız insanlarla paylaşın. 


9. Çocuklarla Yemek Pişirin 

Küçük yaşlarda çocuklarınıza nasıl yemek yapılır bilgisini verirseniz, büyüdüklerinde fast food'a teslim olmamış ve taze yiyeceklerle bir şeyler pişirmenin aslında ne kadar kolay olduğunu bilen yetişkinler yetiştirmiş olursunuz. 


10. Yanınıza Sağlıklı Bir Öğle Yemeği Alın 

İş, okul, oyun veya her ne amaçla olursa olsun dışarı çıkmadan önce yanınıza evde hazırladığınız öğle yemeğinizi alın. Hazırlayacağınız o sağlıklı sandviç, güzel paketlerseniz tazeliğinden hiçbir şey kaybetmez. 


< — Mövenpick'in 70. Yıldönümünü kutlamak üzere dünyadaki tüm Mövenpick Otelleri'nde 10 Mart - 20 

di a Nisan 2018 tarihleri arasında 70. Yıla özel lezzet festivali düzenlenecek. Mövenpick'in 70 yıldönümü şerefine hazırlanan menüde klasik ve modern lezzetleri buluşturan yedi sıradışı lezzet yer alıyor. 70. yıl menüsünde Mövenpick'in popüler biftek tartarın yeni yorumu deniz tarağı ve avokado tartar, tavuk göğsü ve armut chutney eşliğinde sunulan salade belle fermiere, milföyün tuzlu yorumu olan somon füme ve zeytin havyarlı milföy, Zürih usulü süt danasının etsiz versiyonu olan Zürih usulü şitake mantarı ve kök sebzeler, Riz Casimir'in deniz mahsullü versiyonu olan Jumbo karides ve klasik İsviçre usulü havuçlu kekin alışılmadık bir versiyonu olan havuçlu waffle bulunuyor. 


Mövenpick Hotels & Resorts'dan 
70. YILA ÖZEL LEZZET FESTİVALİ 


Kapıya teslim ev yemeğinin öncü markalarından Meal Box, 

4 çeşitten oluşan sağlıklı öğle yemeği menülerini yeni sürdürülebilir 
ambalajlarında, metal servis seti ve tepsi seçeneğiyle tüketiciye ulaştırmaya hazırlanıyor. Yeni kağıt kapları sayesinde en güncel saklama ve pişirme teknolojileriyle hazırlanabilen Meal Box menüleri, Şubat ayı itibarıyla metal servis setiyle tüketicilerin kapısına teslim edilecek. 
SmartFood vizyonuyla hazırlanan yiyeceklerin hijyenik ve doğa dostu ambalajları ilk açan her zaman Meal Box müşterileri olacak. 


Starbusks düzenlediği bir lansman ile 


yeni kahvesini tanıttı SAĞLIKLI BESLENEREK DOYMAK ARTIK 


Starbucks, Mutfak Sanatları Akademisi'nde düzenlediği bir lansman ile ir 1 
yeri ürünü alan damla Blue Mountain kahvesini tanıt. Yalnızca S0 MUMKUN Starbucks mağazasında satışa sunulacak olan Jamaica Blue Mountain, adını Jamaica dağlarını maviye boyayan pus tabakasından alıyor. Bu eşsiz lezzet, 2250 metrelik Mavi Tepe zirvesinin eteklerinde yetiştiriliyor. 
Karmaşık bir lezzete sahip olan Jamaica Blue Mountain turunçgil ve kakao tatlarının esintisi ile damaklarda iz bırakıyor. MSA Barista Eğitmeniz Pinar Özdemir, Jamaica Blue Mountain kahvesi hakkında bilgileri paylaştıktan sonra demleme tekniklerine dair önemli ipuçları verdi. 


Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle çay severlere dünya çapında keyifli Lezzetler sunan Beta Tea'nin her biri ayrı etkilere sahip, kış günlerinde faydalı ve keyifli Papatya, Ihlamur, Zencefil - Limon, Rezene, Adaçayı, Nane limon çeşitlerinin yer aldığı “Herbtea Collection"u raflarda yerini aldı. Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzeti, insanın içini ısıtırken, aromasıyla da rahatlatan Beta Tea Herbtea Zencefil - Limon Çayı, koleksiyonun başkahramanları arasında kendini gösteriyor. Bağışıklık sistemini destekleyen faydasıyla da bilinen zencefil ve limon özellikle de derecenin daha da düştüğü havalarda gün boyu dinç ve zinde hissetmeyi sağlayan Beta Tea Herbtea Zencefil - Limon çayı ve Beta Tea Herbtea serisinin tüm çaylarına, adrese teslim ayrıcalığı ile online alışveriş imkanı sunan www.betateashop.com web sitesinden ve gurme marketlerden ulaşabilirsiniz. 


Beta Tea'den zencefil - limon lezzeti 


Orm 


Gönye Proje Tasarım'dan 
2018 Dekorasyon Trendleri 


66 Türkiye'nin önde gelen markalı konut ve ofis 
projelerinin iç mekan tasarımlarına imza atan Gönye Proje Tasarım Konsept Proje Yöneticileri Mimar Gamze Sayın ve İç Mimar Meryem Kavaz, 
yaşam alanlarımızda gerçekleşecek 2018 
dekorasyon trendlerini analiz ett. 


Mimarlara göre 2017'de görmeyi sevdiğimiz pastel tonları, minimal tasarımları ve İskandinav esintisini bu yılda mekanlarda hissetmeye devam edeceğiz. Ancak 2018'de formlarda, malzemelerde ve dokularda çok daha cesur değişiklikler de gözlemleyeceğiz. 

Gönye Proje Tasarım konsept proje ekibi, kanepelerde ince kolçakları destekleyen zarif metal ayaklar, 

kalın kolçakları takip eden kısa ahşap ayaklar, hatta yok denecek kadar kısa ayaklar kullanılacağını vurguluyor. Masalarda ise amorf formlar ve malzeme farklılıklarıyla ortaya çıkan organik ayaklar, ön plana çıkan ögelerden. 


Tekstiller, Aksesuarlar ve Aydınlatma Ürünlerinde Yeni Trendler 

Gönye Proje Tasarım konsept proje ekibine göre 

2018 aydınlatma trendlerinde figürler ve el yapımı 
aydınlatmalar tüm dikkatleri üzerlerinde toplayacak. 
Mekanlar ile bütünlük içinde olan bu figürler, bazen tam bir odak noktası olurken, bazen de mekanın içinde kaybolup sadece bir detay olarak kalabilecek. 
El yapımı ve pastel tonlarındaki aydınlatmaları da 2018'de tüm sıcaklığı ile görmeye devam edeceğiz. 
Tasarımcıların cam, porselen ve metal işçiliklerindeki sanatsal yorumları ile aydınlatmalar adeta birer sanat objesine dönüşecek. 


2018'de mermer ile tasarlanmış sarkıt aydınlatmalar ve abajurlar da mekanlara şıklık katacak. 


Mutfaklar ve banyolar yeni kimlikler kazanıyor Yemek kültürünün bir yaşam tarzı haline geldiği günümüzde mutfaklar da bu tarzı en iyi ve en yaratıcı şekilde yansıtacağımız mekanlar olarak öne çıkıyor. 
Evlerimizin bu en sosyal ve en birleştirici yaşam alanlarındaki 2018 trendlerini de değerlendiren Gönye Proje Tasarım konsept proje ekibi, yeni sezonda mutfakların mutfak gibi görünmek zorunda kalmayacağını vurguluyor. Önceki yıllarda öne çıkan modern ve minimalist görünümlü mutfakları yavaş yavaş evlerin yaşam alanlarındaki mobilyaların estetiği ve malzemelerin dokularıyla yarışacak 

halde göreceğimizi dile getiren mimarlar, modern görüntüyü koruyarak malzeme ve fonksiyonlarla zenginleşen bu mutfakların adeta sipariş mobilyalar gibi görüneceğinin, alışılagelmiş mutfak görüntüsünü tamamen rafa kaldıracak trendlerin ve fonksiyonel detayların 2018'de sürekli göz önünde olacağının altını çiziyorlar. 


Yeni sezonda mutfaklarda cam kullanımına sıklıkla yer verileceğinin de altını çizen Mimar Gamze Sayın, özellikle reklekte camların, boy dolap içlerinde LED efektleriyle oldukça şık görüneceğini belirtiyor ve ekliyor: “Cam kapaklar hem açık renklerle hem de koyu renklerle uyum sağlayacak; aynı zamanda cam yüzeyli ankastrelerle de bütünlük içinde olacak. 
Mutfak cihaz markalarına baktığımızda da siyah veya beyaz renkte boyalı cam yüzeyli fırınların, buzdolaplarının yeni trendlere uyumlu olduğunu görüyoruz” 


Gönye Proje Tasarım konsept proje ekibine göre mutfaklarda yeni sezonda endüstriyel stil etkisini arttırırken, iddialı renkler, farklı tip malzemeler, eskitme ve parlak unsurlar bir arada kullanılabilecek. 
Modern tarzdaki mutfaklarda kulpsuz kapakları, parlak yerine daha mat bitişleri, keskin ve net hatları görmeye devam edeceğiz. 


Şehir yaşamında evde fazla zaman geçiremeyen kullanıcılar için yaşam alanı olarak kurgulanması gereken banyo hacimleri ise teknolojik ürünler sayesinde, çok fonksiyonlu kullanıma açık hale gelecek. Banyolar, sadece soğuk görünümlü ıslak hacim öğelerinden öte, daha sıcak bei etki oluşturacak ahşap kaplamalar, duvar kağıtları gibi malzemeler, 

şık ve kullanım kolaylığına sahip armatürler, sessiz gömme rezervuarlar ve tabii ki aplikler ve gizli ışıklarla sağlanabilecek gözü yormayan doğru aydınlatmalar kullanılarak daha konforlu yaşam alanlarına dönüştürülebilecek. 


Tüm ürün koleksiyonlarında ekolojik tasarım ve üretim anlayışıyla hareket eden Bocchi, doğadan ilham alarak tasarladığı su tasarruflu armatürlerle evlerin yeni nesil rehabilitasyon alanları olan banyolara sürdürülebilir bir anlayış getiriyor ve konfordan taviz vermeden teknoloji ve estetiği kullanıcılarına bir arada sunuyor. Yeni sezonda farklı renk ve tasarım seçenekleriyle dikkat çeken Bocchi ürünü tasarruflu armatürler genel mimari trendler içerisinde son yıllarda yükselişe geçen Retro akımının banyolara da yansıması ile beraber altın, bakır ve mat renk kaplamalı armatür tasarımları yoğun bir ilgi görüyor. Bocchi koleksiyonlarındaki eski kırmızı volanlar ve modern gövde tasarımının birleşimiyle geçmiş zamana atıfta bulunan Retro armatürler, farklı olanı arayan kullanıcılara kendilerine özgü bir stil yaratma fırsatı sunarken, mimarlar ve tasarımcılar için de sınırları olmayan bir oyun alanı sağlıyor. 


BOCCHI'DEN çEvRECİ ARMATÜR KOLEKSİYONU 


Tufan Dağıstanlı'dan 
KNDU'ya özel tasarım 


Ünlü seramik sanatçısı Tufan Dağıstanlı'nın KNDU için özel tasarladığı kuşlar yeni mekanlarına kavuştu. AHK Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Kilit ile KNDU'da bir araya gelerek KNDU için özel tasarladığı kuşları teslim eden Dağıstanlı, *Kuşlarım, o kadar çeşitli düşlere ve tasarımlara saygıyla cevap verirler ve beraberlik sunarlar ki, onlarla sanat ve düşler dünyasının sonsuz yolculuğuna her zaman çıkabilirim dedi. KNDU Mockup villada ünlü tasarımcıların tasarımlarını tercih ettiklerini belirten Haldun Kilit ise “Değerli sanatçı Tufan 

senti kN Dağıstanlı'nın KNDU için özel tasarladığı kuşlar KNDU bahçemiz için farklı bir hava kattılar. Kendisine bu özel tasarımı için teşekkür ederiz” 

İ diye konuştu. 


Geberit mühendisleri tarafından banyolardaki hijyen problemi için özel olarak tasarlanan CleanLine Duş Kanalları, kolay temizlenmesiyle de konforlu bir hijyen deneyimini kullanıcısına sunuyor. Banyoların en büyük dezavantajı olan hijyen problemini tek bir noktadan çözen Geberit CleanLine Duş Kanalları, kir ve bakterilerin duş alanında birikmesine engel oluyor. Deliksiz yüzeyi sayesinde kir birikimini engelleyerek banyolarda hijyenin manifestosunu yeniden yazan CleanLine, kolayca çıkarılabilen saç tutucu tarağının yanı sıra diğer büyük parçaları etkili şekilde tutarak duşlarda sıkça yaşanan tıkanma sorununu da önlüyor. Gizli kenar ve köşeleri ortadan kaldırarak her türlü bakterinin oluşumunu önleyen Geberit CleanLine Duş Kanalları, kolayca temizlenebilme özelliği ile kullanıcısına büyük kolaylık sağlıyor. İsteğe göre duvar kenarına da yerleştirilebilen duş kanallarının paslanmaz çelik kapağı, duş alanının ölçüsüne uygun olarak kesilebiliyor. Ön montajlı izolasyon bezi ise sızdırmazlığı sağlıyor. 


Geberit Cleanline ile Banyodan Eve Yayılan Hijyen 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BİLİŞİM 
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Doğuş Hospitality Group Projesi 


Prote''e ödül getirdi 


Ss 


uş Hospitality 

Dup yurt içi ve yurt dışındaki otellerini tek noktadan yönetilebilir 

ile getirmek için Protel uzmanlığını tercih etti. 

Tup otellerinin bilgi eknolojileri altyapısının 
Tofel tarafından 

pera Multiproperiy ile güncellendiği proje, Oracle 
Hospitality tarafından Top 
Hotel Project ödülüne layık görüldü. 


Protel, Doğuş Hospitality Group'un yurt içi ve yurt dışındaki tüm otellerini tek bir merkezden yönetmesine imkân tanıyan Opera Multiproperty geçiş projesiyle Oracle Hospitality tarafından verilen prestijli “Top Hotel Project” ödülüne layık görüldü. 


Tek merkezden yönetim 

Doğuş Hospitality Group bünyesinde yer alan dokuz otelin yönetim sistemini Oracle'ın Opera otel yönetim sistemi üzerine taşıyan Protel, ödüle layık görülen proje kapsamında Opera Multiproperty altyapısının entegrasyonunu gerçekleştirdi. Böylelikle Doğuş Hospitality Group tarafından İtalya, İspanya, Hırvatistan ve Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonlar tek bir merkezden yönetilebilir hâle geldi 


Doğru çözüm 

Uçtan uca entegre otel yönetimi, ödeme noktası ve dağıtım çözümleri sunan Oracle Hospitality portföyünün, farklı lokasyonlardaki otellerin yönetiminde Protel uzmanlığıyla katma değere dönüştüğünü ifade eden Protel CEO'su Melike Karaman “Doğuş Hospitality Group'da Opera MultiProperty projesiyle elde edilen başarı, konuk ağırlama sektöründe bilgi teknolojileri yatırımı yaparken doğru çözümün ve tecrübeli bir çözüm ortağının kritik önem taşıdığını gösteriyor. Türkiye'de konuk ağırlama sektörünün köklü ve yenilikçi teknoloji sağlayıcısı Protel olarak, Oracle Hospitality tarafından verilen bu değerli ödülü almamızda emeği bulunan tüm ekip arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu. 


Protel hakkında 

1989 yılında kurulan Protel, konuk ağırlama teknoloji çözümleri alanında Türkiye'nin en köklü ve yenilikçi şirketleri arasında yer almaktadır. 
Konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerine yazılım ve donanım altyapısı sağlamakta, otel ve restoranlara yönelik uçtan uca yönetim ve operasyon çözümleri sunmaktadır. Sunduğu teknoloji çözümleriyle, işletmelerde yönetim ve operasyonu kolaylaştırırken verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. 
Protel'in çözümleri bugün Türkiye genelinde 8.240 aktif müşteri, 100.000'den fazla otel odası, 12.000 POS terminali ve indirilme sayısı toplamda 700.000'i bulan mobil uygulamalarda kullanılmaktadır. Kendi Ar-Ge bölümü de bulunan Protel, Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketinin belirlendiği araştırmada bilgi teknolojileri şirketleri listesinde 51. sırada yer alıyor. 


400'den fazla dergi ve 25 gazetenin dijital ortamda takip edilebildiği Dergilik globalleşiyor. 
Özellikle Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları için önemli bir çalışmaya imza atan Dergilik, Avrupa başta olmak üzere tüm ülkelerden indirilip, takip edilebilecek. Tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği uygulama, dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye, mizahtan bilime; birçok farklı kategoride içeriği bir araya toplayarak yayınların okuma sürelerini de arttırıyor. Dergilik'te şu anda 438 farklı yayına ulaşılabiliyor. 413'ü dergi olmak üzere 25 gazete, Dergilik'ten okunuyor. 


5 DERGİLİK, AVRUPA BAŞTA OLMAK ÜZERE 
TÜM ÜLKELERDEN İNDİRİLEBİLECEK 


Yenilebilir OR kod, akıllı ilaç sektörünün en önemli çalışmaları arasında 

: bulunuyor. Gelecekte hapların yerini yenilebilir OR kod şeklindeki ilaçlar 

Drencurs h | alabilir. Kopenhag Üniversitesi'ndeki yeni bir araştırma, bu sorunu ortadan e kaldıracak geleceğin akıllı hapları için önemli bir çalışmaya imza attı, OR 


vivol İz kod şeklindeki ilaçların dozları hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlanıyor. 
47 Yenilebilir OR kodları basmak için mürekkep püskürtmeli baskı teknolojisi 
ik kullanılıyor. Hastaların bu OR kod ile ilaç hakkında detaylı bilgilere e z S- sw? ulaşması da hedefleniyor. Akıllı telefon ile tarama sonucunda doz, hastanın 


m. —— 3 : adı, tarihlere göre kullanımı, üreticinin bilgileri ve ilacı nasıl alacağınıza 

ilişkin talimatlar ve ek bilgilere ulaşılabilecek internet sayfası bilgisi yer 

ii 4 Su. alabilir. Araştırmalar, 3D baskı yönteminin sahte ilaç sektörünü yıkıma Online Noterli Tercüme ğa e Eli Piya SİNEMA GK ğer ise olası bir kod hasarı görülüyor. Bu nedenle ışık, sıcaklık ve neme dayanıklı 


DEVRİ BAŞLADI baskılar üzerine çalışmalar yürütülecek 


Protranslate.net, şirketlere online noter tasdikli tercüme hazırlama hizmeti vermeye başladı. Şirketler böylece tercüme edilen metinlerin o R KO D noter tasdikini almak için fiziksel olarak noterse sıra beklemeyecek, iri protranslate.net tasdik işlemini müşterileri adına anlaşmalı olduğu YEMEYE NE DERSİNİZ? 
noterde gerçekleştirecek, Şirketler böylece zaman harcamayacak ve iki hizmeti birlikte protranslate.net'ten alabilecek. Konusunda uzman tercümanlar ve deneyimli dil editörleri tarafından güvenilir tercüme hizmetleri sunduklarını belirten protranslate.net Türkiye'de fintech pazarı, 200'ün üzerinde şirket ile halihazırda yaklaşık 15 milyar dolar büyüklüğe sahip ve yılda ortalama yüzde 14 oranında büyüyor. 


Pegasus Hava Yolları, uçuşlarının büyük kısmını gerçekleştirdiği İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile operasyonel süreçlerini dijitalleştirmede önemli bir entegrasyona imza attı, 2017 yılının önemli teknoloji trendlerinden biri olan *BlockChain” alt yapısı üzerinden hizmet verecek bu entegrasyon çalışması sayesinde, Pegasus'un Uçuş Kontrol Sistemi üzerinden yapılan uçuş tanımları ve güncellemeleri anında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslar arası Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi (0CC) departmanı çalışanlarının ekranlarına düşecek. Yine aynı BlockChain alt yapısı üzerinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı sistemlerinde oluşturulan uçuşa ait kapı, bagaj bandı, körük kullanımı vb. operasyonel bilgiler de anlık olarak Pegasus sistemlerine aktarılacak. 


Pegasus'un istanbul Sabiha Gökçen ile Operasyonel Süreçleri Dijitalleşiyor 


(Om 


TOURISMTODAY 
TEKNOLOJİ 


OSRAM 
RGBW LED'li 
Xiaomi Yeelight 
Gece Lambası 


Akıllı telefonlar dışında çok sayıda farklı teknolojik ürüne imza atan Çin merkezli Xiaomi'nin etrafımızı sıradan renkli LED'leri esas alan yeni masa lambası hazır. Yeelight adı verilen ve son derece sade görünen bu gece lambası tüp biçimli beyaz plastik gövdesi 

ve muhtemelen alüminyum olan ayak kısmında 

özel alıcılar, kontrol devresi ve 300 Lümen parlaklık iddiası olan OSRAM imzalı RGBW LED içeriyor. 

Ampül üretiminde yılların deneyimi OSRAM imzalı renkli LED'lerse çok daha kaliteli ve uzun ömürlü. 
Kullanmak için üst kısımdaki dokunmatik alana basmak ve hatta parlaklık ayarlamak için akıllı telefon ekranı gibi parmağı kaydırmak yeterli oluyor. İstenirse belirli bir gecikmeden sonra kapanması sağlanabiliyor. 


Asus, dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olarak lanse ettiği ZenBook 13 UX331'i tanıttı Sadece 12.7 mm kalınlığıyla farkını ortaya koyan bilgisayar, 1.1 kilogram ağırlığında. Hem ince hem de hafif dizüstü bilgisayar sahibi olmayı düşünenler için çok iyi bir seçenek olan bilgisayarda Full HD çözünürlüklü dokunmatik ekran yer alıyor. Dört çekirdekli intel Core i$ işlemciden ve 8 GB RAM'den güç alan telefonun dahili hafızası ise 256 GB. Bağlantı noktaları arasında USB-C, iki adet USB 3.0 ve microSD kart okuyucusunun yer aldığı bilgisayar tam dolu pille 14 saate varan pil ömrü vadediyor. Asus Pen desteği sayesinde çizin yapmaya da imkan, tanıyan bilgisayarın yurt dışındaki başlangıç fiyatı ise 999 dolar. 


ASUS'TAN 
DÜNYANIN EN 
İNCE DİZÜSTÜ 
BİLGİSAYARI 


En Küçük 
Zoom Objektif 


FujiFilm'in aynasız dijital fotoğraf makinesi X serisi için üretilen FUJINON XC15-45 mm, 135 gram ağırlığı ile en küçük ve en hafif zoom objektifi oldu. 
FujiFilm'in mevcut X serisinin değiştirilebilir objektif dizisini tamamlayan *Fujinon XC15 - 45 mm F3.5— 
56 OIS PZ” fotoğraf makinesiyle birleştiğinde, teknik 
üstünlükleri ve hafifliğiyle en rahat çekim ortamını sağlıyor. Optik tasarımı, 9 grup halinde üç adet asferik ve iki adet ED lens dahil, toplamda 10 lens içeriyor. 

23 mm geniş açısı ile orta telefoto 69mm aralığında 
odak uzaklığını kapsıyor. Böylece hem manzara fotoğrafçılığı hem de portre fotoğrafçılığı için ideal bir objektif haline geliyor. Fujinon XC15 - 45 mm, 5 cm mesafeden yakın olan objeleri fotoğraflayabiliyor; gıda ve küçük aksesuar çekimleri için mükemmel olan 0.24 
maksimum reprodüksiyon oranını yakalıyor. 


iz kulaklık modelleriyle mü; 


ısıya yaşatan Plantronics'te, BackBeat FIT 500 ve BackBeat FIT 


505 modelleri kafa üstü kulaklık arayanlar için en ideal kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Farklı renk seçenekleri 
bulunan kulaklık, hafif ve sportif tasarımıyla genç bir duruş sergiliyor. P2'nin terlemeye karşı dayanıklı nano 


kaplama teknolojisine sahip olan BackBeat FIT 500 ve FIT 505, 18 saate varan kablosuz kullanımıyla da dikkat çekiyor. Şarjınız bitse bile, kısa sürede şarj edilebilen kulaklığı, 3.5 jak girişli kablosuyla da süresiz dinleyebilirsiniz. 


PLANTRONICS'TEN 
HER TARZA FARKLI KULAKLIK 


Red'in 
Hydrogen 
One 
Telefonu Bu 
Yaz Geliyor 


Dünyanın ilk holografik medya makinesi ifadesiyle tanıtılan Hydrogen One'ın satış fiyatı 
1195 dolardan başlayacak. Alüminyum kasa için verilecek olan bu rakama 400 dolar 
daha veren kullanıcılar, titanyum kasadan yapılan telefona sahip olabilecek. Telefonun bir tarafında parmak izi tarama ve video kaydı yapmak için kullanılan bir güç butonu yer olacak. Diğer tarafta ise ses tuşları yer alacakken, telefonun alt kısr USB ve kulaklık girişleri bulunacak. Telefonun holografik teknolojisi ise isteğe bağlı olarak kullanılacak Eğer isterseniz normal bir telefon gibi de kullanabilirsiniz. 


Nümerik Takımsız 
Mekanik Oyun Klavyesi 
G, SKILL RIPJAWS 


Bellekleri haricinde oyun dünyasına etkileyici mekanik klavyeler ve fareler de sunan G.SKILL'in RIPJAWS serisine yeni bir mekanik klavye eklendi. RIPJAWS KM560 adı verilen yeni modelin özelliği zaten çok az kullanılan nümerik tuş takımı içermemesi, böylece kompakt yapısıyla çok daha kolay taşınabilmesi. Bilindiği gibi mekanik klavyelerde daha pahalı ve ağır anahtarlar kullanılıyor. Nümerik kısmın olmaması hem maliyeti, hem boyut ve ağırlığı düşürüyor. Bununla birlikte klasik dizilim, yön tuşları ve F tuşları yerli yerinde. 87 tuş içeren bu özek klavyede Cherry MX anahtarlar ve kırmızı LED aydınlatma var. Bunları kapatmak, nefes alma gibi efektler vermek mümkün. 
Parlaklık ve hız da değiştirilebiliyor. Cherry MX Red, Brown ve Blue versiyonları seçilebiliyor. 32-bit ARM işlemcili ve n-key rollover destekli üründe anında makro kaydı var. Fn tuşlarına basarak multimedya kısayolları çağrılabiliyor. 


TOURISMTODAY 


KISA HABERLER 


Antalya, 
2018 yılının 
en ucuz kenti oldu 


Alman Statista araştırma kuruluşu tarafından yapılan “2018 yılının en pahalı tatil kenti” araştırmasında yüz tatil kenti arasında New York en pahalı kent unvanı ile ilk sırada yer alırken, Antalya listenin 
99) sırasında yer aldı. Otel ücretleri, yiyecek ve içecek, taksi ve eğlence yerleri içen New York'u ziyaret eden 

bir kişi ortalama 391,24 euro öderken, aynı kriterler için Antalya'da 78,94 euro ödeyerek hizmet alınabileceği belirlendi. 


Skal Antalya, yeni yönetimini belirledi 


Skal Antalya, The Marmara Antalya'da gerçekleştirilen Genel Kurul ile yeni yönetimini belirledi. Tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Asil: Cüneyt Kuru, Dinçer Sarıkaya, Uğursal Uğur, Derya Billur, Edip Araç, Fatih Saygın, Agah Öcal. 
Yönetim Kurulu Yedek: Seha Özirik Büyükkalfa, Bülent Dokuzluoğlu, Emir Hepoğlu, Rüçhan Olucak, Ali Haydar Soyaslan, Erdoğan Turan, Deniz Gürlersan. Denetleme Kurulu Asil: Avni Aker, Aydın Aytuğ, Münir Soykam. 
Denetleme Kurulu Yedek: Mahmut Aydın, Hamit Kuk, Nejdet Alkandemir. 


Oteller dikkat! Cezalar “0 14 arttı 


Turizm Teşvik Kanunu uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli işletmelere uygulanacak cezalar yeniden değerleme oranı çerçevesinde X 14.47 arttı. Buna göre; 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 33. maddesindeki cezalar güncellendi. 


Gastronomi sanatının ve servisinin gelişmesini amaçlayan Paris merkezli Chaine des Rotisseurs Derneği Antalya üyeleri, Cornelia de Luxe Hotel de düzenlenen gala yemeğinde bir araya geldi. Üyelerin eşleriyle birlikte katıldığı gecede Cornelia de Luxe Hotel mutfak ekibi tarafından hazırlanan enfes menüler ve özenle seçilmiş şaraplar konuklara sunuldu. Chaine Des Rotisseurs Antalya Bölgesi yönetim kurulu üyeleri, gecenin sonunda Cornelia de Luxe Hotel Genel Müdürü Ali Şahin, Yiyecek İçecek Müdürü Önder Akçay, Aşçıbaşı Ayhan Çevik ve tüm servis personeline kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için birer teşekkür plaketi sundu. 


GURMELER CORNELJA DELUXE 
RESORT'TE BULUŞTU 


NU, 


İYİNİN DE İYİSİ 


sta, ilham alınarak tasarlanan Toyota C-HR, “sonteknoloji 1.21 Turbo Benzinli ve 1.8L Hybrid e-CVT motor seçenekleriyle benzersiz bir Crossover. 


İlanda yer verilen modelin CO, satımı birleşik 86 -144 gr/km ve birleşik yakıt tüketimi 


Toyota Plaza Bakırcılar 


tasarım: G. Hakan Ki 
Y.Iç Mimar 


mekan: Bodrum Si 


